
 

 

KAPOENEN 

 
 
Vrijdag 1 november  
BOEEE!!! Waren jullie bang?! Wij gaan vandaag samen griezelen, trek jullie engste outfit maar aan en kom 
om 18u30 naar de joengele. Nadat we bij alle deuren van Hoeilaart zijn langs geweest, mogen jullie om 20u30 
weer naar huis.  
 
Vrijdag 8 - zaterdag 9 november 
Liefste kapoenen, het is eindelijk zover! Ons eerste weekend van 
dit scoutsjaar joepiii!!!! We gaan een super leuke sleepover 
doen met jullie. Dus maak jullie zak al maar klaar voor de leukste 
sleepover van jullie leven!!!! 
Wat moet je allemaal meenemen: 

• Slaapzak 
• Matje (/ veldbed) 
• Toiletzak 
• pyjama 
• Zaklamp (voor als je naar de wc moet) 
• 5 euro 

  
 
Is jullie zak al klaar?? Dan mogen jullie op vrijdag 8 november om 18u naar de joengele komen, we gaan hier 
nog gezellig samen eten :) Op zaterdag 9 november mogen jullie om 11u terug naar huis. We hebben er 
super veel zin in xxxxx 
 
Zondag 17 november 
Jullie hebben het waarschijnlijk al gezien, maar ons lokaal ziet er maar wat saai uit… Het is dus tijd voor een 
make over! We gaan vandaag allemaal versiering knutselen, opruimen, posters maken,... en daar hebben we 
jullie hulp zeker voor nodig! Kom allemaal om 13u45 naar de joengele en om 17u mogen jullie weer naar 
huis.  
 
Zondag 24 november 
Lieve vriendjes, toen wij thuis vertelde tegen onze mama’s en papa’s dat wij ons kapoenen lokaal ZOOO mooi 
hadden opgeruimd en versierd keken ze ons is boos aan en zeiden ze dat het is DRINGEND tijd wordt dat wij 
onze eigen kamers ook gaan opruimen… Dikke vette pech seg :( De leiding is deze zondag dus druk druk druk 

met het opruimen van hun kamer waardoor het vandaag dus geen scouts is        
 
Zondag 1 december  
Hoi kameraden, vandaag wordt leider nijlpaard een dagje ouder en dat gaan wij vieren met het super toffe 
zotte verjaardagsspel! Vergeet zeker niet je feesthoedje op te zetten. Kom al zingend om 13u45 naar de 
joengele en ga al zingend om 17u naar huis! Kus kus kus kus kus  
 
 



 

 

 
 
Zondag 8 december 
Lieve kapoenen, hou jullie wortels en schoenen maar klaar want de oh 
zo lieve sint en zijn trouwe pieten zijn daar!! Hopelijk zijn jullie dit jaar 
allemaal flink geweest want dan zijn wij er zeker van dat de sint jullie 

zal belonen met lekkere snoepjes en mandarijntjes                     Warm 
jullie stemmen maar op om uit volle borst “zie ginds komt de 
stoomboot” mee te zingen! De sint verwacht jullie om 14u aan de 
joengelen en om 16u mogen de mama’s en papa’s jullie weer komen 

ophalen!           
 
Zondag 15 december 
Yooww generalen,bommen,kapiteinen,spionnen,verkenners! We hadden vernomen dat jullie het 
strategospel vanop startdag superleuk vonden. We hadden dus het idee om dit gewoon opnieuw te spelen 
maar dan enkel met ons! Wij gaan dus een supertof strategospel in elkaar steken en dan mogen jullie zondag 
van 13u45-17u naar de joengele komen om vlaggen te stelen.  

Tot dann generalen,bommen,kapiteinen,spionnen,verkenners…🫡           
 
Zaterdag 21 december  
Heyy kapoentjes, het is bijna kerstmis en jullie weten allemaal wat dat wil 
zeggen……. wij gaan een kerstfeestje doen!!!! En omdat er bij een feestje 
natuurlijk ook cadeautjes horen, hebben wij een leuk idee! Je mag een cadeau 
knutselen  en meenemen naar de scouts, dan ga je er een andere kapoen blij 
mee maken! Het feestje gaat door in de joengele om 18u30, na al dat feesten 
mogen jullie om 20u30 weer naar huis. XOXO  
 
Zondag 29 december 
Helaas pindakaas, jullie leiding is al druk bezig met mooie kleren te zoeken voor op nieuwjaar aan te doen, 
nieuwjaarsbrieven te schrijven, lekkere hapjes aan het maken,... het is dus geen scouts vandaag! We zien 

jullie pas terug in 2025       
 

 
Fijne feestdagen en veel kusjesss van Mara - Jako - Mangoest - Saterhoen – ijsduiker 


