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LEIDINGSGEGEVENS  
GROEPSLEIDING   Welpen  

Vermakelijke Agame (Kobe Charlier) 0483/39.14.84  Otter (Ruth De Ceulaer) 0468/41.77.09 

Hartstochtelijke Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41  Vermakelijke Agame (Kobe Charlier) 0483/39.14.84 

   Serval (Lukas Menu) 0470/51.21.98 

ADJUNCTEN   Narwal (Yarno Van Zuijlen) 0491/87.6420 

Amicale Coscoroba (Robbie Callens) 0497/23.43.91  Leeuwaapje (Auke De Muylder) 0468/46.08.28 

Principiële Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46  Nijlpaard (Lena De Rudder) 0468/46.08.07 

Kameleon (Nora Van Der Elst) 0468/30.08.21    

   Wolven  

TENTENMEESTERS   Trotse Ekster (Torre Vaeremans) 0491/64.86.61 

Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29  Beloega (Ella Menu) 0468/33.10.13 

Excentrieke Zalm (Elysée Gellynck) 0471/40.10.92  Geit (Quinten Demesmaeker) 0471/12.41.16 

Geit (Quinten Demesmaeker) 0471/12.41.16  Pony (Nina Battheu) 0471/54.09.78 

     

MATERIAALMEESTERS   Jongverkenners  

Principiële Orka (Kobe 

Vandervelde) 0471/41.36.46  Kameleon (Nora Van Der Elst) 0468/30.08.21 

Mangoest (Arthur Maes) 0468/45.69.14  Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29 

Otter (Ruth De Ceulaer) 0468/41.77.09  Hazewind (Kobe Van Zuijlen) 0490/40.02.34 

     

Leiding   Verkenners  

Akabe   
Amicale Coscoroba (Robbie 

Callens) 0497/23.43.91 

Leeuwaapje (Auke Demuylder) 0468/46.08.28  Principiële Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46 

Liene Vandenwayenberg 0468/16.08.36  Hartstochtelijke Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41 

Gaëlle Lamberts 0493/77.60.40  Excentrieke Zalm (Elysée Gellynck) 0471/40.10.92 

     

Kapoenen   Jins  

Mara (Marthe Guns) 0476/04.06.53  Schroefhoorngeit (Hanne Charlier) 0488/72.79.21 

Ijsduiker (Luna Roekens) 0485/18.34.48  Chinchilla (Martha Sterckx) 0485/13.14.57 

Jako (Gitte Menu) 0494/42.62.21    

Mangoest (Arthur Maes) 0468/45.69.14    

Saterhoen (Renz De Bois) 0470/29.78.11    

     

 



 

 

VOORWOORD 
- EXAMENS 

Jammergenoeg komt de examenperiode weer dichterbij. Kijk daarom de Korrel goed na, want de 

uren kunnen verschillen per activiteit. Wij proberen de activiteiten zoveel mogelijk samen te zetten, 

maar dat is niet altijd mogelijk met de planning van de leiding, en de beperkte capaciteit van de 

Joengele… 

 

- SCOUTSKLEDIJ IN DE WINTER 

Het zomerse weer is intussen gaan liggen. We vragen jullie daarom om zeker rekening te houden 

met de koudere temperaturen die het volgende week zullen worden. Doe genoeg warme kleren 

aan en draag liever wat te veel dan te weinig. Uiteraard niet jullie beste kleren aandoen, want 

buitenspelen kan af en toe zorgen voor vuile kleren. Elke activiteit is het verplicht om ten minste 1 

kledingstuk van de scouts te dragen en zeker geen jeans aan te doen.  

uiteraard laten we onze gsm en andere electronica gewoon thuis, dit is niet nodig tijdens de 

scouts. Als dit toch word meegenomen zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade. 

 

- SNEEUW 

Het is misschien nog wat vroeg, maar als het sneeuwt gaan wij sleeën bij de boer. Hou dan zeker 

de facebookpagina van de scouts in de gaten. Warme (ski)kleren zijn dan zeker een must! Dit 

geldt enkel wanneer er een activiteit op zondagnamiddag is gepland. 

 

- AANWEZIGHEDEN 

Onthoud dat je 12 keer naar de scouts moet komen in een jaar om mee te mogen op kamp! 

Mensen die niet vaak zijn gekomen moeten nu dus veel komen zodat ze nog mee mogen op 

kamp. Je kan aan de leiding vragen hoeveel keer je al geweest bent. 

 

Scoutieve groeten van de hoofdleiding 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFO 
 
Lokalen 
Onze lokalen zijn gevestigd te J.B.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.   
  
Uniform  
Het basisuniform is voor alle takken hetzelfde: beige hemd - groene trui of trui van Scouts en gidsen 
Vlaanderen - groene, bruine of zwarte broek of rok (GEEN JEANS) - groengele groepsdas met reflecterende 
strook. 
  
Groepsdas   
Groen-geel met reflecterende strook: € 12. Te verkrijgen bij de groepsleiding (voor en na de vergaderingen) 
en cash, gepast te betalen.  
  
Rekeningnummer  
BE16 1030 1663 6174 op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen De Korrelaar Hoeilaart   
  
Ongevalaangiften  
Formulieren beschikbaar bij de takleiding en de groepsleiding.  
  
Tweedehands uniformen  
Wij (ver)kopen tweedehands uniformen (hemden, truien, broeken, rokken, dassen en T-shirts) vanaf de helft 
van de prijs van een nieuw uniform. Wij voorzien hier zelf momenten voor.  
  
Verhuur  
Wij verhuren onze tenten, onze shelters en materiaal. Verder in de korrel vind je meer informatie.   
 
Foto’s 
Foto’s van onze activiteiten staan met een link naar google drive op onze  facebookpagina (Scouts & Gidsen 
'De Korrelaar' Hoeilaart) en binnenkort ook op onze nieuwe website! 
 
Website  
Je kan steeds surfen naar onze website op het volgende adres: www.scoutshoeilaart.be of mailen naar : 
vvksmdekorrelaar@hotmail.com 
  
Scoutshuis Scouts en Gidsen Vlaanderen  
Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen; Tel.: 03 226 46 06 
E-mail : info@scoutsengidsenvlaanderen.be; Site: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be 
  
Scoutswinkel De Hopper   
(http://www.hopper.be) 
 
Lidkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen = klantenkaart Hopper winkel! 
De lidkaart dient voor alle leden en leiding als klantenkaart in de Hopper winkels! Leden sparen per betalend 
kasticket 5% van het bedrag op en krijgen na 5 betalende bezoeken de kans om dit gespaard bedrag in 
vermindering te krijgen vanaf hun 6de bezoek. Leiding krijgt er ook zelfs 10% korting mee bij aankoop van 

http://www.scoutshoeilaart.be/
mailto:vvksmdekorrelaar@hotmail.com


 

 

groeps-  en kampmateriaal! In de Banier (knutselwinkel van de Chiro) krijg je op sommige aankopen 
rechtstreekse korting als je je kaart kan tonen.  
 
De Hopper Leuven        
Diestsevest 92A, 3000 Leuven; 016/ 23.55.25; winkel.leuven@hopper.be 
Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u.  
Vrijdag en zaterdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u.  
Gesloten op 25 december tot en met 31 december. 
  
Jeugdraad  
Onze afgevaardigden bij de jeugdraad zijn Vermakelijke Agame (Kobe Charlier).  
  
Jeugddienst  
Ben Holderbeke (jeugdconsulent).   
Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38.  
  
Schepen van Jeugd  
Pieter Muyldermans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HET UNIFORM 
Basis voor alle takken en is verplicht: 
 

● Beige hemd 
● Groene, bruine of zwarte broek of rok (dus: géén jeans!) 
● Groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht).   
● T-shirt en pull: Kapoenen, welpen, wolven, jong-verkenners en verkenners: trui en T-shirt Scouts en 

Gidsen Vlaanderen.  Jins: groene jin T-shirt en trui. Leiding: bordeaux  leidingspull en T-shirt 
 
Extra: 
T-shirt Scouts en Gidsen Hoeilaart (wij verkopen deze t-shirt) en trui van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 
Waar komt welk kenteken 
 

● Het beloftekenteken van de welpen* komt op de linkerborstzak. 
● Het nesthoekje (welpen)* komt op de linkermouw met de punt naar boven. Het bestaat in 

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille (nest) waarin de welp zich bevindt. 
● Het patrouillelint (JVK en VK)* komt aan de linkerschouderklep van het hemd. Het bestaat in 

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille waarin de (J)VK zich bevindt. 
● Het beloftekenteken van de JVK en VK* komt op de linkerborstzak, naast dat van de welpen. 
● Het lintje België -Europa komt boven de linkerborstzak. In de plaats hiervan komt soms het lintje 

“Scouting” voor; dit is echter geen echt kenteken (het kan opgenaaid worden op regenkledij, 
slaapzakken en rugzakken, maar hoort eigenlijk niet op het uniform). 

● De Vlaamse leeuw komt bovenaan de linkermouw. 
● Het internationaal kenteken Scouts komt op de linkermouw, in het midden van de bovenarm. 
● Het groepslintje* komt onder de schoudernaad van de rechtermouw. 
● Het jaarkenteken* komt boven de rechterborstzak. 
● Het takkenteken* komt op de rechtermouw, onder het groepslintje. De takkentekens verschillen van 

tak tot tak: Kapoenen: gele narrenmuts; Welpen: groene vliegers; JVK: oranje rugzak; VK: blauwe 
fiets; Leiding: paarse bomen. 

● Jaarkentekens van andere jaren komen best achteraan op het hemd, net zoals de JEKA-of andere 
kampkentekens*. 

Kentekens met een * moeten normaal gezien niet aangekocht worden. Ze worden door de leiding gegeven: 
sommige in het begin van het jaar, andere na het opsplitsen in patrouilles of na de belofte of na een kamp. 
Het scoutsuniform (uitgezonderd het oude uniform) en de kentekens zijn verkrijgbaar in de scoutsshop de 
Hopper. 
 



 

 

WAAR HOORT WELK KENTEKEN 



 

 

VERHUUR 
Wij verhuren het hele jaar door (behalve tijdens ons kamp):  
  
4 dubbele piramidaaltenten groene/beige 
Afmetingen: L: 10m x B: 5m x H: 3,10m met 3 middepalen   
Prijs: €150 per tent per dag   
Vervoer en opzetten: €45  per tent extra  
  
2 x 16 Meter tent    
Afmetingen: L: 16m x B: 6m x H: 3m  
Prijs: € 190 per tent per dag  
Vervoer en opzetten: €60  per tent extra.  
  
3 x Shelter  
Afmetingen: L: 8m x B: 6m x H: 3,10m  
Prijs: €50 per dag   
Vervoer en opzetten: €20  per shelter extra  
  
 
Wij verhuren ook ons materiaal zoals :   
 
Vuurschaal: €10/dag 
BBQ en Grill: €10/dag   
Tafels: €6/stuk   
Banken: €4/stuk   
Gasflessen en bekkens: €20   
Kook en ander materiaal: €15/set 
Lichtslingers: €15/dag 
 
Kilometervergoeding (van bovenstaande materialen, exclusief tenten): 0,5€/km en minstens 10 euro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENTENMEESTERS 

Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29 

Excentrieke Zalm (Elyséé Gelincxk) 0471/40.10.92 

Geit (Quinten Demesmaeker 0471/12.41.16  
 



 

 

SPONSERS  
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NIEUWS 

 

 

 

 



 

 

KAPOENEN 

 
 
Vrijdag 1 november  
BOEEE!!! Waren jullie bang?! Wij gaan vandaag samen griezelen, trek jullie engste outfit maar aan en kom 
om 18u30 naar de joengele. Nadat we bij alle deuren van Hoeilaart zijn langs geweest, mogen jullie om 20u30 
weer naar huis.  
 
Vrijdag 8 - zaterdag 9 november 
Liefste kapoenen, het is eindelijk zover! Ons eerste weekend van 
dit scoutsjaar joepiii!!!! We gaan een super leuke sleepover 
doen met jullie. Dus maak jullie zak al maar klaar voor de leukste 
sleepover van jullie leven!!!! 
Wat moet je allemaal meenemen: 

• Slaapzak 
• Matje (/ veldbed) 
• Toiletzak 
• pyjama 
• Zaklamp (voor als je naar de wc moet) 
• 5 euro 

  
 
Is jullie zak al klaar?? Dan mogen jullie op vrijdag 8 november om 18u naar de joengele komen, we gaan hier 
nog gezellig samen eten :) Op zaterdag 9 november mogen jullie om 11u terug naar huis. We hebben er 
super veel zin in xxxxx 
 
Zondag 17 november 
Jullie hebben het waarschijnlijk al gezien, maar ons lokaal ziet er maar wat saai uit… Het is dus tijd voor een 
make over! We gaan vandaag allemaal versiering knutselen, opruimen, posters maken,... en daar hebben we 
jullie hulp zeker voor nodig! Kom allemaal om 13u45 naar de joengele en om 17u mogen jullie weer naar 
huis.  
 
Zondag 24 november 
Lieve vriendjes, toen wij thuis vertelde tegen onze mama’s en papa’s dat wij ons kapoenen lokaal ZOOO mooi 
hadden opgeruimd en versierd keken ze ons is boos aan en zeiden ze dat het is DRINGEND tijd wordt dat wij 
onze eigen kamers ook gaan opruimen… Dikke vette pech seg :( De leiding is deze zondag dus druk druk druk 

met het opruimen van hun kamer waardoor het vandaag dus geen scouts is        
 
Zondag 1 december  
Hoi kameraden, vandaag wordt leider nijlpaard een dagje ouder en dat gaan wij vieren met het super toffe 
zotte verjaardagsspel! Vergeet zeker niet je feesthoedje op te zetten. Kom al zingend om 13u45 naar de 
joengele en ga al zingend om 17u naar huis! Kus kus kus kus kus  
 
 



 

 

 
 
Zondag 8 december 
Lieve kapoenen, hou jullie wortels en schoenen maar klaar want de oh 
zo lieve sint en zijn trouwe pieten zijn daar!! Hopelijk zijn jullie dit jaar 
allemaal flink geweest want dan zijn wij er zeker van dat de sint jullie 

zal belonen met lekkere snoepjes en mandarijntjes                     Warm 
jullie stemmen maar op om uit volle borst “zie ginds komt de 
stoomboot” mee te zingen! De sint verwacht jullie om 14u aan de 
joengelen en om 16u mogen de mama’s en papa’s jullie weer komen 

ophalen!           
 
Zondag 15 december 
Yooww generalen,bommen,kapiteinen,spionnen,verkenners! We hadden vernomen dat jullie het 
strategospel vanop startdag superleuk vonden. We hadden dus het idee om dit gewoon opnieuw te spelen 
maar dan enkel met ons! Wij gaan dus een supertof strategospel in elkaar steken en dan mogen jullie zondag 
van 13u45-17u naar de joengele komen om vlaggen te stelen.  

Tot dann generalen,bommen,kapiteinen,spionnen,verkenners…🫡           
 
Zaterdag 21 december  
Heyy kapoentjes, het is bijna kerstmis en jullie weten allemaal wat dat wil 
zeggen……. wij gaan een kerstfeestje doen!!!! En omdat er bij een feestje 
natuurlijk ook cadeautjes horen, hebben wij een leuk idee! Je mag een cadeau 
knutselen  en meenemen naar de scouts, dan ga je er een andere kapoen blij 
mee maken! Het feestje gaat door in de joengele om 18u30, na al dat feesten 
mogen jullie om 20u30 weer naar huis. XOXO  
 
Zondag 29 december 
Helaas pindakaas, jullie leiding is al druk bezig met mooie kleren te zoeken voor op nieuwjaar aan te doen, 
nieuwjaarsbrieven te schrijven, lekkere hapjes aan het maken,... het is dus geen scouts vandaag! We zien 

jullie pas terug in 2025       
 

 
Fijne feestdagen en veel kusjesss van Mara - Jako - Mangoest - Saterhoen – ijsduiker 



 

 

WELPEN 
 
 
 

 

 
Vrijdag 1 november  
BOE! Vandaag gaan we gezellig samen griezelen! Verkleed jullie 
allemaal zo eng mogelijk zodat iedereen schrikt. En iedereen van 
de angst hikt. Zien wij jullie in de Joengele van 18u30 tot 20u30 of 
zijn jullie bang ??? 
 
 
Zondag 10 november 
Haal al je vermomingskills vandaag maar boven want we gaan jullie op de proef stellen. Lukas zit in het leger 
en hij heeft maandag examen om onopgemerkt bij de vijand te geraken. Sluipexamen heet dat in het leger. 
Lukas wou graag eens met jullie allemaal oefenen! 
Wil jij mee oefenen, wees dan welkom om 13u45 aan de Joengele. Onopgemerkt mogen jullie om 17u weer 
naar huis, hopelijk ziet jullie mama of papa jullie nog staan!!! 
 
Zaterdag 16 tot zondag 17 november 
Ons eerste mini-welpen-weekend is een feit! Allen welkom op zaterdag 16 november om 10u aan de 
Joengele. Gepakt en gezakt vertrekken wij naar locatie onbekend. SPANNEND!! Zondag zouden wij rond 15u 
terug in de Joengele staan, maar meer informatie hierover volgt nog. Hou je mail dus zeker in de gaten! 
Smeer jullie beentjes al maar in want het wordt een top weekend dat je niet wilt missen! Tot dan xxx 
 
Zondag 24 november 
Helaas pindakaas maar aangezien het de laatste zondag van de maand is, is het spijtig genoeg geen scouts 
maar geniet van jullie net iets minder leuke zondag want ja GEEN SCOUTS!  

 
 
Zondag 1 december 
Jippie, Nijlpaard wordt eindelijk ook 19 jaar! Deze b-day mogen we 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Om 13u45 beginnen de 
voorbereidingen voor haar verrassingsfeest want dan gaan wij de 
Joengele omtoveren tot een echte fuifzaal! Lenapena haar feestje 
is helaas al voorbij om 17u, dan gaat het feestvarken naar huis :(( 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Zondag 8 december 
De Sint is in het land en komt speciaal voor ons naar de Joengele. Maak jullie mooiste tekening en kom van 
14u tot 16u naar de Joengele om te weten te komen of jullie echt wel braaf zijn geweest dit jaar. 
 
Zondag 15 december 
Hebben jullie Welpjes alle vaardigheden van een echte scoutte?? Kom om 
13u45 naar de Joengele zodat we dit even kunnen testen in Kamp 
Scoutte!! Kamp Jeroom is er niets tegen! Wanneer we zeker zijn dat jullie 
op jullie plaats zitten bij de Welpen, mogen jullie terug naar huis om 17u.  
 
Zaterdag 21 december 
HO HO HO! Nog een paar keer slapen en dan is het Kerstmis!! Wat is er 
leuker dan samen met je 2e familie een kei toffe kerstfilm kijken??? Niks, 
dus kom om 18u30 naar cinema de Joengele zodat we samen de 
kerstsfeer kunnen opsnuiven. Om 20u30 mogen de mama’s en de papa's  
jullie komen halen zodat jullie op tijd in jullie bedje kunnen! Alvast een 
dikke slaapwelkus van ons xxx 
 
 
Zondag 29 december  
2025 staat voor de deur !! Wij zijn een dik feest aan het organiseren om het nieuwe jaar goed in te zetten! 
We wensen jullie een feest toe dat minstens even leuk wordt. Het is dus jammer genoeg geen scouts.  
 
 
    Fijne feestdagen en tot volgend jaar!!  
     3 dikke zoenen van  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xxx - Nijlpaard, Serval, Narwal, Leeuwaapje, Vermakelijke Agame en Otter- xxx 
 
 



 

 

         WOLVEN 
 
 

 
 
Vrijdag 1 november-Zondag 3 november  
Hey wolfies!!! Jipppieeee, het is weer tijd voor één van de leukste activiteiten van het jaar, namelijk het 
wolvenweekend. Pak alvast jullie spullen bijeen en vergeet hierbij zeker niet jullie goed humeur!!! De rest 
van de informatie volgt in een mailtje. Tot dan voor één van de leukste weekends allertijden!!! 
 
Zondag 10 november  
AOEEEEEEEE…. Hopelijk zijn jullie allemaal nog aan het nagenieten van het fantastische wolven weekend! 
Wij alleszins wel, maar niet zo snel want jullie moeten natuurlijk nog steeds kunnen bewijzen dat jullie  
wel echte scouts zijn… En hoe kan je dat beter bewijzen dan gewoon naar de scouts te komen om 13u45 
in de Joengele om dan met een dik paar nieuwe spierballen terug naar huis te keren om 17u? Wees daar 
of wees vierkant… 
 
Zondag 17 november 
Beste wolfjes, vandaag gaan we testen hoe snel jullie kunnen racen. Neen, neen geen zeepkistenrace maar 
wel de berg af racen op bidonnen!! Leg jullie racepakken maar klaar! De grote race start om 13u45 aan 
de Joengele en eindigt om 17u. Dit wordt spannend!!! Wij kijken er al naar uit! 
 
Zondag 24 november  
Dag wolfjes, Vandaag geen scouts, de leiding is op vakantie in Ibiza.  
We zijn even weg, dat is wel waar, maar volgende week staan we weer 
klaar! Dus geen verdriet, geniet maar fijn, de pret zal er volgende keer weer 
zijn!Tot dan 
 
Zondag 1 december  
Wie is de slimste wolf van alle wolven? Kom het te weten om 13u45 aan de 
Joengele. Haal al de kennis maar naar boven en bereid jullie al goed voor. Om 17u mogen jullie je hersenen 
eindelijk laten rusten. Tot dan, jullie Mega slimme leiding!!! 
 
Zaterdag 7 december 
Ben jij een brave wolf geweest dit jaar? Jullie hebben gisteren allemaal vol ongeduld gekeken naar  
Sinterklaas die eindelijk vanuit het warme Spanje zijn bezoekje komt brengen aan dit prachtige België. Nu  
hebben wij, de leukste leiding van het land, toch wel kunnen regelen dat de sint met wat pieten langs zal  
komen in de Joengele om 19u30 met lekkere snoepen en niknakken! HOERA!!!! Hopelijk zijn jullie allemaal  
braaf geweest want de sint ziet en hoort alles… En dan mogen jullie hopelijk niet in de zak weer opgehaald  
worden om 21u. Tot dan! 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zondag 15 december 
De dag dat Jezus geboren werd komt dichter en dichterbij. Om die gebeurtenis te vieren eten we ons 
buikje rond voor dagen aan een stuk tot we naar ons bed gerold moeten worden. Om die extra kilo’s te 
voorkomen dit jaar moeten jullie vandaag zeker buiten komen en gaan we nog eens flink bewegen zodat 
jullie met een sixpack en vooral veel honger de feestdagen kunnen invliegen!! Kom (liefst al joggend) naar 
de Joengele om 13u45 en na een goede stretching op het einde mogen jullie tiptop in orde naar huis om 17u! 

 
Zondag 22 december  
HO HO HO, wolven! Het is weer tijd voor kerst en gezelligheid, we vieren 
het samen, dus wees paraat en bereid! Zondag om 19u in ons lokaal, 
trekken we de kerstkleren aan. Breng een cadeautje mee, iets van thuis, 
klein of groot, een oude sok, een speelgoedautootje of lege doos. Pak 
het in en wees mysterieus. Tot dan, feestbeesten, wij staan al klaar, het 
wordt lachen, gezellig en helemaal top, zoals elk jaar! 
En om 21u mogen jullie weer huiswaarts keren. 
 
 

Zondag 29 december 
Dag rendieren, wij hopen ten zeerste dat de kerstman ook mee wilde vieren. Duizenden pakjes  
openscheuren, dat kennen wij in geuren en kleuren. Na al die kalkoenen op te eten en kerstliederen te  
zingen rond de haard, voelt de leiding zich bejaard… Daarom vandaag geen scouts, ik eet nog wel een  
kippenbout! Zet het nieuwe jaar goed in want voor jou is dit een nieuw begin. Tot volgend jaar, ik zie je  
daarrrrr 
 
 

Geniet van de feestdagen en tot 2025!!!!! Kusjes xxxx 
 

 
<<<---- Trotse Ekster - Beloega - Geit - Pony —- >>> 

 
 



 

 

 

JONGVERKENNERS 
 

 
 
 
 

Vrijdag 1 november  
MOEHAHAHAHAAHAHAHAHAHA vandaag gaan wij lekker griezelen. 
Doe allemaal jullie engste kostuum aan en trek allemaal naar de 
joengele. Wij staan jullie op te wachten om 19u30 aan de joengele en 
om 21u mogen jullie beschikken.  
Dikke zoen van jullie leiding.  
 
Zondag 10 november  
Joehoe sjoekes doe jullie dikste botinnen en vuilste kleren aan want 
vandaag gaan wij lekker ravotten in het bos!!!!!! Bereid jullie al maar voor op een dagje vol pret en plezier. 
Afspraak om 13u45 aan de joengele en om 17u mogen jullie naar huis.  
Knuffeltjes van jullie favo leiding.  
 
Vrijdag 15- Zondag 17 november 
JAJAJAJAJAJJIPPIEEEEEJAJAJAJJA wij gaan op weeeeeeeeekend!!!!!!!! Pak alvast jullie goed humeur in en de 
rest van de informatie krijgen jullie nog in een leuk mailtje!  
Bereid jullie alvast voor op het leukste weekend van jullie leven!!!  
Tot snel!  
 
Zondag 24 november 
Wij zijn zo moe van ons lit weekend dus wij moeten een weekendje slapen om 
te recupereren! Het is vandaag geen scouts! 

Dikke zoen  
 
Zondag 1 december  
Jow dreiries het is de periode van het jaar waar wij jullie survivalskills testen 
om te zien of jullie wel scoutswaardig zijn…. Kom naar de joengele om 13u45 
en om 17u mogen jullie als echte overlevers naar huis!  
Dikke zoen  
 
Zaterdag 7 december  
Dag sinterklaasje daaaag daaaag daaag daaag roetpiet. Jawel onze beste vriend is weet int land!!! Kom maar 
allemaal tezamen naar de joengele om 19u30 en om 21u mogen jullie als brave kindjes terug naar huis!  
Dikke zoen van je kapoen  



 

 

 
Zaterdag 14 december  
MEERRRRYYYYY CHRISTMAAASSSSS AND HAPPY HAPPY NEW 
YEAZAZRRRR. Jawel dames en heren appelen en peren vandaag gooien wij 
het grootste kerstfeest ever! Neem allemaal een cadeautje mee van Max 
5€ en doe jullie lelijkste kersttrui en muts aan! Vergeet ook jullie slee niet 
mee te nemen. Afspraak om 19u aan de joengele en om 21u mogen jullie 
ouders jullie ophalen op de kerstmarkt!  
Kiss kiss Kiss  
 
Zondag 22 december  
Dag feestbeesten, omdat jullie maar niet genoeg krijgen van onze litte fissas doen wij deze week nog een 
party!!!!! Onze liefste leider Kobe is namelijk jarig jajajjoepieeee. Neem allemaal een zelf gebakken taart of 
een cadeautje mee en trek jullie mooiste kleren aan!!! Afspraak om 13u45 aan de joengele en om 17u mogen 
jullie beschikken!  
Zoentje 
 
Zondag 29 december  
Alvast een gelukkig nieuwjaar aan onze liefste liefste kindjes maar vandaag is het helaas geen scouts :((( wij 
zien jullie volgende week en dan krijgen jullie drie dikke zoenen van ons voor het nieuwe jaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
 
 

Hazewind                        Levenslustige Lijster             Beschermende Kameleon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Verkenners 
 
 
 
 

Zondag 3 november  
Vandaag is het een mooie dag, we vieren “werelddag van de man”, op deze 
dag gaan we de mannen in ons leven eren. Op deze bijzondere dag is het 
belangrijk om de mannen te herinneren aan hun daden die ze al verricht 
hebben. Niet getreurd dames, vandaag is het ook jullie dag om jullie te 
bewijzen. Om deze dag niet alleen te vieren, kom dan af van 13u45-17u aan 
de joengele.  
 
Zondag 10 november 
Gegroet bloedbroeders en -zusters. We keren terug in de tijd. We gaan 
terug naar Het derde weekend van septemper en maken een MINI SCOUTSDORP met een mini bbq, mini 
lichtstoet en mini fuifje. Dat wil zeggen: leren sjorren, koken en fuiven, want jullie zijn de toekomst en die 
moet verzekerd worden!!! Wie niet komt is een dikke banaan  
Om 13u45 aan de joengele en om 17 u mag je hier worden opgehaald  
 
Vrijdag 15 tot 17 zondag november 
Broeders en zuster het is zover, We gaan op weekend! Voor sommigen onder jullie het aller eerste 
verkennerweekend ooit en voor de rest het eerste met de leukste leiding ooit. Nu hoor ik jullie al denken, 
wat hebben wij in godsnaam allemaal nodig om deze dagen te overleven? Awel daarvoor lees je gewoon 
onze top lijst onder de pijl. We spreken af om 19u aan de joengele en zondag om 13u mogen jullie als dolle 
honden weer naar ma en pa.  
Xoxo excited leiding 
 
Benodigdheden ? 
 
- Trekrugzak 
- Slaapzak 
- Matje 
- Botinnen 
- Rapid boef ( aiki noodles, ravioli…) 
- Volledig scoutsuniform 
- Zwembroek 
- Gezond verstand 
- Lach op je gezicht aub  
 
Zondag 24 november  
Volgende week komt de goedheilige man toe in Antwerpen met zijn boot. Omdat niet iedereen even braaf is 
geweest dit jaar geven wij jullie een vrij weekend om het goed te maken met Sinterklaas. Ga bijvoorbeeld 
voor jullie grootouders naar de winkel, help jullie mama met eten maken, ruim vrijwillig je kamer op. Nog 
veel werk voor de boeg dus, daarom is het vandaag helaas geen scouts. 



 

 

Zondag 1 december  
Dag sportievelingen, omdat het logo van de verkenners een fiets is gaan we vandaag een spel spelen met de 
fiets. Zorg er dus zeker en vast voor dat je u fiets mee hebt en dat deze goed rijdt. Daarnaast is het verplicht 
om een helm te dragen tijdens deze activiteit, voor jullie eigen veiligheid. Daarom spreken we om 13u45 af 
aan de joengele en mogen jullie huiswaarts keren om 17u. 

 
 
Zaterdag 7 december 
Dag Sint en roetend pietje! Ook jullie verkenners vieren deze 2 rakkers nog steeds. Kom 
om 19u30 naar de Joengele zonder snoepgoed en keer terug met wat lekkers om 21u 
naar huis. Test je stembanden en schrijf eventueel een gedichtje. Doe een paar extra 
schoenen aan of steek een wortel in je zak. Dat zijn al bonuspunten die je zal krijgen van 
Sinterklaas, goed heilig man zelf! 
 
 
 

Vrijdag 13 december  
Hello kerstkindjes, vandaag staat de gezelligste markt van het jaar opgesteld in Hoeilaart city. Omdat wij nog 
een centje willen verdienen voor topactiviteiten op kamp en op weekend gaan wij ook dit jaar ‘s avonds in 
een stalletje op de kerstmarkt staan. Wat we gaan verkopen en wie wanneer moet shiften zullen we allemaal 
nog bespreken, maar we verwachten wel dat iedereen 1 shiftje van een uurtje komt draaien (ideale 
studeerpauze!).  
 
Vrijdag 20 december  
Beste dreiries van Hoeilaart quartier vanavond gaan wij jullie eindelijk 
droppen (heel eng). Hiervoor mogen jullie met goed stap schoeisel om 
19u30 naar de joengele komen. Als jullie de weg naar ons geliefde dorp 
weer terug vinden wachten wij jullie om 23u weer op aan de lokalen. 
GSM laat je thuis want die zijn alleen voor losers die geen 
oriëntatiegevoel hebben Zoals deze vent hier op de foto. 
PS: kleed je warm aan want het zal bibbereh zijn  
 
Zondag 29 december 
Kerst is nog maar net voorbij en we liggen voldaan van al dat lekkere eten in bed, dus 
helaas is het vandaag GEEN scouts. Maar vrienden niet getreurd, jullie hebben nog 3 
dagen om de beste nieuwjaarsbrief ooit te schrijven! We kijken ernaar uit jullie in een 
gelukkig nieuw jaar weer te zien! 
 
Ps: hier een voorbeeldje van een goede nieuwjaarsbrief: 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Fijne feesten en tot volgend jaaaaar 

Principiële Orka - Hartstochtelijke Gnoe - Amicale Coscoroba - Excentrieke Zalm 



 

 

J I N S 
 
 
 
 
Zondag 3 november  
Daar zijn we weer in de keuken van de Joengeleee om 13u45, met zen allen zullen we wat kokerellen in  
de keuken en we gaan lekkere koekjes met de chocolade in maken. Boris van de buren is alvast klaar om  
samen te kokerellen. Boris moet om 17u weg dus dan moeten we al die koekjes van de chocolade verkocht 
hebben. 
Groejtes conchitta, de vriendin van de sint. 
 
Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 november  
Ewa fakka, dit weekend wordt lit, want wij gaan met z'n allen op weekend! Haast je bitch, snel naar die  
Joengele want om 19u worden jullie verwacht met lege maag maar volle zak. Broeder steek dit maar in 
die zak, ewa ja  
-Matje 
-Slaapzak 
-Buzzypass(als je dat hebt ofcourse) 
-floes om te spenden 
-gamel, bestek 
-rapid boef 
-drinkbus(want hydrateren is nodig) 
-gabber kleren natuurlijk, je weet wel, en zie maar dat je goe verkleed bent want anders 
toek op u bakkes, jwz. 
 
De zondag ist dan weer tijd om u gabber kleren in de was te gooien en terug normaal te doen zoals altijd, 
ge weet wel. We zijn back in town rond de middag. 
Shallas broeders van andere moeders. 
 
Zaterdag 16 november 
Na vorig weekend de gabbers uit te hangen, is het misschien wel tijd om nog eens gezond  te doen. We  
gaan namelijk met z’n allen tennissen. Doe die sexy tennistenues maar aan want anders gaan we elkaar 
niet kunnen afmaken. De uren zullen later nog  gecommuniceerd worden. 
Zie je daar! 
Sportieve groetjes van jullie leiding XXX 
 
Vrijdag 22 november 
We gaan nog eens flappen verdienen dankzij onze goede wijnvriend Michel. Trek die  chique kleren maar 
aan zodat je helemaal klaar bent om deze avond nog eens barvrouw te spelen. Jullie worden om 18u aan  
het sportcomplex verwacht en het einduur zal afhangen van het succes van de avond, tussen 22u en 23u. 
 
Vrijdag 29 november 
Working nine to five en vandaag zelfs later want het is tijd voor de leukste activiteit van het jaar, SIKE. We  
gaan nog niet vertellen wat we gaan doen maar het heeft iets te maken met nieten en 
veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel papieren. Wie of wie raad wat we gaan doen? 



 

 

Jullie worden om 19u30 verwacht in de Joengele en het einduur zal afhangen van hoe snel en efficiënt  
jullie werken. 
 
Zaterdag 7 december 
Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje, leg wat in mijn laarsje, danku sinterklaasje. Vandaag  
vieren we de verjaardag van Heilige Sint Nikolaas en wie lief is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Sint  
Nikolaas komt normaal gezien aan om 19u30 in de Joengele en moet terug naar Spanje vertrekken om  
21u. 
 
Vrijdag 13 december 
Omdat we vorige keer gemerkt hebben dat jullie de kalenders nieten zo leuk vonden, hebben we beslist 
om dit NOG EENS TE DOEN!!!! Joehoeeeeew fi fa funnnn. Meeting om 19u30 en einduur is weer  
onbepaald. #spannend#keiveelzinin#fifafun 
 
Zaterdag 21 december  
Trek jullie prinsessenkleren maar uit de kast want het is een familiefeest met jullie favoriete prinsesjes. 
Vergeet zeker jullie cadeautje niet om aan je favoriete prinsesje te geven(de naam trekking volgt nog).  
Omdat wij prinsesje niet zoveel geld krijgen van onze prinsen zullen we het budget maar beperken tot 10 
euro per prinsessencadeautje. Voor dit heuse prinsessenkerstdiner worden jullie verwacht om 18u30 in  
ons prinsessenpaleis met volle goesting om aan tafel te schuiven want wij gaan iets mega lekkers eten!  
Rond 22u zullen onze prinsen ons komen halen met hun witte paard. 
 
Zondag 29 december 
Schat ik geef een huisfeestje voor twee, dat betekent dat jullie niet meer mee mogen, verzin maar iets  
anders om te doen want wij hebben een dubbeldate  

#cringe#sorrynotsorry. Het is dus geen scouts      
 

 
 

Groetjes Chinchillita en schroefhoornGOAT XX 
 
 
 



 

 

 AKABE     
 
 
 
Zondag 3 november  
Deze zondag is het zover, we gaan griezelen…Trek je engste kostuum aan, want we gaan trick or treaten en 
de buurt laten schrikken. Na al dat griezelplezier warmen we ons op met een heerlijke kom tomatensoep, 
vers gemaakt door Auke. Jullie mogen 13u45 naar de joengele komen en om 17u mogen jullie jullie 
griezelbeesten met hun buit komen ophalen.  
 
Zondag 10 november  
KOEKEN BAKKEN KOEKEN BAKKEN EY EY EY !!!! Om in de herfstsfeer te geraken gaan wij 
vandaag lekker koekjes bakken en een filmpje kijken. Jullie zijn allemaal welkom in de 
Joengele om 13u45 en kunnen jullie bakkers terug ophalen om 17u.  
 
Zondag 17 november 
Helaas pindakaas omdat jullie onze keuken vorige week zo hebben doen ontploffen, zijn 
wij gewoon nog steeds jullie rommel aan het opkuisen. Daarom is er helaas deze week 
geen scouts.  
 
Zondag 24 november 
Geen scouts 
 
Zondag 1 december  
Met de trein naar Brussel chouke chouke tuut tuut want daar bevindt zich een mega mooie kerstmarkt. Om 
deze te bezichtigen vertrekken we om 12u30 aan het treinstation van Groenendaal en nadat we de 
kerstsfeer helemaal opgesnoven hebben gaan we terug naar huis. We denken rond 18u terug in Groenendaal 
te zijn maar laten jullie zeker nog meer weten over ons uitstapje.  
 
Zondag 8 december 
Wie zien we daar in de verte toekomen met de stoomboot?? Is dat Sinterklaas en zijn roetpieten?? Vandaag 
krijgen enkel de brave kindjes lekkernijen van Sint en Piet, ben jij goed geweest dit jaar? Warm jullie 
stembanden maar al op en oefen jullie tekentalenten nog eens voordat jullie naar de Joengele komen. Jullie 
worden daar verwacht om 14u00 en mogen weer opgehaald worden om 16u00 
 
Zondag 15 december 
Geen scouts 
 



 

 

Zondag 22 december  
How how how !! CRISIS, de kerstman heeft niet genoeg foute kerst t-shirts om dit jaar uit 
te delen aan de mensen. Hij heeft dus gevraagd aan jullie, zijn kerstelfjes, of jullie zouden 
kunnen helpen met het maken van deze. Al het materiaal wordt voorzien op de scouts, 
het enige wat jullie moeten meebrengen is jullie creatieve handen. Jullie worden 
verwacht op de Joengele om 13u45 en mogen jullie kerstelfjes weer komen ophalen om 
17u00.  

 
Zondag 29 december 
Wij moeten nog eventjes bekomen van deze feestdagen waardoor het helaas geen scouts is vandaag. Ons 
buikje zit nog helemaal vol van al de kerstkalkoen die we gegeten hebben… 
 
 

 
 

Groetjes van jullie liefste leiding 
 


