
 

 

JONGVERKENNERS 
 

 
 

 

Zondag 5 januari  
Joepie vandaag is het de dag dat jullie kunnen bewijzen of jullie 
jullie zelf echte Doenders mogen noemen. Wij gaan een mega vet 
dorpsspel spelen in jullie lievelingsdorp. Wij verwachten jullie om 
13u45 aan de joengele en om 17u mogen jullie weer huiswaarts.  
 
Zaterdag 11 januari  
Joe makkers, vanavond zijn jullie welkom en de joengeloscoop 
voor jullie favo film. De deuren gaan open om 19u en vergeet 
zeker geen eigen snacks en drank mee te pakken uiteraard. De 
deuren gaan weer toe om 21:30u. Groetjes jullie lieve leiding!  
 
Zondag 19 januari  
Money, money, money. Het is hoog tijd dat we wat doekoe gaan binnen halen. Dus we gaan iets in 
elkaar flansen. Nand, het is voor jou hoog nodig om erbij te zijn, het is tijd om te tonen wat jij 
allemaal hebt geleerd op die kokschool. Kom dus zeker om 13u45 naar de joengele en om 17u 
mogen jullie weer naar huis. 
 
Zondag 26 januari  
Het is weer eens het laatste weekend van de maand en dus kunnen wij jullie jammer genoeg niet 
zien want het is vandaag Geen scouts. Wij gaan jullie alvast heel hard missen en jullie ons 
waarschijnlijk nog harder. Wij kunnen alvast niet wachten om jullie terug te zien, liefs jullie leiding 
x 
 
Zondag 2 februari  
Helaas wij zijn veel te moe van onze knotsgekke activiteit van vorige week en wij gaan met z’n drieën 
naar de wellness om lekker te ontspannen. Vandaag is het dus Geen scouts :(  
 
Zondag 9 februari 
Tijd om nog is op te frissen wat Baden Powell allemaal voor ons heeft gedaan. Weet je niet wie dit 
is, wordt het HOOG tijd dit snel op te zoeken.. Je hebt scouts en je hebt scouts scouts. En vandaag 
is een scouts scouts dag. Kom in VOLLEDIG uniform (zoals eigenlijk elke activiteit) en beleef een dag 
zoals enkel een echte scouts dat kan. Wij halen onze balken vanonder het stof, ontwarren de 
sjorkoorden, zoeken de kompassen en stellen visgraten  op. Van 13:45 tot 17:00 in de joengele 
natuurlijk.  
 



 

 
 
Zondag 16 februari  
Jow broeders, 2 dagen geleden was de dag van de liefde. Maar hoeveel liefde 
hebben jullie eigenlijk voor elkaar? Dat gaan we vandaag eens uittesten. Kom 
allemaal om 13u45 naar de joengele en jullie mogen om 17u weer naar huis 
toe keren maar wel met een hart die gevuld is vol liefde voor je mede-
jongverkenners. 
 
Zondag 23 februari  
Jawel jawel beste vrienden, het is weer de tijd van het jaar waar wij ons met z’n 
allen richting Haasrode begeven om de schaatsbaan onveilig te maken. Vergeet 
dus zeker jullie handschoenen niet!!!!! Vraag allemaal aan je mama, papa, 
broer of zus of zij ons willen wegvoeren :)))))))  Afspraak om 13u aan de  
joengele om 17u mogen jullie worden opgehaald door jullie ouders in 
Haasrode.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              Levenslustige Lijster                   Hazewind                   Beschermende Kameleon  
 

 
 
 
 
 

 


