
 

Verkenners 
 
 
 

 
Zaterdag 4 januari driekoningen  
Drie koningen, drie koningen geef mij een nieuwe hoed… blabla het vervolg kennen jullie wel. Wij 
hebben als studeerpauze een kleine wandeling door Hoeilaart nodig, en wat is er leuker dan dat 
samen te doen?? Omdat zoveel jaar geleden de 3 koningen ook net een wandeling aan het maken 
waren naar hun vrienden Jozef en Maria zullen wij (verkleed!!) hun liedje gaan zingen aan de huizen. 
Afspraak aan de Joengele om 19u, om 21u mogen jullie allemaal terug naar jullie eigen stalletjes 
keren. 

 
 
Vrijdag 10 januari  
De leiding heeft vanavond wat afleiding nodig en hoe kan dat beter dan met onze 
lievelingsonderdanen van de verkenners. Speciaal voor de bangerikken onder 
ons (kuch kuch kato) gaan we kijken naar plop in de stad om ons nog eens goed 
kapot te kunnen lachen voor het slapen gaan. We spreken hiervoor af om 19u 
aan onze eigen kinopoliszaal in de JOENGELE. Als we uitgelachen zijn, mogen 
jullie om 21u30 weer huiswaarts keren. PS: neem zeker die goeie snacks mee 
want leiding is hongerig. TOEDELOE 
 
 

Zondag 19 januari  
Dag dreries zoals jullie allemaal weten heeft iedereen van jullie 
leiding examens, wij doen ons uiterste best om jullie ieder 
weekend toch een activiteit te bezorgen. Maar omdat sommige 
onder jullie leidingen dit weekend examen hebben is dit 
onmogelijk om te managen. Daarom is het vandaag geen scouts. 

Wat jullie wel kunnen doen is een kaarsje branden         , een 

schietgebedje doen      , een gelukspoppetje maken🪩 ,....  
 
 
Zondag 26 januari laatste zondag 
Dag rakkers en rakkerinnen. Het is de laatste zondag vandaag wat betekent: geen scouts, trek je 
pyjama aan, pak de zak chips en lekker luieren in de zetel met een film. Of je blijft in de scoutsvibe, 
doet je botinnen aan, belt al je scoutsamigos en amigas op om loco te gaan op een bostripje. Ciao 



 

Zondag 2 februari  

Iedereen klaar voor opnames?       3, 2, 1... actie! Vandaag 
werken we mee aan een nieuw seizoen dat zich in België 
afspeelt. Wat het precies is, mogen we nog niet vertellen. 
Wil je ontdekken welke serie dit is? Kom dan naar de 
Joengele om 13u45 en ga om 17u weer naar huis. Zorg dat 

je erbij bent, want dees wil je niet missen!              
 
Zondag 9 februari 
Dag lieve kinderen, tis vandaag Metrospel, whutttttt das kaulo niceeee!!!! Als je niet komt mis je de 

activiteit van het jaar, dus we hopen op een heuse opkomst      vergeet je buzzy-pazzzzz en mivb 
niet als je dat hebt!! Aan de joengele om 13u 45 en we zijn terug om 17u 
 
Zondag 16 februari  
Deze Vrijdag was het dag van de liefde en daarom spelen wij vandaag het grote super leuke liefjes-
spel. Nog geen vriendje of vriendinnetje? Niet getreurd want na dit spel heeft iedereen de mens van 
zen leven gevonden. Wel al een liefje? Uitmaken zou ik zo zeggen, dan heeft iedereen eerlijke 
kansen vandaag. Als je de liefde van leven wil ontmoeten, kom dan om 13u45 naar de JOENGELE. 
Om 17u mag je hopelijk als koppeltje weer naar huis om hem/haar aan mama en papa voor te 
stellen( zeer spannend). Kusjes sint-valentijn! 
 
Zondag 23 februari  
Joepie, eindelijk tijd voor de, zeker niet sarcastisch, 
allerleukste activiteit van het jaar (ieder zen ding hé). 
Vandaag gaan we naar jaarlijkse traditie weer schaatsen in 
Haasrode. Om 13u wordt er afgesproken aan de Joengele om 
te vertrekken, kijk eens heel lief naar jullie ouders en vraag of 
zij willen rijden. Na een paar uur heerlijk geschaats is het om 
17u tijd om van Haasrode terug naar huis te glijden.  
PS vergeet zeker jullie HANDSCHOENEN niet, geen 
handschoenen = niet schaatsen. 

 
 Excentrieke Zalm      Hartstochtelijke Gnoe 

 
 
 
 

  
 
 
 
      Principiële Orka        Amicale Coscoroba 

 
 

 


