
 

AKABE 
 
 
Zondag 2 maart 
Normaal staan we klaar voor een nieuw avontuur maar vandaag even niet. Waarom? Omdat we nog steeds 
proberen bij te komen van onze supersonische schaatservaring. Julian was zooo snel dat we hem amper 
konden bijhouden, sommige van ons zijn nog steeds op het ijs aan het rondtollen. Dus deze keer geen scouts, 
omdat we onze benen nog moeten terugvinden… 
 
 
Zaterdag 8 - zondag 9 maart 
Het is EINDELIJK zover…het langverwachte SCOUTSWEEKEND!!! Hou deze data maar vrij 
en zet jullie rugzakken al maar klaar, want wij gaan een weekend vol avontuur, spelletjes 
en plezier beleven. Wij zullen nog een gedetailleerde planning sturen en een inpaklijst, 
maar we kunnen wel al meedelen dat het weekend zal plaatsvinden van zaterdag 8 
maart vanaf 10u30 tot zondag 9 maart om 11u00.  
 
 
Zondag 16 maart 
Ahoj kameraden, tijd om jullie speurneuzen en teamwork skills uit de kast te 
halen vandaag. Aan de hand van opdrachten en raadsels leiden wij jullie naar de 
verborgen schat die zich bevindt in het grote Zoniënwoud, durven jullie deze 
opdracht aan? De padvinders worden verwacht om 13u45 aan de Joengele en 
mogen weer opgehaald worden om 17u00.  
 
Zondag 23 maart 
Binnen exact 1 maand komen de paasklokken en de paashaas langs. Wij hebben 
vandaag een spoedbijeenkomst met de paashaas want hij heeft zijn poot gebroken bij het oefenen en dus 
vroeg hij aan ons hulp om alles te regelen zodat jullie jullie paaseitjes allemaal op tijd krijgen. Wij zijn dus de 
hele dag mega druk bezig met alles te plannen en hebben dus helaas geen tijd om aan jullie scouts te komen 
geven. Het is vandaag dus geen scouts.  
 
Zondag 30 maart  
Helaas pindakaas, deze nacht is het begin van de zomertijd ingegaan. Hierdoor zijn wij allemaal kei moe en 
jullie misschien ook daarom leek het ons een goed idee als wij vandaag een dagje rust inlassen. Dus kruip 
maar lekker terug in jullie bed vandaag en doe maar een goed dutje. Het is dus vandaag helaas geen scouts.  
Zondag 6 april 
Sorry, het is drie op een rij want deze week was het 1 april. Wij zijn dus nog steeds aan het bekomen van al 
die grappen en al dat lachen. Vandaag is het daarom dus Geen scouts.  
 
Zondag 13 april 
Vandaag doen we de activiteit waar jullie al lang naar uitkijken. We gaan het bos in trekken vandaag en we 
gaan tonnenracen. Trek dus zeker kleren aan die vuil mogen worden want ik denk dat jullie wel een paar keer 
gaan vallen op jullie poep. We vertrekken om 13u45 aan de joengele en wanneer jullie helemaal klaar zijn 
met al dat racen, mogen jullie terug worden opgehaald om 17u. 



 

 
Zaterdag 19  april 
Vandaag doen we iets spannends, we gaan namelijk een dropping doen. Wij komen natuurlijk 
mee en gaan jullie niet helemaal aan jullie lot overlaten. De bedoeling is wel dat jullie alleen 
de weg terugvinden naar de Joengele zonder onze hulp. Als jullie echt zo verloren lopen geven 
we jullie heel misschien wel wat tips. Jullie worden verwacht om 16u aan de joengele en 
wanneer jullie de weg terug hebben gevonden, mogen jullie naar huis om 18u.  
 
Zondag 27 april 
Jessss, vandaag is de leukste scoutsactiviteit van heel het jaar …, het hele dorp! Om te bewijzen dat de scouts 
nog steeds de sterkste jeugdbeweging is van heel het dorp gaan wij daarom vandaag tegen iedereen strijden 
om met een beker naar huis te kunnen gaan. Hiervoor spreken wij af om 9u30 in het Park van Hoeilaart en 
om 15u30 mogen jullie weer naar huis als we helemaal zijn uitgespeeld en het beste van onszelf hebben 
gegeven. Vergeet geen 5euro mee te nemen! 
 
Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 
HET IS GROOT FEEST! De scouts bestaat dit jaar al 50 jaar. Al een halve eeuw ravot plezier voor velen kinderen 
van Hoeilaart en omstreken.  
Meer exacte info over het feest volgt nog. Wat we wel al kunnen meegeven is dat er zaterdag 3 mei vanaf 
13u kinderanimatie zal zijn! En iedereen is daar welkom, al je vrienden, zelfs die van de Chiro zijn welkom! 
Wat er voor de rest van het weekend gebeurt zullen we nog meedelen in een uitnodiging voor jullie allen! 
Zet het alvast in de agenda tot dan!!! 
 
 

 
Groetjes van jullie favoriete leiding : Liene, Leeuwaapje (Auke), Gaëlle 

 


