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LEIDINGSGEGEVENS  
GROEPSLEIDING   Welpen  

Vermakelijke Agame (Kobe Charlier) 0483/39.14.84  Otter (Ruth De Ceulaer) 0468/41.77.09 

Hartstochtelijke Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41  Vermakelijke Agame (Kobe Charlier) 0483/39.14.84 

   Serval (Lukas Menu) 0470/51.21.98 

ADJUNCTEN   Narwal (Yarno Van Zuijlen) 0491/87.6420 

Amicale Coscoroba (Robbie Callens) 0497/23.43.91  Leeuwaapje (Auke De Muylder) 0468/46.08.28 

Principiële Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46  Nijlpaard (Lena De Rudder) 0468/46.08.07 

Kameleon (Nora Van Der Elst) 0468/30.08.21    

   Wolven  

TENTENMEESTERS   Trotse Ekster (Torre Vaeremans) 0491/64.86.61 

Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29  Beloega (Ella Menu) 0468/33.10.13 

Excentrieke Zalm (Elysée Gellynck) 0471/40.10.92  Geit (Quinten Demesmaeker) 0471/12.41.16 

Geit (Quinten Demesmaeker) 0471/12.41.16  Pony (Nina Battheu) 0471/54.09.78 

     

MATERIAALMEESTERS   Jongverkenners  

Principiële Orka (Kobe 

Vandervelde) 0471/41.36.46  Kameleon (Nora Van Der Elst) 0468/30.08.21 

Mangoest (Arthur Maes) 0468/45.69.14  Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29 

Otter (Ruth De Ceulaer) 0468/41.77.09  Hazewind (Kobe Van Zuijlen) 0490/40.02.34 

     

Leiding   Verkenners  

Akabe   
Amicale Coscoroba (Robbie 

Callens) 0497/23.43.91 

Leeuwaapje (Auke Demuylder) 0468/46.08.28  Principiële Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46 

Liene Vandenwayenberg 0468/16.08.36  Hartstochtelijke Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41 

Gaëlle Lamberts 0493/77.60.40  Excentrieke Zalm (Elysée Gellynck) 0471/40.10.92 

     

Kapoenen   Jins  

Mara (Marthe Guns) 0476/04.06.53  Schroefhoorngeit (Hanne Charlier) 0488/72.79.21 

Ijsduiker (Luna Roekens) 0485/18.34.48  Chinchilla (Martha Sterckx) 0485/13.14.57 

Jako (Gitte Menu) 0494/42.62.21    

Mangoest (Arthur Maes) 0468/45.69.14    

Saterhoen (Renz De Bois) 0470/29.78.11    

     

 



 

VOORWOORD 
- 50 JAAR SCOUTS & GIDSEN HOEILAART 

Dit jaar blaast onze scouts 50 (!) kaarsjes uit en dat willen wij met iedereen vieren! Hou dus zeker 3 

mei 2025 vrij in de agenda, want dan vieren we heel de dag feest! Meer informatie volgt nog. 

 

- KAMPINFO 

Omdat de agenda dit jaar overvol zit, zal de kamppresentatie doorgaan op vrijdag 9 mei aan de 

Joengele. Voor klein kamp om 20u, om 20u30 wordt de kampuitleg voor groot kamp gegeven. Dit is 

ook het moment om al je vragen te stellen aan de leiding en een beter idee te krijgen hoe het (eerste) 

kamp van uw kind er zal uit zien. Vanaf deze dag zal het ook mogelijk zijn om in te schrijven voor 

kamp. De presentatie zelf zal ook worden doorgestuurd voor wie die niet aanwezig kan zijn. 

 

- AANWEZIGHEDEN 

Onthoud dat je 12 keer naar de scouts moet komen in een jaar om mee te mogen op kamp! Leden 

die niet vaak zijn gekomen moeten nu dus veel komen zodat ze nog mee mogen op kamp. Je kan 

altijd aan de leiding vragen hoeveel keer je al geweest bent. 

 

- SCOUTSKLEDIJ  

Herinnering om niet jullie beste kleren aan te doen voor de scouts, want buitenspelen kan af en toe 

zorgen voor vuile kleren. Elke activiteit is het verplicht om ten minste 1 kledingstuk van de scouts te 

dragen en zeker geen jeans aan te doen.  

Uiteraard laten we onze gsm en andere elektronica gewoon thuis, dit is niet nodig tijdens de scouts. 

Als dit toch word meegenomen zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade. 

 

- KAMPDATA 

Akabe kamp: 5-8 juli 2025 
Klein kamp (kapoen, welpen & wolven): 2-8 juli 2025 
Groot kamp (vk & jvk): 2-11 juli 2025 
Extra kampnacht voor alle ouders, kinderen en voortrekkers van Scouts Hoeilaart om het 50 jaar 
bestaan van onze scouts te vieren: 11 - 12 juli 2025 
Jinkamp: info volgt later 
 

 

Scoutieve groeten van de hoofdleiding 

Vermakelijke Agame & Hartstochtelijke Gnoe 

 

 



 

INFO 
 
Lokalen 
Onze lokalen zijn gevestigd te J.B.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.   
  
Uniform  
Het basisuniform is voor alle takken hetzelfde: beige hemd - groene trui of trui van Scouts en gidsen 
Vlaanderen - groene, bruine of zwarte broek of rok (GEEN JEANS) - groengele groepsdas met reflecterende 
strook. 
  
Groepsdas   
Groen-geel met reflecterende strook: € 15. Te verkrijgen bij de groepsleiding (voor en na de vergaderingen) 
en cash, gepast te betalen.  
  
Rekeningnummer  
BE16 1030 1663 6174 op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen De Korrelaar Hoeilaart   
  
Ongevalaangiften  
Formulieren beschikbaar bij de takleiding en de groepsleiding.  
  
Tweedehands uniformen  
Wij (ver)kopen tweedehands uniformen (hemden, truien, broeken, rokken, dassen en T-shirts) vanaf de helft 
van de prijs van een nieuw uniform. Wij voorzien hier zelf momenten voor.  
  
Verhuur  
Wij verhuren onze tenten, onze shelters en materiaal. Verder in de korrel vind je meer informatie.   
 
Foto’s 
Foto’s van onze activiteiten staan met een link naar google drive op onze  facebookpagina (Scouts & Gidsen 
'De Korrelaar' Hoeilaart) en binnenkort ook op onze nieuwe website! 
 
Website  
Je kan steeds surfen naar onze website op het volgende adres: www.scoutshoeilaart.be of mailen naar : 
vvksmdekorrelaar@hotmail.com 
  
Scoutshuis Scouts en Gidsen Vlaanderen  
Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen; Tel.: 03 226 46 06 
E-mail : info@scoutsengidsenvlaanderen.be; Site: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be 
  
Scoutswinkel De Hopper   
(http://www.hopper.be) 
 
Lidkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen = klantenkaart Hopper winkel! 
De lidkaart dient voor alle leden en leiding als klantenkaart in de Hopper winkels! Leden sparen per betalend 
kasticket 5% van het bedrag op en krijgen na 5 betalende bezoeken de kans om dit gespaard bedrag in 
vermindering te krijgen vanaf hun 6de bezoek. Leiding krijgt er ook zelfs 10% korting mee bij aankoop van 

http://www.scoutshoeilaart.be/
mailto:vvksmdekorrelaar@hotmail.com


 

groeps-  en kampmateriaal! In de Banier (knutselwinkel van de Chiro) krijg je op sommige aankopen 
rechtstreekse korting als je je kaart kan tonen.  
 
De Hopper Leuven        
Diestsevest 92A, 3000 Leuven; 016/ 23.55.25; winkel.leuven@hopper.be 
Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u.  
Vrijdag en zaterdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u.  
Gesloten op 25 december tot en met 31 december. 
  
Jeugdraad  
Onze afgevaardigden bij de jeugdraad zijn Vermakelijke Agame (Kobe Charlier).  
  
Jeugddienst  
Ben Holderbeke (jeugdconsulent).   
Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38.  
  
Schepen van Jeugd  
Stefanie van Dooren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HET UNIFORM 
Basis voor alle takken en is verplicht: 
 

● Beige hemd 
● Groene, bruine of zwarte broek of rok (dus: géén jeans!) 
● Groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht).   
● T-shirt en pull: Kapoenen, welpen, wolven, jong-verkenners en verkenners: trui en T-shirt Scouts en 

Gidsen Vlaanderen.  Jins: groene jin T-shirt en trui. Leiding: bordeaux  leidingspull en T-shirt 
 
Extra: 
T-shirt Scouts en Gidsen Hoeilaart (wij verkopen deze t-shirt) en trui van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 
Waar komt welk kenteken 
 

● Het beloftekenteken van de welpen* komt op de linkerborstzak. 
● Het nesthoekje (welpen)* komt op de linkermouw met de punt naar boven. Het bestaat in 

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille (nest) waarin de welp zich bevindt. 
● Het patrouillelint (JVK en VK)* komt aan de linkerschouderklep van het hemd. Het bestaat in 

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille waarin de (J)VK zich bevindt. 
● Het beloftekenteken van de JVK en VK* komt op de linkerborstzak, naast dat van de welpen. 
● Het lintje België -Europa komt boven de linkerborstzak. In de plaats hiervan komt soms het lintje 

“Scouting” voor; dit is echter geen echt kenteken (het kan opgenaaid worden op regenkledij, 
slaapzakken en rugzakken, maar hoort eigenlijk niet op het uniform). 

● De Vlaamse leeuw komt bovenaan de linkermouw. 
● Het internationaal kenteken Scouts komt op de linkermouw, in het midden van de bovenarm. 
● Het groepslintje* komt onder de schoudernaad van de rechtermouw. 
● Het jaarkenteken* komt boven de rechterborstzak. 
● Het takkenteken* komt op de rechtermouw, onder het groepslintje. De takkentekens verschillen van 

tak tot tak: Kapoenen: gele narrenmuts; Welpen: groene vliegers; JVK: oranje rugzak; VK: blauwe 
fiets; Leiding: paarse bomen. 

● Jaarkentekens van andere jaren komen best achteraan op het hemd, net zoals de JEKA-of andere 
kampkentekens*. 

Kentekens met een * moeten normaal gezien niet aangekocht worden. Ze worden door de leiding gegeven: 
sommige in het begin van het jaar, andere na het opsplitsen in patrouilles of na de belofte of na een kamp. 
Het scoutsuniform (uitgezonderd het oude uniform) en de kentekens zijn verkrijgbaar in de scoutsshop de 
Hopper. 
 



 

WAAR HOORT WELK KENTEKEN 



 

VERHUUR 
Wij verhuren het hele jaar door (behalve tijdens ons kamp):  
  
4 dubbele piramidaaltenten groene/beige 
Afmetingen: L: 10m x B: 5m x H: 3,10m met 3 middepalen   
Prijs: €150 per tent per dag   
Vervoer en opzetten: €45  per tent extra  
  
2 x 16 Meter tent    
Afmetingen: L: 16m x B: 6m x H: 3m  
Prijs: € 190 per tent per dag  
Vervoer en opzetten: €60  per tent extra.  
  
3 x Shelter  
Afmetingen: L: 8m x B: 6m x H: 3,10m  
Prijs: €50 per dag   
Vervoer en opzetten: €20  per shelter extra  
  
 
Wij verhuren ook ons materiaal zoals :   
 
Vuurschaal: €10/dag 
BBQ en Grill: €10/dag   
Tafels: €6/stuk   
Banken: €4/stuk   
Gasflessen en bekkens: €20   
Kook en ander materiaal: €15/set 
Lichtslingers: €15/dag 
 
Kilometervergoeding (van bovenstaande materialen, exclusief tenten): 0,5€/km en minstens 10 euro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENTENMEESTERS 

Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29 

Excentrieke Zalm (Elysée Gellynck) 0471/40.10.92 

Geit (Quinten Demesmaeker) 0471/12.41.16  
 



 

SPONSORS  

     
       

  



 

 
     
  

  
  
  



 

  
            
  
  
  
  
  
  
 
     
  
  
  
  
  
  



 

 
TAK 

 
NIEUWS 

 

 

 

 



 

KAPOENEN 

 
Zondag 2 maart 
Vandaag is het de eerste scoutsactiviteit van maart, en omdat maart rijmt op paard, maar ook op buskaart, 
kaastaart en sinterklaas zijn lange baard, weten wij alvast dat vandaag TOP wordt!! Wij spreken zoals altijd 
af om 13u45 aan de scoutslokalen. En dan mogen mama, papa, oma, opa,… jullie om 17u weer ophalen! P.S: 
breng jullie beste rijmpjes mee  
 
Zaterdag 8 maart - Zondag 9 maart 
Jawel jongens het is zover! Dit weekend gaan we veel tijd met elkaar 
doorbrengen. Deze keer gaan we niet gewoon overnachten in de Joengele 
maar we gaan naar een geheime slaapplek. Spannend hee!! Zaterdag gaan 
we ook een mega leuke activiteit doen JEEEEJ!!!  
Nu de grote vraag: wat mee te nemen? 
-Matje 
-Slaapzak 
-10 euro 
-pyjama 
-Toiletzak 
-klein rugzakje 
Belangrijk: je moet het allemaal zelf kunnen dragen! 
Als jullie al deze spullen verzameld hebben en er klaar voor zijn om de leukste tijd van jullie leven te beleven, 
verwachten we jullie zaterdag om 13u aan de joengele. 
Zondag mogen jullie weer worden opgehaald om 12u aan de joengele. 
Er werd een mail gestuurd met een inschrijvingsformulier! 
 
Zondag 16 maart 
We gaan nog eens op avontuur naar het mooiste, spannendste, leukste deel van Hoeilaart, we gaan naar het 
bos! Superleuk!!! Doe jullie scoutskleren dus maar snel aan en kom dan om 13u45 naar de joengele, na het 
ravotten in het bos mogen jullie om 17u weer naar huis. 
 
Zondag 23 maart 
YOHOOO FEEST!! De lente is begonnen!! Nu de vogeltjes weer zingen, de bloempjes 
weer gaan bloeien en het zonnetje weer schijnt, vinden wij het vandaag een super 
leuk idee om ons mooi dorpje Hoeilaart eens te verkennen! Om 13u45 worden jullie 
aan de Joengele verwacht en om 17u is het alweer tijd om naar huis te gaan. Wij 

hebben alvast de lentekriebels in onze buik!      🫄 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zondag 30 maart  
Helaas pindakaas… Het is weer eens de laatste zondag van de maand en dat 
betekent dat het jammer genoeg geen scouts is vandaag :( MAAAAR wij zien 
jullie heel graag volgende week!! Dikke kussen en tot dan xxx 
 
Zondag 6 april 
Jaja kapoenen, het is zo ver, we gaan vandaag eens kijken wie de slimste, 
sterkste, snelste, creatiefste,... kapoenen zijn. Maak je brein dus al goed 
wakker en warm je spieren al eens op. Als je dat hebt gedaan, kom je om 
13u45 naar de lokalen, na alle spelletjes mogen jullie om 17u weer naar huis. 
 
Zondag 13 april 
OMG,slecht nieuws... We hebben te horen gekregen dat alle paaseitjes 
verdwenen zijn. Omdat we deze allemaal zo graag eten en het bijna Pasen is, 
gaan we de dader zoeken en de paaseitjes terugvinden! De zoektocht start 
om 13u45 aan de Joengele, en om 17u mogen jullie weer naar huis nadat we 
de dader te pakken hebben gekregen. 
 
Zondag 20 april 
OMG kapoenen, wij hebben een GROOT probleem… Wij waren met de leiding op wandeling in ons prachtig 
Zoniënwoud en om onze mooie schoenen van de modder te sparen trokken we allemaal onze botten aan. 
Maar na die wandeling kreeg Renz zijn botten nimeer uit… Man man man, die zit hier nu al 2 dagen met die 
botten aan zijn voeten. Sleuren, trekken, niks helpt… Wij willen onze Renz natuurlijk helpen, daarom gaan 

wij vandaag nog een beetje verder sleuren aan die botten en zal het dus spijtig genoeg geen scouts zijn        
 
Zondag 27 april 
Vandaag is het Hele dorp kom maar allemaal af. We gaan battelen met heel de scouts tegen alle anderen 
dorpelingen. We gaan sowieso met de troffeeeee naar huis. Om 9u30 afspraak 
in het park te doen. Om 15u30 mogen jullie weer huiswaarts maar als jullie willen zien hoe de leiding het 
eindspel knalt kan je nog blijven. Vergeet zeker geen 5 EURO MEE TE NEMEN!! 
Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 
HET IS GROOT FEEST! De scouts bestaat dit jaar al 50 jaar. Al een halve eeuw ravot plezier voor velen kinderen 
van Hoeilaart en omstreken.  
Meer exacte info over het feest volgt nog. Wat we wel al kunnen meegeven is dat er zaterdag 3 mei vanaf 
13u kinderanimatie zal zijn! En iedereen is daar welkom, al je vrienden, zelfs die van de Chiro zijn welkom! 
Wat er voor de rest van het weekend gebeurt zullen we nog meedelen in een uitnodiging voor jullie allen! 
Zet het alvast in de agenda tot dan!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XOXO Mara, Saterhoen, Ijsduiker, Mangoest, Jako 
 



 

WELPEN 
 

 
 

Zondag 2 maart 
Ziet em gaan ziet em gaan, al het fruit komt eraan! Er is een fruit 
tekort bij kinderen, ze eten het niet genoeg. Daarom spelen we een 
fruitig spelletje! Om 13u45 kunnen jullie fris en fruitig naar de 
Joengele komen. Om 17u zullen jullie met een goede dosis fruit 
naar huis keren. 
 
Zondag 9 maart 
Wie kan er elke trede beklimmen? Wie reikt de top op tijd? Wie zal de 
baas zijn van de ladder? Een antwoord op die vragen ontdek je om 13u45 
aan de Joengele. Vragen beantwoordt, dan mogen jullie om 17u naar huis. 
 

Vrijdag-zondag 14-16 maart 
Wij gaan op weekend!!! Zoals eerder al aangekondigt vertrekken wij op vrijdag 14 maart op 
welpenweekend, joepieee! We verwachten jullie om 19u30 aan de Joengele met een gevulde maag en een 
gepakte zak. Schrijf je in via deze link (indien je dit nog niet gedaan hebt): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWfGmCNev3lLQ66-qrAUAmBbN8Z0-
4mGopA3BXYkLauB0aAg/viewform Je vindt hier ook een lijstje met alles wat je zeker moet meenemen. Aan 
alle feestjes komt een eind, helaas is het weekend zondag 16 maart om 13u45 gedaan.  
Jullie mogen opgehaald worden aan de Joengele.  
 
Zondag 23 maart 
Beste expeditieleden, wees vanaf 13u45 welkom bij 
Expeditie Robinson. Kom naar jullie favoriete onbewoond 
eiland aka de Joengele en versla elkaar in allerlei proeven 
om te ontdekken wie van jullie de enige echte Robinson is! 
Maar pas op want vuil spel en verraad liggen op de loer 
tijdens de eilandraad… Om 17u komen we terug aan het 
vasteland en mogen jullie aan de Joengele opgehaald 
worden. We zien jullie dan! Kusjes jullie favoriete 
onbewoond-eiland-bewoners xx 
 
Zondag 30 maart  
Helaas pindakaas                                           Blijf maar lekker thuis 
Leven in een waas                                          Help vandaag achter het fornuis 
Laatste zondaag                                             De joengele blijft op slot 
Geen scouts vandaag                                   Thuis wordt ik zot!          
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWfGmCNev3lLQ66-qrAUAmBbN8Z0-4mGopA3BXYkLauB0aAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWfGmCNev3lLQ66-qrAUAmBbN8Z0-4mGopA3BXYkLauB0aAg/viewform


 

Zondag 6 april 
Yow welpen! Vandaag hebben we het park afgehuurd en we doen toernooien toernooi. Wa is da? Hoor ik 
jullie nu denken. Das één groot toernooi met verschillende toernooien in het park. Denk aan baseball, 
ultimate frisbee en velen meer. Om 13u45 zijn jullie welkom aan de Joengele, klaar om te toernooien. Na 
vele spannende finales mogen jullie uitgetoernooid naar huis om 17u, opgehaald aan de Joengele. Tot dan 
deelnemers! 
 
Zondag 13 april 
Vandaag geen scouts, want de paashaas heeft onze hulp nodig. Hij is al zijn eieren kwijtgeraakt terwijl Pasen 
voor de deur staat. Hopelijk slagen we erin om ze allemaal terug te vinden. Wens ons succes welpjes! 
 
Zondag 20 april 
Hey makkers, hou je vast aan de takken van de bomen, want vandaag gaan wij iets megavet doen. Er zal een 
deathride voor jullie klaarstaan in het bos die jullie zullen mogen gebruiken als jullie opdrachten weten te 
volbrengen. Ook gaan we vandaag kampen bouwen dus zorg dat jouw spierballen opgewarmd zijn. Zoals 
altijd verzamelen we aan de Joengele en is het scouts van 13u45 tot 17u, tot dan! 
 
Zondag 27 april 
Vandaag is het Hele dorp kom maar allemaal af. We gaan battelen met heel de scouts tegen alle anderen 
dorpelingen. We gaan sowieso met de troffeeeee naar huis. Om 9u30 afspraak 
in het park te doen. Om 15u30 mogen jullie weer huiswaarts maar als jullie willen zien hoe de leiding het 
eindspel knalt kan je nog blijven. Vergeet zeker geen 5 EURO MEE TE NEMEN!! 
 
Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 
HET IS GROOT FEEST! De scouts bestaat dit jaar al 50 jaar. Al een halve eeuw ravot plezier voor velen kinderen 
van Hoeilaart en omstreken.  
Meer exacte info over het feest volgt nog. Wat we wel al kunnen meegeven is dat er zaterdag 3 mei vanaf 
13u kinderanimatie zal zijn! En iedereen is daar welkom, al je vrienden, zelfs die van de Chiro zijn welkom! 
Wat er voor de rest van het weekend gebeurt zullen we nog meedelen in een uitnodiging voor jullie allen! 
Zet het alvast in de agenda tot dan!!! 
 

xxx Scoutieve groetjes en alvast een fijn Pasen xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     van jullie favo’s  

       
 
 
 
             Narwal, Serval, Leeuwaapje, Vermakelijke Agame, Nijlpaard & Otter 



 

 

WOLVEN 
 

 
 
Zondag 2 maart  
Yes eindelijk terug zondag! Vandaag zoeken we wie de beste detective van de groep is. Want er is namelijk 
een misdaad gepleegd die wij moeten oplossen. Beste detectives jullie worden verwacht Om 13u45 aan de 
joengele. Na een hele namiddag misdaad te bestrijden worden jullie opgehaald om 17u. Be there! Want we  
hebben jullie nodig.  
 
Vrijdag tot zondag 7-8-9 maart (weekend)  
Ja hoor, wolfjes, het is weer de tijd van het jaar dat wij met zijn allen er nog eens tussenuit gaan. Pak je rugzak 
in, trek je stapschoenen aan en bereid je voor op een EPISCH weekend! Samen trotseren we de wildernis en 
testen we onze overlevingsskills! Verwacht maar een topactiviteit, slapeloze nachten en vooral héél veel 

plezier.           Verdere info volgt nog dus hou je mail maar heel goed in het oog! 
 
Zondag 16 maart  
Dag lieve wolfjes, we gaan ons weer eens keihard amuseren en een mega super cool spel spelen. Yoepieeee!!! 
Om te ontdekken welk spel we gaan doen, spreken we af om 13u45 aan de Joengele en na een hele namiddag 
spelen, mogen jullie om 17u moe naar huis. 
 
Zondag 23 maart  
Dag (soms) lieve rakkers van ons, is het een vliegtuig, is het een vogel? 
Nee dat is het niet! Het zijn wel jullie die naar de Joengele komen om  
13u45 om weer een topdag te beleven! Misschien vinden de Mega  
Mindy’s in de groep wel hun stoere Toby vandaag… Dit wordt een dag  
gevuld met liefde en uitdagingen! Wie weet vind je de ware wel, of  
misschien juist helemaal niet. Hoe dan ook, als je niet komt zal je het  
nooit weten en dat is een zonde voor cupido! Maak je maar lekker  
warm voor dit avontuur en keer daarna weer terug naar het thuisfront  
om 17u met of zonder je nieuwe vlam!  
 
Zondag 30 maart  
Man man man nu wa voor… De wolven leiding was panda’s gaan knuffelen in China. Normaal gingen we  
zondag terug zijn, maar de Quinten wilde eerst de Chinese muur afstappen. Dat is dus wel 21000 km (Die is  
goe zot). Dit gaat nog even duren denken we en daarom geen scouts. Normaal kunnen we da wel stappen  

op een week. Dus volgende week terug van de partij! Wens ons sterkte          



 

Zondag 6 april  
Beste speurders, vandaag wordt geen gewone activiteit… het wordt een spel 

van vertrouwen en verraad           Jullie gaan moeten strijden om de  
opdrachten zo goed mogelijk tot een goed einde te brengen. Maar pas op…  

ergens tussen jullie schuilt DE MOL.                     Jullie worden verwacht om 13u45 aan  
de joengele en om 17u mogen jullie weer huiswaarts keren.  
Niet vergeten: vertrouw niemand… 
 
Zondag 13 april  
Rarara… Vandaag staat er jullie de grootste verrassing van het jaar te wachten… 
Kom snel naar de Joengele om 13u45. Na een vermoeiende maar vooral 
onvergetelijke activiteit mogen jullie om 17u terug naar jullie mama en papa. 
Dikke zoenen van jullie kapoenen, de leiding. 
 
Zondag 20 april  
Beste maten, het is vandaag zondag 20 april 2025, voor vele mensen een doodgewone zondag. Ze drinken  
koffie, gaan fietsen, spelen een gezelschapsspel of slapen heel lang uit. Voor ons daarentegen heeft deze dag  
in kwestie een minder roze kleur. Het is namelijk geen scouts…. Daarom zijn jullie verplicht om op deze  
buitengewone trieste dag niets anders te doen dan te huilen in je bed en 7 ijsjes te eten. Elke dag eentje om  
zo af te tellen naar de volgende scoutsactiviteit! Tot snel jongens en meisjes, leg de zakdoeken al maar  
klaar….. 
 
Zondag 27 april  
Vandaag is het Hele dorp kom maar allemaal af. We gaan battelen met heel de scouts tegen alle anderen  
dorpelingen. We gaan sowieso met de troffeeeee naar huis. Om 9u30 afspraak 
in het park te doen. Om 15u30 mogen jullie weer huiswaarts maar als jullie willen zien hoe de leiding het  
eindspel knalt kan je nog blijven. Vergeet zeker geen 5 EURO MEE TE NEMEN!! 
 
Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 
HET IS GROOT FEEST! De scouts bestaat dit jaar al 50 jaar. Al een halve eeuw ravot plezier voor velen kinderen  
van Hoeilaart en omstreken.  
Meer exacte info over het feest volgt nog. Wat we wel al kunnen meegeven is dat er zaterdag 3 mei vanaf  
13u kinderanimatie zal zijn! En iedereen is daar welkom, al je vrienden, zelfs die van de Chiro zijn welkom!  
Wat er voor de rest van het weekend gebeurt zullen we nog meedelen in een uitnodiging voor jullie allen!  
Zet het alvast in de agenda tot dan!!! 
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Zondag 2 maart 
Het licht gaat uit vandaag……………… Train je ogen alvast op nachtvision want het zal van pas komen! Kom ons 
in de donker vergezellen in de Joengele van 13u45 tot 17u00. 
 
Zondag 9 maart 
Een ster, die jou nooit meer verlaat. Die altijd voor je straalt. Die geef ik dan jouw naam. Een ster, ze is speciaal 
voor jou om te tonen dat ik van je hou zodat je mij nooit vergeet. Wauw, een pakkend liedje hé, Stan Van 
Samang, dat is pas echt een ster. Hij is onze oh zo favoriete BV, kuch kuch. Kom om 13u45 naar de joengele 
en ontdek of jullie net zo'n sterren als Stannie zijn. En dan mogen jullie stralend weer naar huis toe keren om 
17u. 
 
Zondag 16 maart 
Allerliefste jvktjes, vandaag is de dag waar jullie grootste droom eindelijk uitkomt…. We spelen eindelijk het 
spel waar jullie al een heel jaar achter zagen en klagen. DRESS TO IMPRESS!!!!!!! Kom allemaal met jullie 
gekste verkleding naar de joengele om 13u45 en om 17u mogen jullie weer huiswaarts keren. xx 
 
Zondag 23 maart 
Hello everyone, vandaag we are going to hebben een hele fun dag. Zoals you can see is our engels nog niet 
on top so lets keep it in’t Nederlands hé. Zo nederlands is al een stuk makkelijker. Maar dat terzijde kom 
allemaal maar om 13u45 naar jullie favoriete plek, de joengele en dan mogen jullie om 17u jammer genoeg 

weer verdwijnen     . 
 
Zondag 30 maart  
Helaas pindakaaaaas, laatste zondag van de maand en jullie weten ondertussen al wat dat betekent hé. Geen 
scouts zondag vandaag! We will miss you :’( 
 
Zondag 6 april 
WAKE UP ITS THE FIRTS SCOUTSACTIVITEIT OF THE MONTH. Welkom op alweer een nieuwe scoutsdag waar 
jullie grootste dromen elke week weer tot leven komen, namelijk ons zien:). Daarom hopen wij elk en ieder 
van jullie in de joengele te zien om 13u45 en om 17u mogen jullie weer naar huis keren. 
 
Zondag 13 april 
Het begint stilaan wat beter weer te worden en daarom gaan wij vandaag (als het weer het toelaat) een vlot 
bouwen. Wacht nee, we gaan twee vlotten bouwen en we gaan racen tegen elkaar!!! Wie zal het 
stevigste/coolste/beste vlot bouwen en als eerste de overkant van het grote meer bereiken? Kom het mee 
ontdekken om 13u45 aan de joengele en jullie mogen om 17u (nat) naar huis. 
 
 
 
 



 

Zondag 20 april 
Deze nacht is de paashaas geweest en dat betekent dat iedereen druk bezig zal zijn vandaag 
met het rapen van paaseitjes. De leiding is al goed aan het zoeken overal maar de eitjes zijn 
echt wel heel goed verstopt, het ziet ernaar uit dat we hier wel nog even mee bezig gaan zijn. 
Helaas geen scouts dus vandaag. Jullie mogen je ondertussen wel bezighouden met een 
wedstrijdje om ter meest paaseitjes fretten.  
 
Zondag 27 april 
Vandaag is het Hele dorp kom maar allemaal af. We gaan battelen met heel de scouts tegen 
alle anderen dorpelingen. We gaan sowieso met de troffeeeee naar huis. Om 9u30 afspraak 
in het park te doen. Om 15u30 mogen jullie weer huiswaarts maar als jullie willen zien hoe de 
leiding het eindspel knalt kan je nog blijven. Vergeet zeker geen 5 EURO MEE TE NEMEN!! 
 
Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 
HET IS GROOT FEEST! De scouts bestaat dit jaar al 50 jaar. Al een halve eeuw ravot plezier voor velen kinderen 
van Hoeilaart en omstreken.  
Meer exacte info over het feest volgt nog. Wat we wel al kunnen meegeven is dat er zaterdag 3 mei vanaf 
13u kinderanimatie zal zijn! En iedereen is daar welkom, al je vrienden, zelfs die van de Chiro zijn welkom! 
Wat er voor de rest van het weekend gebeurt zullen we nog meedelen in een uitnodiging voor jullie allen! 
Zet het alvast in de agenda tot dan!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 

Groetjes van je leiding en tem je draak tegen volgende zondag! 
                                   Levenslustige Lijster, Hazewind en Beschermende Kameleon 
 
 
 
 
 
 



 

Verkenners 
 
 
 
 

Zondag 2 maart  
Hallootjes, omdat binnenkort de Joengele onze nieuwe thuis 
wordt voor een week, willen we natuurlijk dat het 
verkennerlokaal weer superdupercool wordt. Vandaag gaan we 
dus ons lokaal pimpen en opnieuw inrichten, als jullie nog leuke 
spullen thuis hebben die hier keigoed zouden passen, mag je die 
zeker meenemen. Geen zorgen, als de zon schijnt zullen we ook 
zeker buiten genieten en onze vitamine D tekorten aanvullen. 
Afspraak aan de Joengele om 13u45, om 17u mogen jullie naar 
huis! 
 
Zondag 9 maart (- vrijdag 14 maart) 
Omdat wij binnenkort naast beste vrienden ook nog eens huisgenootjes worden is het de ideale moment om 
eens goed te teambuilden. Om 13u45 starten we aan de Joengele en om 17u nemen we voor heel kort 
afscheid want vanavond start INLEEFWEEK!! 
Om 20u30 mogen jullie terug naar de Joengele komen waar we de leukste schoolweek van het jaar gaan 

beleven. Denk zeker aan alle dingen die je nodig hebt tijdens de week 
zoals; 
- Slaapzak 
- Matje 
- Kleren enzo duuh 
- Boekentas + alles wat nodig is voor school 
- Brooddoos 
- €40 voor al jullie eten en drinken 

Jullie zijn zelf verantwoordelijk om op tijd op te staan en naar school te vertrekken, na school maken we 
gezellig samen huiswerk en kokerellen we. In de avond doen we leuke avondacitivteiten (zie zeker de excel 
op WhatsApp). Wij zorgen dat er ontbijt is en middageten voor op school! Op vrijdag mogen jullie na school 

jullie boeltje pakken en weer huiswaarts keren      
 
Zondag 16 maart  
Dag lieve kinderen, omdat het net inleeefweek is geweest en jullie waarschijnlijk met kleine oogjes deze 
korrel aan het lezen zijn, geven we jullie dit weekend platte rust!! Het is dus geen scouts dit weekend, 
 
Zondag 23 maart  
Vandaag gaan we zien of de blaadjes aan de bomen al kleur hebben gekregen. Ook gaan we vandaag luisteren 
naar het gefluit van de vogeltjes. Dit betekent natuurlijk dat we vandaag het bos in gaan. Om 13:45u 
vertrekken we aan de Joengele en om 17u mogen jullie terug naar huis. 
 
 
 



 

Zondag 30 maart 
Tis weeral de laatste zondag van de maand. Dit betekent: Geen scouts!! Studeer voor je controletoets, ga 
lopen in het park, drink een colaatje op café of kruip onder een warm dekentje in de zetel. Tot volgende week 
xx  

 
Zondag 6 april  
Vandaag werden in 1896 de  eerste moderne Olympische Spelen geopend in Athene. 
Wat kunnen we dan beter doen dan onze eigen spelen te organiseren in het beste 
dorp van de wereld? JA niks eh! Kom voor deze spannende dag allemaal om 13u45 
naar de JOENGELE en om 17u mag iedereen weer huiswaarts keren.  
 
Zondag 13 april  
Nu we allemaal volop in vakantiemodus zitten is het tijd om de benen eens te 
strekken en onze conditie op peil te krijgen tegen volgend weekend. Daarom gaan 
we baseballen in het park, joepiee! Om 13u45 mogen jullie naar de Joengele komen 
en, zoals altijd, mogen jullie om 17u terug naar huis. 
 

Zondag 18,19,20 april  
Ja ja gasten, het is weer tijd voor een weekend met je allerbeste vrienden 
ooit. Wat er deze dagen allemaal op ons pad komt en wat we gaan beleven 
is nog geheim maar wat je wel al mag weten is wat er in je zakje moet. 

- Slaapzak, matje 
- Tandenborstel,... 
- Lekkere avond chap ( ravioli,aiki,..) 
- Zwemkledij 
- botinnen 

 
Verdere info volgt nog op een mailtje en de whatsapp:) 
PS: joppe dief jij neemt extra koek mee voor jezelf want de leiding wil zelf 
nog iets om op te smikkelen ! 
 
Zondag 27 april 
Vandaag is het het hele dorp, aangezien we dat al eventjes niet meer gewonnen hebben moeten wij onze 
naam weer waarmaken. Hiervoor hebben we alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Dus speel niet mee met 

die stomme andere verenigingen         maar kom met ons lekker meedoen. Daarom spreken we af om 9:30 
aan de trappen van het gemeentehuis. Vergeet ook zeker geen € 5 mee te nemen voor een lekkere broeike. 
 
Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 
HET IS GROOT FEEST! De scouts bestaat dit jaar al 50 jaar. Al een halve eeuw ravot plezier voor velen kinderen 
van Hoeilaart en omstreken.  
Meer exacte info over het feest volgt nog. Wat we wel al kunnen meegeven is dat er zaterdag 3 mei vanaf 
13u kinderanimatie zal zijn! En iedereen is daar welkom, al je vrienden, zelfs die van de Chiro zijn welkom! 
Wat er voor de rest van het weekend gebeurt zullen we nog meedelen in een uitnodiging voor jullie allen! 
Zet het alvast in de agenda tot dan!!! 
 

Groetjes van jullie favoriete squad, 
Excentrieke Zalm, Principiële Orka, Hartstochtelijke Gnoe, Amicale Coscoroba 

 
 
 



 

 J I N S 
 
 
 
Zondag 2 maart 
Joehoew lieve vrienden, op deze mooie zondag mogen jullie zelf beslissen wat jullie gaan doen want wij gaan 
jammer genoeg geen scouts geven. Duss ga iets doen met je vriendje, ga eens een loopje doen, of gebruik 
deze dag om te studeren,... 
Vandaag is het dus geen scouts :(((( 
 
Vrijdag 7 maart 
Vanavond gaan we onze laatste voorbereidingen voor onze Quiz doen zodat we volgende week goed weten 
wat er moet gebeuren duss zie dat jullie om 19u30 in de Joengele zijn voor onze laatste besprekingen en 
neem je brein vol inspiratie zeker mee! 
Rond 21u30 mogen jullie lekker gaan feesten of wat jullie plannen ook zijn!! 
 
Vrijdag 14 maart 
Yess, this eindelijk zo ver! Vanavond gaat onze jintelligence quiz door in de 
sporthal maar hiervoor zijn wel wat voorbereidingen nodig. Daarom spreken 
we rond 17u af aan de sporthal om alles goed voor te bereiden! Doe je 
scoutsuniform zeker aan dat jullie goed te herkennen zijn!!  
 
Zondag 23 maart 
De jacht is geopend!!!Nu ben je lopend.  
Op de vlucht? Maar niet in de lucht? 
Kijk goed rond, we zitten niet onder de grond. 
Rook, sneeuw, blauw, kom maar gauw! 
Afspraak om 13u45 aan de Joengele tot 17u as usual! 
 
Zondag 30 maart  
Jammer maar helaas, we gaan jullie moeten teleurstellen. Het is vandaag geen scouts want de leiding heeft 
een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel drukke planning dit weekend.:(((( 
Tot volgende week!!! 
 
Maandag 31 maart- vrijdag 4 maart 
Deze week is het inleefweek voor de leiding maar ook voor jullie!!! Jullie mogen zeker en vast ook komen 
want jullie worden volgend jaar ook leiding dus laat de integratie maar beginnen! 
Neem een slaapzak en matje mee en al wat dat je nodig hebt zodat je lekker kan snoezelen in je favoriete 
lokalen!  
Meer info volgt nog via messenger XXX 
 
Zondag 13 april 
Lieve prinsesjes omdat ons favo prinsesje (aka Hanne) vandaag niet aanwezig kan zijn, hebben we alle tijd 
van de wereld om een verrassingsfeestje voor haar te plannen. JOEPIE! Om dit feestje zo lit mogelijk te maken 
spreken we af om 13u45 aan de Joengele. Neem dus zeker de origineelste ideeën uit je hersenpan mee. Als 
alles om 17u tot in de puntjes is uitgewerkt, mogen jullie richting jullie huisje vertrekken.  



 

 
Zondag 20 april 
Lieve paashaasjes, omdat we vandaag graag veel eitjes willen verzamelen zullen we beroep 
moeten doen op onze paashaasbromfiets(=gewone fiets), neem deze zeker mee want 
anders kunnen we niet op tocht vertrekken. Paashaasjes zijn graag op tijd dus zie dat je om 
13u45 stipt aan de Joengele bent! Paashaasjes hebben ook hun rust nodig dus zorg dat jullie 
om 17u terug naar jullie holletje vertrekken! 
 
Zondag 27 april 
Vandaag is het weer tijd voorrrrr…. HET HELE DORP JEEEEEEJ. #lievelingsactiviteit #not  
Dat wil jammer genoeg ook zeggen dat jullie al om 9u uit jullie bedje moeten want anders 
gaan we niet winnen. Dus kom naar het park en neem zeker 10 euro cash mee? 
Rond 15u30 mogen jullie terug huiswaarts keren.  
 
Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 
HET IS GROOT FEEST! De scouts bestaat dit jaar al 50 jaar. Al een halve eeuw ravot plezier voor velen kinderen 
van Hoeilaart en omstreken.  
Meer exacte info over het feest volgt nog. Wat we wel al kunnen meegeven is dat er zaterdag 3 mei vanaf 
13u kinderanimatie zal zijn! En iedereen is daar welkom, al je vrienden, zelfs die van de Chiro zijn welkom! 
Wat er voor de rest van het weekend gebeurt zullen we nog meedelen in een uitnodiging voor jullie allen! 
Zet het alvast in de agenda tot dan!!! 
 

 
Kusjes van jullie twee modellen  XX 
 

 



 

AKABE 
 
 
Zondag 2 maart 
Normaal staan we klaar voor een nieuw avontuur maar vandaag even niet. Waarom? Omdat we nog steeds 
proberen bij te komen van onze supersonische schaatservaring. Julian was zooo snel dat we hem amper 
konden bijhouden, sommige van ons zijn nog steeds op het ijs aan het rondtollen. Dus deze keer geen scouts, 
omdat we onze benen nog moeten terugvinden… 
 
 
Zaterdag 8 - zondag 9 maart 
Het is EINDELIJK zover…het langverwachte SCOUTSWEEKEND!!! Hou deze data maar vrij 
en zet jullie rugzakken al maar klaar, want wij gaan een weekend vol avontuur, spelletjes 
en plezier beleven. Wij zullen nog een gedetailleerde planning sturen en een inpaklijst, 
maar we kunnen wel al meedelen dat het weekend zal plaatsvinden van zaterdag 8 
maart vanaf 10u30 tot zondag 9 maart om 11u00.  
 
 
Zondag 16 maart 
Ahoj kameraden, tijd om jullie speurneuzen en teamwork skills uit de kast te 
halen vandaag. Aan de hand van opdrachten en raadsels leiden wij jullie naar de 
verborgen schat die zich bevindt in het grote Zoniënwoud, durven jullie deze 
opdracht aan? De padvinders worden verwacht om 13u45 aan de Joengele en 
mogen weer opgehaald worden om 17u00.  
 
Zondag 23 maart 
Binnen exact 1 maand komen de paasklokken en de paashaas langs. Wij hebben 
vandaag een spoedbijeenkomst met de paashaas want hij heeft zijn poot gebroken bij het oefenen en dus 
vroeg hij aan ons hulp om alles te regelen zodat jullie jullie paaseitjes allemaal op tijd krijgen. Wij zijn dus de 
hele dag mega druk bezig met alles te plannen en hebben dus helaas geen tijd om aan jullie scouts te komen 
geven. Het is vandaag dus geen scouts.  
 
Zondag 30 maart  
Helaas pindakaas, deze nacht is het begin van de zomertijd ingegaan. Hierdoor zijn wij allemaal kei moe en 
jullie misschien ook daarom leek het ons een goed idee als wij vandaag een dagje rust inlassen. Dus kruip 
maar lekker terug in jullie bed vandaag en doe maar een goed dutje. Het is dus vandaag helaas geen scouts.  
Zondag 6 april 
Sorry, het is drie op een rij want deze week was het 1 april. Wij zijn dus nog steeds aan het bekomen van al 
die grappen en al dat lachen. Vandaag is het daarom dus Geen scouts.  
 
Zondag 13 april 
Vandaag doen we de activiteit waar jullie al lang naar uitkijken. We gaan het bos in trekken vandaag en we 
gaan tonnenracen. Trek dus zeker kleren aan die vuil mogen worden want ik denk dat jullie wel een paar keer 
gaan vallen op jullie poep. We vertrekken om 13u45 aan de joengele en wanneer jullie helemaal klaar zijn 
met al dat racen, mogen jullie terug worden opgehaald om 17u. 



 

 
Zaterdag 19  april 
Vandaag doen we iets spannends, we gaan namelijk een dropping doen. Wij komen natuurlijk 
mee en gaan jullie niet helemaal aan jullie lot overlaten. De bedoeling is wel dat jullie alleen 
de weg terugvinden naar de Joengele zonder onze hulp. Als jullie echt zo verloren lopen geven 
we jullie heel misschien wel wat tips. Jullie worden verwacht om 16u aan de joengele en 
wanneer jullie de weg terug hebben gevonden, mogen jullie naar huis om 18u.  
 
Zondag 27 april 
Jessss, vandaag is de leukste scoutsactiviteit van heel het jaar …, het hele dorp! Om te bewijzen dat de scouts 
nog steeds de sterkste jeugdbeweging is van heel het dorp gaan wij daarom vandaag tegen iedereen strijden 
om met een beker naar huis te kunnen gaan. Hiervoor spreken wij af om 9u30 in het Park van Hoeilaart en 
om 15u30 mogen jullie weer naar huis als we helemaal zijn uitgespeeld en het beste van onszelf hebben 
gegeven. Vergeet geen 5euro mee te nemen! 
 
Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 
HET IS GROOT FEEST! De scouts bestaat dit jaar al 50 jaar. Al een halve eeuw ravot plezier voor velen kinderen 
van Hoeilaart en omstreken.  
Meer exacte info over het feest volgt nog. Wat we wel al kunnen meegeven is dat er zaterdag 3 mei vanaf 
13u kinderanimatie zal zijn! En iedereen is daar welkom, al je vrienden, zelfs die van de Chiro zijn welkom! 
Wat er voor de rest van het weekend gebeurt zullen we nog meedelen in een uitnodiging voor jullie allen! 
Zet het alvast in de agenda tot dan!!! 
 
 

 
Groetjes van jullie favoriete leiding : Liene, Leeuwaapje (Auke), Gaëlle 

 


