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Zondag 3 november  
Deze zondag is het zover, we gaan griezelen…Trek je engste kostuum aan, want we gaan trick or treaten en 
de buurt laten schrikken. Na al dat griezelplezier warmen we ons op met een heerlijke kom tomatensoep, 
vers gemaakt door Auke. Jullie mogen 13u45 naar de joengele komen en om 17u mogen jullie jullie 
griezelbeesten met hun buit komen ophalen.  
 
Zondag 10 november  
KOEKEN BAKKEN KOEKEN BAKKEN EY EY EY !!!! Om in de herfstsfeer te geraken gaan wij 
vandaag lekker koekjes bakken en een filmpje kijken. Jullie zijn allemaal welkom in de 
Joengele om 13u45 en kunnen jullie bakkers terug ophalen om 17u.  
 
Zondag 17 november 
Helaas pindakaas omdat jullie onze keuken vorige week zo hebben doen ontploffen, zijn 
wij gewoon nog steeds jullie rommel aan het opkuisen. Daarom is er helaas deze week 
geen scouts.  
 
Zondag 24 november 
Geen scouts 
 
Zondag 1 december  
Met de trein naar Brussel chouke chouke tuut tuut want daar bevindt zich een mega mooie kerstmarkt. Om 
deze te bezichtigen vertrekken we om 12u30 aan het treinstation van Groenendaal en nadat we de 
kerstsfeer helemaal opgesnoven hebben gaan we terug naar huis. We denken rond 18u terug in Groenendaal 
te zijn maar laten jullie zeker nog meer weten over ons uitstapje.  
 
Zondag 8 december 
Wie zien we daar in de verte toekomen met de stoomboot?? Is dat Sinterklaas en zijn roetpieten?? Vandaag 
krijgen enkel de brave kindjes lekkernijen van Sint en Piet, ben jij goed geweest dit jaar? Warm jullie 
stembanden maar al op en oefen jullie tekentalenten nog eens voordat jullie naar de Joengele komen. Jullie 
worden daar verwacht om 14u00 en mogen weer opgehaald worden om 16u00 
 
Zondag 15 december 
Geen scouts 
 



 

 

Zondag 22 december  
How how how !! CRISIS, de kerstman heeft niet genoeg foute kerst t-shirts om dit jaar uit 
te delen aan de mensen. Hij heeft dus gevraagd aan jullie, zijn kerstelfjes, of jullie zouden 
kunnen helpen met het maken van deze. Al het materiaal wordt voorzien op de scouts, 
het enige wat jullie moeten meebrengen is jullie creatieve handen. Jullie worden 
verwacht op de Joengele om 13u45 en mogen jullie kerstelfjes weer komen ophalen om 
17u00.  

 
Zondag 29 december 
Wij moeten nog eventjes bekomen van deze feestdagen waardoor het helaas geen scouts is vandaag. Ons 
buikje zit nog helemaal vol van al de kerstkalkoen die we gegeten hebben… 
 
 

 
 

Groetjes van jullie liefste leiding 
 


