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Vrijdag 1 november  
MOEHAHAHAHAAHAHAHAHAHA vandaag gaan wij lekker griezelen. 
Doe allemaal jullie engste kostuum aan en trek allemaal naar de 
joengele. Wij staan jullie op te wachten om 19u30 aan de joengele en 
om 21u mogen jullie beschikken.  
Dikke zoen van jullie leiding.  
 
Zondag 10 november  
Joehoe sjoekes doe jullie dikste botinnen en vuilste kleren aan want 
vandaag gaan wij lekker ravotten in het bos!!!!!! Bereid jullie al maar voor op een dagje vol pret en plezier. 
Afspraak om 13u45 aan de joengele en om 17u mogen jullie naar huis.  
Knuffeltjes van jullie favo leiding.  
 
Vrijdag 15- Zondag 17 november 
JAJAJAJAJAJJIPPIEEEEEJAJAJAJJA wij gaan op weeeeeeeeekend!!!!!!!! Pak alvast jullie goed humeur in en de 
rest van de informatie krijgen jullie nog in een leuk mailtje!  
Bereid jullie alvast voor op het leukste weekend van jullie leven!!!  
Tot snel!  
 
Zondag 24 november 
Wij zijn zo moe van ons lit weekend dus wij moeten een weekendje slapen om 
te recupereren! Het is vandaag geen scouts! 

Dikke zoen  
 
Zondag 1 december  
Jow dreiries het is de periode van het jaar waar wij jullie survivalskills testen 
om te zien of jullie wel scoutswaardig zijn…. Kom naar de joengele om 13u45 
en om 17u mogen jullie als echte overlevers naar huis!  
Dikke zoen  
 
Zaterdag 7 december  
Dag sinterklaasje daaaag daaaag daaag daaag roetpiet. Jawel onze beste vriend is weet int land!!! Kom maar 
allemaal tezamen naar de joengele om 19u30 en om 21u mogen jullie als brave kindjes terug naar huis!  
Dikke zoen van je kapoen  



 

 

 
Zaterdag 14 december  
MEERRRRYYYYY CHRISTMAAASSSSS AND HAPPY HAPPY NEW 
YEAZAZRRRR. Jawel dames en heren appelen en peren vandaag gooien wij 
het grootste kerstfeest ever! Neem allemaal een cadeautje mee van Max 
5€ en doe jullie lelijkste kersttrui en muts aan! Vergeet ook jullie slee niet 
mee te nemen. Afspraak om 19u aan de joengele en om 21u mogen jullie 
ouders jullie ophalen op de kerstmarkt!  
Kiss kiss Kiss  
 
Zondag 22 december  
Dag feestbeesten, omdat jullie maar niet genoeg krijgen van onze litte fissas doen wij deze week nog een 
party!!!!! Onze liefste leider Kobe is namelijk jarig jajajjoepieeee. Neem allemaal een zelf gebakken taart of 
een cadeautje mee en trek jullie mooiste kleren aan!!! Afspraak om 13u45 aan de joengele en om 17u mogen 
jullie beschikken!  
Zoentje 
 
Zondag 29 december  
Alvast een gelukkig nieuwjaar aan onze liefste liefste kindjes maar vandaag is het helaas geen scouts :((( wij 
zien jullie volgende week en dan krijgen jullie drie dikke zoenen van ons voor het nieuwe jaar! 
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