% Verkenners

Zondag 3 november
Vandaag is het een mooie dag, we vieren “werelddag van de man”, op deze
dag gaan we de mannen in ons leven eren. Op deze bijzondere dag is het
belangrijk om de mannen te herinneren aan hun daden die ze al verricht ;
hebben. Niet getreurd dames, vandaag is het ook jullie dag om jullie te & o3 VY=
bewijzen. Om deze dag niet alleen te vieren, kom dan af van 13u45-17u aan \mB
de joengele.

DE REST VAN
HET JAAR.

Zondag 10 november

Gegroet bloedbroeders en -zusters. We keren terug in de tijd. We gaan
terug naar Het derde weekend van septemper en maken een MINI SCOUTSDORP met een mini bbg, mini
lichtstoet en mini fuifje. Dat wil zeggen: leren sjorren, koken en fuiven, want jullie zijn de toekomst en die
moet verzekerd worden!!! Wie niet komt is een dikke banaan

Om 13u45 aan de joengele en om 17 u mag je hier worden opgehaald

Vrijdag 15 tot 17 zondag november

Broeders en zuster het is zover, We gaan op weekend! Voor sommigen onder jullie het aller eerste
verkennerweekend ooit en voor de rest het eerste met de leukste leiding ooit. Nu hoor ik jullie al denken,
wat hebben wij in godsnaam allemaal nodig om deze dagen te overleven? Awel daarvoor lees je gewoon
onze top lijst onder de pijl. We spreken af om 19u aan de joengele en zondag om 13u mogen jullie als dolle
honden weer naar ma en pa.

Xoxo excited leiding

Benodigdheden ? .

- Trekrugzak

- Slaapzak

- Matje

- Botinnen

- Rapid boef ( aiki noodles, ravioli...)
- Volledig scoutsuniform

- Zwembroek

- Gezond verstand

- Lach op je gezicht aub

Zondag 24 november

Volgende week komt de goedheilige man toe in Antwerpen met zijn boot. Omdat niet iedereen even braaf is
geweest dit jaar geven wij jullie een vrij weekend om het goed te maken met Sinterklaas. Ga bijvoorbeeld
voor jullie grootouders naar de winkel, help jullie mama met eten maken, ruim vrijwillig je kamer op. Nog
veel werk voor de boeg dus, daarom is het vandaag helaas geen scouts.




Zondag 1 december

Dag sportievelingen, omdat het logo van de verkenners een fiets is gaan we vandaag een spel spelen met de
fiets. Zorg er dus zeker en vast voor dat je u fiets mee hebt en dat deze goed rijdt. Daarnaast is het verplicht
om een helm te dragen tijdens deze activiteit, voor jullie eigen veiligheid. Daarom spreken we om 13u45 af
aan de joengele en mogen jullie huiswaarts keren om 17u.

Zaterdag 7 december

Dag Sint en roetend pietje! Ook jullie verkenners vieren deze 2 rakkers nog steeds. Kom
om 19u30 naar de Joengele zonder snoepgoed en keer terug met wat lekkers om 21u
naar huis. Test je stembanden en schrijf eventueel een gedichtje. Doe een paar extra
schoenen aan of steek een wortel in je zak. Dat zijn al bonuspunten die je zal krijgen van
Sinterklaas, goed heilig man zelf!

Vrijdag 13 december

Hello kerstkindjes, vandaag staat de gezelligste markt van het jaar opgesteld in Hoeilaart city. Omdat wij nog
een centje willen verdienen voor topactiviteiten op kamp en op weekend gaan wij ook dit jaar ‘s avonds in
een stalletje op de kerstmarkt staan. Wat we gaan verkopen en wie wanneer moet shiften zullen we allemaal
nog bespreken, maar we verwachten wel dat iedereen 1 shiftje van een uurtje komt draaien (ideale
studeerpauze!).

Vrijdag 20 december

Beste dreiries van Hoeilaart quartier vanavond gaan wij jullie eindelijk
droppen (heel eng). Hiervoor mogen jullie met goed stap schoeisel om
19u30 naar de joengele komen. Als jullie de weg naar ons geliefde dorp
weer terug vinden wachten wij jullie om 23u weer op aan de lokalen.
GSM laat je thuis want die zijn alleen voor losers die geen
oriéntatiegevoel hebben Zoals deze vent hier op de foto.

PS: kleed je warm aan want het zal bibbereh zijn

Zondag 29 december
Kerst is nog maar net voorbij en we liggen voldaan van al dat lekkere eten in bed, dus  en nieww jaar kun je beginnen
helaas is het vandaag GEEN scouts. Maar vrienden niet getreurd, jullie hebben nog 3 ";‘a’:s'“°:l'5:fg":;’l‘l;‘”
dagen om de beste nieuwjaarsbrief ooit te schrijven! We kijken ernaar uit jullie in een Maar je hebt er niet veel aan
gelukkig nieuw jaar weer te zien! B
Met een grote zak vol goud

Ps: hier een voorbeeldje van een goede nieuwjaarsbrief: WENeF b o Wl wearcs

Als niemand van je houdt

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een lekker glaasje wijn
Maar als dat op is, wat dan nog?
Er moet iets beters zijn

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met 'n heel erg mooi gedicht
Maar het beste is altijd nog:
Begin met een blij gezicht!

| —
Fijne feesten en tot volgend jaaaaar
Principiéle Orka - Hartstochtelijke Gnoe - Amicale Coscoroba - Excentrieke Zalm




