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Vrijdag 1 november-Zondag 3 november  
Hey wolfies!!! Jipppieeee, het is weer tijd voor één van de leukste activiteiten van het jaar, namelijk het 
wolvenweekend. Pak alvast jullie spullen bijeen en vergeet hierbij zeker niet jullie goed humeur!!! De rest 
van de informatie volgt in een mailtje. Tot dan voor één van de leukste weekends allertijden!!! 
 
Zondag 10 november  
AOEEEEEEEE…. Hopelijk zijn jullie allemaal nog aan het nagenieten van het fantastische wolven weekend! 
Wij alleszins wel, maar niet zo snel want jullie moeten natuurlijk nog steeds kunnen bewijzen dat jullie  
wel echte scouts zijn… En hoe kan je dat beter bewijzen dan gewoon naar de scouts te komen om 13u45 
in de Joengele om dan met een dik paar nieuwe spierballen terug naar huis te keren om 17u? Wees daar 
of wees vierkant… 
 
Zondag 17 november 
Beste wolfjes, vandaag gaan we testen hoe snel jullie kunnen racen. Neen, neen geen zeepkistenrace maar 
wel de berg af racen op bidonnen!! Leg jullie racepakken maar klaar! De grote race start om 13u45 aan 
de Joengele en eindigt om 17u. Dit wordt spannend!!! Wij kijken er al naar uit! 
 
Zondag 24 november  
Dag wolfjes, Vandaag geen scouts, de leiding is op vakantie in Ibiza.  
We zijn even weg, dat is wel waar, maar volgende week staan we weer 
klaar! Dus geen verdriet, geniet maar fijn, de pret zal er volgende keer weer 
zijn!Tot dan 
 
Zondag 1 december  
Wie is de slimste wolf van alle wolven? Kom het te weten om 13u45 aan de 
Joengele. Haal al de kennis maar naar boven en bereid jullie al goed voor. Om 17u mogen jullie je hersenen 
eindelijk laten rusten. Tot dan, jullie Mega slimme leiding!!! 
 
Zaterdag 7 december 
Ben jij een brave wolf geweest dit jaar? Jullie hebben gisteren allemaal vol ongeduld gekeken naar  
Sinterklaas die eindelijk vanuit het warme Spanje zijn bezoekje komt brengen aan dit prachtige België. Nu  
hebben wij, de leukste leiding van het land, toch wel kunnen regelen dat de sint met wat pieten langs zal  
komen in de Joengele om 19u30 met lekkere snoepen en niknakken! HOERA!!!! Hopelijk zijn jullie allemaal  
braaf geweest want de sint ziet en hoort alles… En dan mogen jullie hopelijk niet in de zak weer opgehaald  
worden om 21u. Tot dan! 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zondag 15 december 
De dag dat Jezus geboren werd komt dichter en dichterbij. Om die gebeurtenis te vieren eten we ons 
buikje rond voor dagen aan een stuk tot we naar ons bed gerold moeten worden. Om die extra kilo’s te 
voorkomen dit jaar moeten jullie vandaag zeker buiten komen en gaan we nog eens flink bewegen zodat 
jullie met een sixpack en vooral veel honger de feestdagen kunnen invliegen!! Kom (liefst al joggend) naar 
de Joengele om 13u45 en na een goede stretching op het einde mogen jullie tiptop in orde naar huis om 17u! 

 
Zondag 22 december  
HO HO HO, wolven! Het is weer tijd voor kerst en gezelligheid, we vieren 
het samen, dus wees paraat en bereid! Zondag om 19u in ons lokaal, 
trekken we de kerstkleren aan. Breng een cadeautje mee, iets van thuis, 
klein of groot, een oude sok, een speelgoedautootje of lege doos. Pak 
het in en wees mysterieus. Tot dan, feestbeesten, wij staan al klaar, het 
wordt lachen, gezellig en helemaal top, zoals elk jaar! 
En om 21u mogen jullie weer huiswaarts keren. 
 
 

Zondag 29 december 
Dag rendieren, wij hopen ten zeerste dat de kerstman ook mee wilde vieren. Duizenden pakjes  
openscheuren, dat kennen wij in geuren en kleuren. Na al die kalkoenen op te eten en kerstliederen te  
zingen rond de haard, voelt de leiding zich bejaard… Daarom vandaag geen scouts, ik eet nog wel een  
kippenbout! Zet het nieuwe jaar goed in want voor jou is dit een nieuw begin. Tot volgend jaar, ik zie je  
daarrrrr 
 
 

Geniet van de feestdagen en tot 2025!!!!! Kusjes xxxx 
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