Yoins Y

Zondag 8 september

Yowww jinnerss, het is weer van da, het scoutsjaar is begonnen! Jawel meiden, dat betekent
dat we een kei leuk spel gaan spelen om de rest van de leidingsploegen te onthullen. Jullie
weten jammer genoeg al wie wij zijn maar de andere kids nog niet. DUSS wij verwachten jullie
om 14u aan de Joengele en om 16u30 mogen jullie mama en papa jullie komen halen ;).

Woensdag 11 september

Jawelll vandaag gaan we djansennn, wij willen jullie nog beter zien dansen dan op de
druivenfeesten van Overijse. Trek jullie dansbenen aan en zie dat je om 14u aan de Joengele
staat om het leukste dansje van het jaar te leren. Als jullie uitgedanst zijn, mogen jullie om 16u
huiswaarts keren OF mee gaan helpen in de loods.

Woensdag 18 september

Lieve vriendinnen, wij nodigen jullie uit om het scoutsdorp al eens
te komen bewonderen tijdens onze tweede dansmoment. Wij
verwachten jullie vol enthousiasme aan het scoutsdorp om 16u en
na 2-uurtjes vol dansplezier mogen jullie om 18u het scoutsdorp
terug verlaten.

DRUIVENFEESTEN 20, 21 EN 22 SEPTEMBER

Zaterdag 21 september

Dag dames, het moment van de waarheid is aangekomen, jullie gaan namelijk trouwen
vanavond. Voor deze speciale gelegenheid moeten we ons eerst even opmaken voor de
Joengele. Zoals jullie al weten hebben wij hier veel tijd voor nodig, daarom vinden wij het nodig
dat jullie om 18u naar de Joengele moeten komen. We hebben alvast wat kledingadvies voor
jullie; een wit topje(liefst spaghetti bandjes), witte schoenen en misschien ook best een
ondershortje zodat niet heel Hoeilaart jullie onderbroek ziet. Zorg ervoor dat jullie goed
uitgerust zijn want jullie gaan alles moeten geven voor deze litte trouw. XXX

Zondag 22 september

Ewa fakka, hopelijk niet te veel bekaterd want wij hebben nog veel werk voor de BBQ, wij
verwachten jullie om 9u30 in het scoutsdorp. Ook tijdens de BBQ verwachten wij dat jullie jullie
beste beentje voorzetten. Na de BBQ krijgen jullie wat tijd om te chillen zodat jullie hierna terug
goed kunnen shiften.



Zondag 29 september

Vandaag heel triestig nieuws... De leiding is kapotgefeest en wij zijn nog altijd bekomen van het
vermoeiende weekend. We moeten er geen tekening bij maken.... Toch? Tot volgend weekend!
Vandaag dus geen scouts 2) bummer

Zondag 6 oktober

Yeehaaaw het is officieel pas de start van het jaar. Voor deze feestelijke festiviteit mogen jullie
eens laten zien wat jullie kunnen. Maak maar een leuk spelletje zodat deze dag de beste
startdag ooit wordt. Wij geloven in jullie. We spreken btw af om 14u in het park om jullie leuke
spel uit te voeren. Om 16u is het feest gedaan maar jullie mogen ons altijd helpen opruimen.

Zondag 13 oktober

Op deze mooie zondag gaan we elkaar om 13u45 in ons mega cool jinlokaal natuurlijk eindelijk
eens echt leren kennen. Jullie moeten elk een powerpoint maken waarin jullie jezelf kort
voorstellen en vervolgens alle mogelijke info geven over het land waar je het liefst naartoe zou
gaan (binnen Europa). Na alle powerpoints gedaan te hebben, mogen jullie om 17u naar huis
vertrekken.

Wij zijn alvast heel benieuwd!

Zondag 20 oktober

Het is erop of eronder nu of nooit we hebben nog geen jinlokaal ingericht.

Hocus pocus pats we toveren ons lokaal in een echt prinsessenkasteel because boys are not
allowed! Zijn jullie chaud of laat het jullie kou?

Same time, same place as usual!

Peace out!

Zondag 27 oktober

We zijn het echt beu om deze korrel te schrijven, daarom dachten we gewoon om het vandaag
simpel te houden. Het prinsessenkasteel zal nog even moeten wachten tot haar prinsessen er
klaar voor zijn. We trekken er nog even op uit met paard en kar, het is vandaag geen
prinsessenactiviteit.

Gegroet, het prinsessencomité




