
Verkenners

Zondag 8 september
SPANNEND HE?? Vandaag weten jullie eindelijk wie jullie keimegaplezierige verkennerleiding
van dit jaar zal worden. Jullie mogen beginnen zoeken om 14u aan de Joengele, om 16u30
hebben jullie hopelijk het juiste 4-tal (tip?) kunnen raden en kunnen we erin vliegen!
PS Daarna zijn jullie zeker welkom om mee aan de wagen te werken in de loods
#boundingsmetdeleiding
PPSWij hebben er keiveel zin in, dus hopelijk jullie ooook

Woensdag 11 september
Vandaag is de dag aangebroken dat we eindelijk onze dansbenen mogen losgooien op de mix
van je leven. Jaja je denkt het goed, het eerste dans moment is aangebroken! Kom hiervoor
om 14u naar de JOENGELE en als elke danspas in jullie hersenpan zit mogen jullie om 16u
mee met ons naar de loods ( naar huis is voor losers). Toedeloe !!

Woensdag 18 september
Dag stijve harken, vandaag gaan wij onze
dansmoves nog eens op punt stellen. We
verwachten jullie daarom om 16u in het
Scoutsdorp en tegen 18u mogen jullie weer
huiswaarts keren of beter nog een handje komen
helpen in de loods!

DRUIVENFEESTEN 20, 21 EN 22 SEPTEMBER
Eindelijk is het tijd voor ons favoriete weekend van het jaar: de druivenfeesten joehoee. Dit is
naast een weekend vol fun ook een weekend hard werken. Daarom hopen we dat we ook dit
jaar op jullie kunnen rekenen om elke dag te komen helpen in ons magnifique scouttedorp. Dat
is echt dag en nacht plezier, no stress!
Jullie zijn allemaal ook welkom om te blijven slapen in het scoutsdorp, als dat mag van jullie
oudertjes natuurlijk. Hieronder staat een korte planning van hoe het weekend eruit ziet, en
wanneer we jullie verwachten. #zinin



Vrijdag 20 september
Dag feestbeestjes, vandaag begint het beste weekend van het jaar. Hopelijk hebben jullie nog
geen veel te dure VVK voor nacht van de jeugd gekocht want jullie kunnen ook gewoon gratis
partyen bij ons jeej. Naast dat gefeest moeten jullie af en toe een shiftje draaien aan de bar
maar meer info daarover volgt nog

Zaterdag 21 september
Goodmorning sunshines, om 9u worden jullie in scoutsdorp verwacht met mesje en plankje om
heerlijke groensels te snijden voor de bbq morgen.

Hey sloebers, HET IS ZO VER: DE LICHTSTOET!!!!
Haal je djansbeentjes maar boven want jullie mogen eindelijk achter onze prachtwagen dansen
🫡 (waar jullie hopelijk mee aan zijn komen helpen😉)
Wat jullie moeten meenemen:
Meisjes:
Wit topje, liefst met spaghettibandjes
Witte schoenen
Best een ondershortje

Jongens:
Zwarte (of donkere) schoenen
Zwarte broek
Witte t-shirt
We verwachten jullie, en jullie dansbenen, om 18u in de joengele

Zondag 22 september
Alweer een goeiemorgen, vandaag weer om 9u welkom om mee alles klaar te zetten voor die
heerlijke bbq in het scoutsdorp. Vanaf 12u mag je al je vrienden, familie en kennissen
uitnodigen om te komen eten. (Zondagnamiddag zijn er ook nog shiften, dus niet weglopen he)

Zondag 29 september
Na dit vermoeiende maar TOP weekend zullen wij elkaar jammer genoeg een weekje moeten
missen want wij zijn moe en zullen een zondagje moeten doorbrengen in ons warme bed.
Vandaag dus GEEN SCOUTS. Maar volgende week zijn wij er weer met meer weer, slaapwel!

Zondag 6 oktober
We zijn hopelijk allemaal bekomen van de feesten en kunnen jullie niet langer meer missen.
Daarom gaan we het scoutsjaar goed inzetten met een super gezellige Startdag, daarom
spreken we zoals ieder jaar af om 14u in het park en mogen jullie wederkeren om 16u. De
groeten



Zondag 13 oktober
Bim bam boterham, de leiding snapt er niks meer van. Bim bam boterplaat, wat we nodig
hebben is verkennerraad. Bim bam boterslag vandaag is het kenningsmakingsdag. Bim bam
beieren een kipje die legt eieren!🥚🐔
Om 13u 45 willen wij jullie hoofdjes aan de poort van de joengele zien staan en om 17u
verwachten we de hoofdjes van jullie ouders om jullie op te komen halen😉.
Na vandaag kennen we elkaar door en door😗 en hebben we een vriendschapsband die nooit
meer kapot kan.

Zondag 20 oktober
Dag vrienden (na vorige week mogen we elkaar dus allemaal vrienden noemen), vandaag
spelen we een superspannend spel op de meest idyllische, zonnige, gezellige en leukste plek
ter wereld; Hoeilaart natuurlijk. We zien jullie hopelijk aan de Joengele om 13u45, om 17u
mogen jullie jullie verre tocht terug naar huis inzetten.

Zondag 27 oktober
WIE WA WEI mijn kip legt geen ei😡. En daarom beste vrienden konden wij deze ochtend niet
ontbijten waardoor wij onmogelijk leiding kunnen geven vandaag. Volgende week legt onze kip
hopelijk wel en zien we elkaar weer terug. Snorry GEEN SCOUTS dus :((

Groetjes van jullie leiding
Tinky Winki, Dipsy, Laa-Laa & Po


