
WOLVEN

Zondag 8 september
Vandaag wordt het spannend!! Wie wordt jullie
leiding? Niemand die het weet! Zet jullie
speurneuzen al maar op en kijk goed rond, de
hints liggen overal, op de grond. Wie vindt het
eerst uit wie we zijn? Kom maar op en doe je best,
dan zijn jullie sneller dan de rest. Jullie worden om
14u verwacht in de Joengele clan, en om 16u30
keren jullie weer huiswaarts dan. Tot dan, wolfjes,
wees paraat!

Woensdag 11 september
Nu jullie weten wie jullie superduper leidingen zijn kan het
echte werk beginnen! Het is weer de tijd van het jaar waar
iedereen naar uitkijkt… we gaan oefenen, dus let maar op,
voor de lichtstoet, dat wordt top! Schud jullie poten al maar
los en draai de staart eens in het rond want we hebben jullie
dansskills nodig! Jullie worden om 14u aan de Joengele
verwacht en om 16u mogen jullie helemaal uitgedanst naar
jullie wolvenhol terugkeren.

Woensdag 18 september
Ook deze week laten we onze dansschoenen niet thuis
liggen. Vandaag is het tijd om je geheugen nog eens op te
frissen en te laten zien hoe goed jij het lichtstoet-dansje al
onder de knie hebt. We zullen eens zien wat jullie wolven
ervan bakken, terwijl wij onze ogen open houden om te zien
welke wolf de beste dance moves heeft… Om 16u in het
scoutsdorp deze keer en om 18u mogen jullie weer
huiswaarts keren om even uit te blazen!

DRUIVENFEESTEN 20, 21 EN 22 SEPTEMBER

Zaterdag 21 september
Jaja, het is zover! Na twee weken bloed, zweet en tranen van al dat gedans en geoefen zijn wij
er helemaal klaar voor om alles te geven op de enige echte lichtstoet. Jullie ook? Bewijs dat dan



maar door om 18u naar de Joengele te komen waar we jullie zullen omtoveren zodat jullie
helemaal in thema zijn! Wij kunnen niet wachten!! Wat jullie zelf moeten meenemen:
Meisjes: wit topje, witte schoenen, een ondershortje
Jongens: zwarte (of donkere) schoenen, zwarte broek, witte t-shirt

Zondag 22 september
Voor een vleesje groot of klein moet je op onze barbecue zijn!! Breng je mama, papa, opa,
oma mee en vergeet je zus, broer, nicht of neef niet, oke? Smullen kan vanaf 12u, maar geen
zorgen, het vlees blijft een tijdje op het vuur. Tot dan, in het scoutsdorp!

Zondag 29 september
Jullie leiding moet even bekomen van al dat dansen en werken op de Druivenfeesten, dus
hebben we besloten om een dagje op een onbewoond eiland door te brengen onder de
palmbomen. Vandaag is er dus helaas geen scouts :( Tot volgende week!

Zondag 6 oktober
Ook al hebben we elkaar al een paar keer gezien, vandaag is het de enige echte startdag van
de scouts! We komen samen als één grote wolvenroedel om 14u in het park van Hoeilaart om
het leuke scoutsjaar officieel van start te laten gaan! Om 16u is het alweer afgelopen en keren
jullie terug naar jullie warme holletjes. Tot dan!

Zondag 13 oktober
Beste Wolven, jullie haren hebben golven. Wij willen jullie zien, niet om kwart voor 10 maar om
kwart voor twee (13u45 Joengele). Neem je wolvenvriendje mee want we gaan je leren kennen
zonder weg te rennen. Wij kijken ernaar uit en voelen eens aan onze snuit. Wie kent ons al het
best? Dit is de ultieme test! Om 17u weer naar huis, wie weet vang je wel een muis! Adios, wij
zijn de klos

Zondag 20 oktober
Wat wij vandaag gaan doen is een gróót geheim. Dit wil zeggen dat we hierover nog niets
kunnen en mogen zeggen. Willen jullie weten wat het groot geheim is, kom dan om 13u45 naar
de Joengele. Tegen 17u is het geheim bekend en mogen jullie naar huis gaan.

Zondag 27 oktober
Het is spijtig genoeg de laatste zondag van de maand.🙁 Dus geen scouts. Maar niet
getreurd, jullie kunnen de batterijen nog eens opladen om er volgende week weer volledig
tegenaan te gaan. Tot dan, jullie wolven leiding!!l



Kusjes jullie anonieme leiding


