
 

 

AKABE 
 
 

Oh neee!!!! Het is al mei?! Het scoutsjaar zit er weer bijna op :( Maar niet getreurd, 
we hebben nog enkele leuke activiteiten in petto en zeker ook niet te vergeten: het 

KAMP komt eraan! 
 
Zondag 15 mei 
Vandaag spelen we een heuse Vlaamse Kermis! De leiding voorziet allemaal kei toffe spelletjes.  
Afspraak van 13u45 tot 17u aan De Joengele. 
 
 
Zaterdag 21 mei tot zondag 22 mei 
Het is zover! Wij gaan op weekend! 
We spreken zaterdag af om 14u aan De Joengele.  
Zaterdag doen we dan nog een leuke uitstap dat nog een verrassing is. Daarna gaan we iets heel 
lekkers eten en blijven we slapen in kleine tentjes in de tuin. Geen paniek, mocht het te eng zijn in 
de tuin, in de tentjes, kunnen we ook nog altijd naar binnen gaan. 
Op zondag mogen jullie mama/papa/oma/opa/… jullie om 11u komen halen aan de Joengele. 
Wat moet je allemaal meebrengen? 

● slaapzak 
● matje  
● Warme pyjama (‘s nachts wordt het koud) 
● knuffel 
● tandenborstel, tandpasta, haarborstel 
● een propere onderbroek en een proper paar kousen 
● je goed humeur 

Mochten jullie nog vragen hebben mogen mama of papa ons steeds mailen/bellen/sms’jes 
sturen/postduiven opsturen/…. 
Wij hebben er alvast super veel zin in! 
 
 

Groetjes  

 
Sofie, Chiqui en Jennifer 


