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Zondag 3 september

Zijn jullie ook zo benieuwd naar de leiding van dit jaar? Wij verklappen nog niets, maar jullie zullen
alles te weten komen tijdens het overgangsspel... spannend!! Oké, we zullen misschien al 1 hint
geven: we zijn met 3! Wij staan popelend op jullie te wachten aan de Joengele om 14h. Tegen
16h zullen jullie meer weten en kunnen jullie al beginnen dromen over het fantastische scoutsjaar
dat eraan komt!

Woensdag 6 september en woensdag 13 september

Binnen een paar weken is het weer zover en kunnen we naar de leukste feesten van het jaar gaan:
de Druivenfeesten van Hoeilaart! Deze vinden plaats van vrijdag 15 september tot maandag 18
september. Tijdens de feesten wordt er op zaterdagavond (16 september) een lichtstoet
georganiseerd waaraan onder andere de Scouts meedoet! Heb je ook zin om mee te dansen
achter onze prachtig versierde wagen, laat het ons zeker weten (P.S.: er valt een prijs te winnen
voor de beste wagen)! Indien je graag meedoet, is het wel handig om de dansjes op voorhand
eens te oefenen. Dit kan op woensdag 6 september, 14h-16h in de Joengele EN op woensdag
13 september, 16h-18h in het scoutsdorp (park).

Is dit niets voor jou? Geen probleem, je kan ook gewoon komen genieten van de feesten in het
scoutsdorp waar op zondagmiddag vanaf 12h een heerlijke BBQ georganiseerd wordt!

Zondag 1 oktober

Houd jullie maar vast aan de takken van de bomen, want vandaag start *officieel* het nieuwe
scoutsjaar! Op de startdag kunnen leden zich inschrijven terwijl ze al eens proeven van wat de
scouts zoal inhoudt. We verzamelen in het park om 14h, waarna we jullie tegen 16h weer naar
huis laten gaan.

Zondag 15 oktober

Aangezien we tijdens ons vorige bezoek aan het park van Tervuren niet veel verder geraakt zijn
dan de speeltuin, gaan we toch eens terugkeren om verder op expeditie te gaan. Maar geen
zorgen, de speeltuin loopt ondertussen niet weg ;). We vertrekken in principe aan de Joengele en
zullen met de auto naar Tervuren rijden, indien we een andere regeling moeten treffen, zullen we
nog iets laten weten! We vertrekken zoals altijd om 14h en zijn waarschijnlijk tegen 17h weer terug
(wij houden de ouders natuurlijk op de hoogte als we later zijn!).




Zondag 29 oktober

Brrr, het begint stilaan koud te worden en de bladeren beginnen van de bomen te vallen... Dat kan
maar 1 ding betekenen: Halloween staat voor de deur!! Trek vandaag je beste Halloween-outfit
aan en warm je stem op, want wij gaan trick-or-treaten! We spreken af aan de Joengele om 14h
en zullen tegen 17h weer terug zijn met onze (hopelijk erg grote) buit.

Zondag 5 november

Aangezien jullie ons de week ervoor de stuipen op het lijf gejaagd hebben tijdens Halloween, zijn
wij op dit moment nog aan het bibberen van angst en durven wij nog steeds niet buitenkomen.
Vandaag zal er dus geen scouts zijn! Hopelijk zijn we tegen volgende zondag weer stabiel genoeg
om jullie leiding te geven ;).

Veel liefs van ons: leiding X1, leiding X2 en leiding X3
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