
JINS
Zondag 3 september
Liefste jinnies, voor jullie is het waarschijnlijk geen verrassing meer maar bij deze nodigen wij jullie
toch uit om het overgangsspel bij te wonen. Heb je zin in een dag vol spanning en sensatie, kom
dan zeker om 14u naar de Joengele. Om 16u mogen jullie uitgespeeld weer wederkeren naar het
thuisfront. Groetjes jullie splinternieuwe leiding xxxx

Woensdag 6 september
Jihaaaaaaa, schud die dansbenen al maar los want je zal ze nodig hebben. Onze eerste repetitie
voor het dansje van de lichtstoet staat op de planning AMAZING. Wij zijn in ieder geval benieuwd
wie de beste dancemoves heeft (Nina zal het niet zijn). Trek je cowboyboots aan en kom om 14u
naar de Joengele. Om 16umogen jullie uitgeswingd huiswaarts keren!!!

Woensdag 13 september
Dag jonkies, al bekomen van vorige week?? Let op, vandaag is het weer van dat. We gaan
nogmaals het dansje voor de lichtstoet inoefenen JEEEEES!! Vorige week was het wel duidelijk dat
Arthur het beste van zichzelf liet zien, wie is deze week onze topper? Kom je bewijzen om 16u in
het Scoutsdorp. Om 18umag je weer wederkeren naar je ouders als je uitgedanst bent <3

DRUIVENFEESTEN 15,16 en 17 september

Zaterdag 16 september
Ewa hosselaars, het mooiste weekend van het jaar staat weer voor de deur. De
druivenfeesten zijn van start gegaan. Breng dus zeker je kater mee om 9u IN DE OCHTEND
aan het Scoutsdorp om er stevig in te vliegen. Vergeet je goed paar handen niet want er zal
gewerkt moeten worden! Ook verwachten wij jullie fris en monter om stipt 18u aan de
Joengele voor de lichtstoet. Wij kijken er naar uit om jullie een heel weekend lang bij ons te
hebben😻

Zondag 17 september
Ale seg tis al de laatste dag van het scoutsdorp😥. Maar niet getreurd we gaan 100% van
de laatste dag genieten. Daarom gaan we lekker vroeg uit de veren om 9u (hoe kut) om
lekker veel groentjes te snijden voor de beste bbq die ge al ooit hebt gegeten. Dus maak u
borst al maar nat en vergeet zeker ni te drinken😉 See you xx

Zondag 24 september
Rozen zijn rood, de hemel is blauw. Ik eet niet graag Kabeljauw. Maar Ian en Cate vinden dat ik het
toch moet proberen, en daarom gaan wij met ons 3tjes naar Holland om diene vis mijn maag te
laten keren. Daarom zal het geen scouts zijn. Wens mij succes🤢



Zondag 1 oktober
3………..2……….1………STARTdag! Vandaag begint officieel het beste jaar van
jullie scouts carrière en da gaan we natuurlijk vieren met een tof spel en een klein
drankje. Jullie worden verwacht om 14u aan het park, dit kan nog veranderen maar
dat zullen we jullie dan wel laten weten. Nadat de kinderen om 16u naar huis zijn,
zijn jullie altijd welkom om de leiding te helpen met opruimen (#hoechill). Be there
or be a chiro😲

Zondag 8 oktober
Bob de bouwer, kunnen we het maken. Bob de bouwer, nauw en of! Vandaag gaan
we onze mouwen is opstropen om ons lelijk lokaal is in een chique en duur jasje te
steken. Daarom is het motto van vandaag: '' mouwen opstropen, en gaaann! De werkzaamheden
beginnen om 13u45 en om 17u mogen de mouwen terug naar beneden worden gerold. Komt
zeker af, want dees wilde ni misse ze.

Zondag 15 oktober
Hey, hallo, aangenaam, wie ben jij? Zet maar een stap naar voor en stel jezelf voor. Voordat wij
verder gaan met het scoutsjaar willen wij jullie vanbinnen en vanbuiten kennen! Dus vandaag
mogen jullie jullie creatieve PowerPoint skills al eens opwarmen en een super leuke PowerPoint
presentatie over jezelf maken. Opgelet: de jury geeft punten en je kan in de prijzen vallen! Wij
verwachten jullie om 13u45 aan de Joengele en om 17u zal de voorstelling gedaan zijn.

Zondag 22 oktober
Vandaag is het BAKdag!!! Ela ela ik zie jullie al denken xp Helaas niet zo’n bakdag, maar we gaan
koekjes bakken mmmm. Jullie worden om 13u45 aan de Joengele verwacht met jullie bakgerief
maar nog veel belangrijker met jullie meest fancy keukenschort. Om 17u mogen jullie met jullie
volle maagjes terug naar huis rollen. Tot dan keukenprinsen en -prinsessen

Zondag 29 oktober
Oooooh nee, de laatste zondag van de maand is weer daar maar toch scouts!!!
Yoehoewww, Halloween kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan dus daarom nodigen
wij jullie uit om een horrorfilmpje te komen kijken in het spookhuis van de Joengele. Neem gerust
een hapje en drankje en dan verwachten wij jullie om 20u aan de Joengele, om 22u mogen jullie
ouders jullie terug komen ophalen. Kom als je durft!

Zondag 5 November
Puuuup … Puuuup … Puuuup … Puuuup … Dit is het antwoordapparaat van Trotste Ekster,
Montere Ani en Frivole Streepmuis, spreek een boodschap in na de biep. Jullie leiding zit een
weekje op een onbewoond eiland om even tot rust te komen. Het is vandaag dus geen scouts🙁

Trotse Ekster - Frivole Streepmuis - Montere Ani


