
KAPOENEN

Zondag 3 september
Woehoeeeeee! Op deze super belangrijke dag kunnen
jullie ein-de-lijk ontmaskeren welke coole pagadders de
kapoenenleiding van dit jaar zullen worden. Het grote
overgangsspel begint om 14u. Na 2u keihard zoeken en
speuren, kunnen jullie (hopelijk) superblij terug naar huis
keren. Om 16u afspraak aan de Joengele!

Woensdag 6 september
Al wat ik dans. Alles wat ik heb gesjanst. Elke groove, elke move, elke stoet heeft mij tot mij gemaakt.
Voor het eerst in je leven, vliegen benen in de lucht. Ooh ooh ooh ik dans voor jou! Lichtstoet!
Lichtstoe-oe-oet! Lichtstoet!! Lichtstoet dans ik mee!

Het is weer die tijd van het jaar! De scouts heeft jullie schattige hoofden nodig. Kom daarom om
14u het dansje van de lichtstoet oefenen aan de Joengele. Twijfel je nog? Stop! Kom! De eerste
lichtstoeten zijn degene waar je de mooiste herinneringen aan overhoud. Het maakt jullie slim,
maar school is dom. Sint-Clemens en Groenendal dansen misschien binnen, maar met jou erbij
gaan we zeker winnen! Om 16u kunnen jullie dan weer naar huis. Vergeet zeker geen drankje mee
te nemen.

Woensdag 13 september
Ave vriendjes en vriendinnetjes van de scouts. Zoals elk jaar doen wij mee met de mega coole
gekke fantastische lichtstoet tijdens het druivenfestival van Hoeilaart. Maar eerst moeten we nog
ons dansje een beetje oefenen, kom dus allemaal goed opgewarmd in het scoutsdorp, gelegen in
het park van Hoeilaart, om 16u en ga met een leuk dansje, dat je vaak thuis zal oefenen. Naar huis
om 18u. Tot dan!!

DRUIVENFEESTEN 15,16 en 17 september

Zaterdag 16 september
Vandaag is het HET grote hoogtepunt van de druivenfeesten, de lichtstoet!! Eindelijk
kunnen we onze coolste danspasjes aan heel Hoeilaart tonen en die prijzen allemaal
binnenhalen.
Kom allemaal snel naar de joengele om 18u en na het grote spektakel mogen jullie trotse
mama’s en papa’s jullie daar weer komen ophalen. SPANNENDDD!!!!!



Zondag 17 september
Joejoe liefste kapoentjes, na een geweldige lichtstoet en een nachtje van dansen, springen
en zingen is het tijd om samen wat lekkers te eten. Het is deze middag namelijk bbq in het
scoutsdorp waar jullie allemaal welkom zijn vanaf 12 uur met jullie mamsi’s, papsi’s,
braddas, sisters, moekes, vakes… Zie je daar, zonder gemaar en met een nuchtere maag!

Zondag 24 september
Door het dansen, eten en springen tijdens de druivenfeesten, zijn onze maagzakken flink door
elkaar geschud. Daarom zijn we met zijn allen op de vlieger gesprongen en op zoek gegaan naar
nieuwe. Momenteel zitten we in Lazytown op zoektocht. We moeten nu door want Robbie Rotten
komt achter ons aan. Het is dus geen scouts.

Zondag 1 oktober
Jeeeej, vandaag is het startdag! Jullie kunnen eindelijk voor de allereerste keer met jullie nieuwe
leiding spelen en jullie nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leren kennen. Jullie worden om 14u aan
het park verwacht met jullie goed humeur. Om 16u mogen jullie helemaal uitgespeeld weer met
jullie perfecte ouders naar huis. Spannennnnnnnd, we kijken er al heel super hard naar uit. Tot
dan!

Zondag 8 oktober
Oegaboega oerkapoenen! Deze zondag gaan we terug in de
tijd en ons eten zelf bereiden op een vuurtje. Neem jullie blote
handen, een koksmuts, een schort, een kompas, een
keukenhanddoek, een tak uit het bos en een korreltje zout
mee naar de Joengele om 13u45. Met volle buikjes en een
glimlach mogen jullie dan weer om 17u worden opgehaald
door jullie geweldige ouders!

Zondag 15 oktober
J’aime, j’aime la vie! 15 oktober, of zoals jullie hem eerder zullen kennen: de verjaardag van
Sandra Kim. Onder het motto van deze klassieker, gaan we vandaag genieten en kennismaken
met het echte scoutsleven. Doe dus jullie vuilste kleren aan. Kom om 13u45 naar de joengele en
om 17u mogen jullie weer naar huis!

Zondag 22 oktober
Ewa snottebelletjes, de dag van de week is weer daar. 1 2 3 klaar🤲? Spelen maar!! Kom om
13u45 naar de joengele om te achterhalen wat wij gaan uitspoken vandaag en om 17u mogen
jullie weer uitgespeeld naar huis. Tot dan!



Zondag 29 oktober
Bie, Bah, Boeeeee! Al dat wachten maakt me moe. Kindjes hier, kindjes daar, al het snoep ligt
klaar. Vanavond gaan we de bevolking van Hoeilaart beroven en bestelen. Mopje uiteraard… We
gaan het lief zingen, vragen en onze puppy-oogjes het werk laten doen. Daarna eten we lekker
snoep met onze leuke groep. Jullie worden verwacht in jullie griezeloutfit om 18u30 aan de
joengele. Om 20u mogen jullie naar huis en jullie ouders verder het leven zoet maken!

Zondag 5 November
Omdat jullie ons zo bang hebben gemaakt, hebben we even een pauze van jullie nodig. We zijn op
onspanning naar Spa. De meisjes worden gemasseerd door glimmende mannen en de jongens
bubbelen in het bad. Het is vandaag dus geen scouts.

xxx jullie (nog) anonieme leiding xxx


