






LEIDINGGEGEVENS



VOORWOORD
Daar is ie weer, DE KORREL! Wij kijken al uit naar de volgende maanden! Velen gaan op weekend, hele dorp

komt er aan, groepsfeest en natuurlijk de gewone maar leuke zondagen. Ook komt er deze korrel iets

nieuws… we gaan met de scouts Highland Games organiseren! Hoeilaart mist de Highland Games volgens

ons en daarom brengen we dit terug. Zie hieronder meer info.

• KAMPDATA
Dit jaar gaan we allemaal samen op kamp! De kleintjes binnen in gebouwen en de grote in tenten.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk wanneer we op kamp gaan zodat jullie dat allemaal in u kalender kunnen

zetten en allemaal mee kunnen. Hier zijn ze dan de kampdata:

★ Groot Kamp (Jongverkenners en Verkenners): zondag 30 juni tot dinsdag 9 juli

★ Klein Kamp (Kapoenen, Welpen en Wolven): zondag 30 juni tot zaterdag 6 juli

★ Akabe Kamp (Akabe): woensdag 3 juli tot zaterdag 6 juli

★ Jinkamp (Jins): info komt later

We kunnen nu ook al zeggen dat we allemaal samen met de bus op kamp gaan.

De Verkenners gaan met de fiets op kamp! Zij mogen dus elke zondag met de fiets naar de scouts komen

om te oefenen. Liefst nog meer trainen zodat we vliegensvlug op het kampterrein zijn! Op het einde van het

kamp zullen de ouders dus vervoer moeten regelen om de fiets terug naar huis te krijgen.

• HELE DORP
Zondag 21 april is het hele dorp. We zijn bij het websit spel al tweede dus het grote spel moeten we nog

iets meer ons best doen en dan is die beker van ons. Dit jaar is het ons jaar! De stoet hebben we ook al

gewonnen, we kunnen dit!

Jullie worden om 9u30 verwacht in het Jan van Ruusbroecpark. Om 15u zal het gedaan zijn maar je kan nog

kijken hoe de leiding het finale spel speelt. Iedereen die meespeelt moet 5€meenemen!

• GROEPSFEEST
Bij een kamp komt van alles kijken waarvan de ouders stress krijgen en de kids. No worries, wij leggen op

ons groepsfeest alles mooi uit met een prachtige powerpoint. Na die prachtige presentatie zal je met een

gerust hart je kind(eren) kunnen afzetten bij de jeugd van tegenwoordig.



Groepsfeest zal zaterdag 11 mei doorgaan vanaf 17u, dan kan je eerst iets lekkers eten. Na het eten zal de

presentatie doorgaan. Na de presentatie kan je nog wat blijven hangen om vragen te stellen, een pintje te

drinken met de oude scoutsvrienden, een colaatje voor de kids.

Op het groepsfeest gaan de inschrijvingen voor het kamp ook open dus kan je je kind(eren) inschrijven ter

plekke of later ook nog online. Heb je dus hulp nodig of vragen over de inschrijvingen, kom dan zeker langs.

• KLEDIJ OP DE SCOUTS
We vragen jullie om niet met jullie beste of nieuwste kleren naar de scouts te komen, zodat deze niet vuil
worden of kapot gaan tijdens het ravotten. Ook vragen we jullie om elke scoutsactiviteit minstens één
kledingstuk van de scouts aan te doen (hemd, das, T-shirt of pull).
Ook breng je geen GSM, andere electronica of dure voorwerpen mee naar de scouts. Moest dit toch
gebeuren, dan staan wij niet in voor eventuele schade. Alvast bedankt om ook deze regel te respecteren.

Het kan sommige dagen nog altijd koud zijn, dus kleed je dan warm genoeg aan zodat je de volgende
activiteit niet moet thuisblijven door een verkoudheid!

• AANWEZIGHEDEN
Onthoud dat je 12 keer naar de scouts moet komen in een jaar om mee te mogen op kamp! Mensen die

niet vaak zijn gekomen moeten nu dus veel komen zodat ze nog mee mogen op kamp. Je kan aan de leiding

vragen hoeveel keer je al geweest bent.

Geniet van de komende twee maanden, ravot u erop los! Wij kijken allemaal al uit naar de leuke scouts

momenten. Zijn er nog vragen of onzekerheden vraag het dan zeker eens aan een leiding aan de poort. Je

kan de hoofdleiding ook altijd bereiken op vvksmdekorrelaar@hotmail.com .

Scoutige groeten van de hoofdleiding

Amikale Coscoroba en Vermakelijke agame

mailto:vvksmdekorrelaar@hotmail.com


INFO

Lokalen
Onze lokalen zijn gevestigd te J.B.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.

Uniform
Het basisuniform is voor alle takken hetzelfde: beige hemd - groene trui of trui van Scouts en gidsen
Vlaanderen - groene, bruine of zwarte broek of rok (GEEN JEANS) - groengele groepsdas met reflecterende
strook.

Groepsdas
Groen-geel met reflecterende strook:  € 12. Te verkrijgen bij de groepsleiding (voor en na de vergaderingen)
en cash,  gepast te betalen.

Rekeningnummer
BE16 1030 1663 6174 op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen De Korrelaar Hoeilaart

Ongevalaangiften
Formulieren beschikbaar bij de takleiding en de groepsleiding.

Tweedehands uniformen
Wij (ver)kopen tweedehands uniformen (hemden, truien, broeken, rokken, dassen en T-shirts) vanaf de
helft van de prijs van een nieuw uniform. Wij voorzien hier zelf momenten voor.

Verhuur
Wij verhuren onze tenten, onze shelters en materiaal. Verder in de korrel vind je meer informatie.

Foto’s
Foto’s van onze activiteiten staan op onze facebookpagina (Scouts & Gidsen 'De Korrelaar' Hoeilaart). Dat is
een privé facebook pagina dus vraag aan om er in te mogen en dan accepteren we jullie.

Website
Je kan steeds surfen naar onze website op het volgende adres:  www.scoutshoeilaart.be of mailen naar :
 vvksmdekorrelaar@hotmail.com

Scoutshuis Scouts en Gidsen Vlaanderen
Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen; Tel.: 03 226 46 06
E-mail : info@scoutsengidsenvlaanderen.be; Site: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Scoutswinkel De Hopper
(http://www.hopper.be)

Lidkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen = klantenkaart Hopper winkel!
De lidkaart dient voor alle leden en leiding als klantenkaart in de Hopper winkels! Leden sparen per
betalend kasticket 5% van het bedrag op en krijgen na 5 betalende bezoeken de kans om dit gespaard
bedrag in vermindering te krijgen vanaf hun 6de bezoek. Leiding krijgt er ook zelfs 10% korting mee bij

http://www.scoutshoeilaart.be
mailto:vvksmdekorrelaar@hotmail.com


aankoop van groeps- en kampmateriaal! In de Banier (knutselwinkel van de Chiro) krijg je op sommige
aankopen rechtstreekse korting als je je kaart kan tonen.

De Hopper Leuven
Diestsevest 92A, 3000 Leuven; 016/ 23.55.25; winkel.leuven@hopper.be
Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u.
Vrijdag en zaterdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u.
Gesloten op 25 december tot en met 31 december.

Jeugdraad
Onze  afgevaardigden bij de jeugdraad zijn Vermakelijke Agame en Kookaburra

Jeugddienst
Sam Vanderstraeten (jeugdconsulent).
Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38.

Schepen van Jeugd
Pieter Muyldermans



HET UNIFORM
Basis voor alle takken en is verplicht:

● Beige hemd
● Groene, bruine of zwarte broek of rok (dus: géén jeans!)
● Groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht).
● T-shirt en pull: Kapoenen, welpen, wolven, jong-verkenners en verkenners: trui en T-shirt Scouts en

Gidsen Vlaanderen. Jins: groene jin T-shirt en trui. Leiding: bordeaux leidingspull en T-shirt

Extra:
T-shirt Scouts en Gidsen Hoeilaart (wij verkopen deze t-shirt) en trui van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Waar komt welk kenteken

● Het beloftekenteken van de welpen* komt op de linkerborstzak.
● Het nesthoekje (welpen)* komt op de linkermouw met de punt naar boven. Het bestaat in

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille (nest) waarin de welp zich bevindt.
● Het patrouillelint (JVK en VK)* komt aan de linkerschouderklep van het hemd. Het bestaat in

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille waarin de (J)VK zich bevindt.
● Het beloftekenteken van de JVK en VK* komt op de linkerborstzak, naast dat van de welpen.
● Het lintje België -Europa komt boven de linkerborstzak. In de plaats hiervan komt soms het lintje

“Scouting” voor; dit is echter geen echt kenteken (het kan opgenaaid worden op regenkledij,
slaapzakken en rugzakken, maar hoort eigenlijk niet op het uniform).

● De Vlaamse leeuw komt bovenaan de linkermouw.
● Het internationaal kenteken Scouts komt op de linkermouw, in het midden van de bovenarm.
● Het groepslintje* komt onder de schoudernaad van de rechtermouw.
● Het jaarkenteken* komt boven de rechterborstzak.
● Het takkenteken* komt op de rechtermouw, onder het groepslintje. De takkentekens verschillen van

tak tot tak: Kapoenen: gele narrenmuts; Welpen: groene vliegers; JVK: oranje rugzak; VK: blauwe
fiets; Leiding: paarse bomen.

● Jaarkentekens van andere jaren komen best achteraan op het hemd, net zoals de JEKA-of andere
kampkentekens*.

Kentekens met een * moeten normaal gezien niet aangekocht worden. Ze worden door de leiding gegeven:
sommige in het begin van het jaar, andere na het opsplitsen in patrouilles of na de belofte of na een kamp.
Het scoutsuniform (uitgezonderd het oude uniform) en de kentekens zijn verkrijgbaar in de scoutsshop de
Hopper.



WAAR HOORT WELK KENTEKEN



VERHUUR
Wij verhuren het hele jaar door (behalve tijdens ons kamp):

4 dubbele piramidaaltenten groene/beige
Afmetingen: L: 10m x B: 5m x H: 3,10m met 3 middepalen
Prijs : €150 per tent per dag
Vervoer en opzetten: €45 per tent extra

2 x 16 Meter tent
 Afmetingen: L: 16m x B: 6m x H: 3m
Prijs : € 190 per tent per dag
Vervoer en opzetten: €60 per tent extra.

3 x Shelter
Afmetingen: L: 8m x B: 6m x H: 3,10m
Prijs: €50 per dag
Vervoer en opzetten: €20 per shelter extra

Wij verhuren ook ons materiaal zoals :

Vuurschaal: €10/dag
BBQ en Grill: €10/dag
Tafels: €6/stuk
Banken: €4/stuk
Gasflessen en bekkens: €20
Kook en ander materiaal: €15/set
Lichtslingers: €15/dag

Kilometervergoeding (van bovenstaande materialen, exclusief tenten): 0,5€/km en minstens 10 euro



TAK
NIEUWS



KAPOENEN

Zondag 3 maart
Hoi piepeloi, het scoutsjaar is al even bezig en daarom vonden we het gepast om te testen of jullie wel goed
konden knutselen. Dit is natuurlijk zeer belangrijk want een echte scout moet natuurlijk een super mooi
scoutsdorp in elkaar kunnen knutselen. Je mag thuis zeker nog oefenen zodat je goed voorbereid bent om
met ons de mooiste meesterwerken te maken.
Afspraak om 13u45 aan de Joengele en als jullie uitgeknutseld zijn mogen jullie om 17u terug naar huis.

Zondag 10 maart
Dag lieve kapoentjes, doordat die gekke boeren aan het staken waren en alle
ingrediënten uit de winkel hadden gehaald vorige keer, konden wij geen baksessie
houden samen. Pak dus alvast maar jullie koksmuts en kookschorten mee want wij
gaan bakken vandaag !!! Daarom spreken wij vandaag af om 13u45 aan de
joengele en als alles goed verlopen is en als de keuken niet ontploft is, mogen jullie
terug worden opgehaald om 17u.

Zondag 17 maart
Dag schatjes van patatjes, vandaag gaan we weer iets super spannend doen en als het mooi weer is gaan we
weer eens het bos intrekken. Doe daarom maar niet je beste kleren aan. We spreken af om 13u45 aan de
joengele en als jullie helemaal zijn uitgespeeld, mogen jullie terug worden opgehaald om 17u.

Zondag 24 maart
Yow kapoentjess, hier zijn we weer, spijtig genoeg hebben we minder
goed nieuws, we gaan namelijk met heel onze leidingsploeg op zoek
naar Miel aka kwikstaart, hij is verdwaald en weet helemaal niet
meer hoe hij nog naar huis moet. Hopelijk vinden we hem snel terug
zodat jullie hem weer dikke zoenen en knuffels kunnen geven.
Vandaag is het dus geen scouts. Als jullie Miel vinden, laat ons zeker
iets weten!!!

Zondag 31 maart
Dag poepieeeesss, vandaag is het Pasen maar de paashaas heeft een
beetje geheugenverlies en is ons komen zeggen dat hij een groot probleem heeft, hij heeft zijn paaseitjes
verstopt maar hij weet niet meer waar. Hij heeft dus dringend jullie speurneuzen en hulp nodig. We spreken
af om 13u45 aan de joengele en wanneer alle paaseitjes terug terecht zijn, mogen jullie worden opgehaald
om 17u.

Zondag 7 april
Vandaag is het de 98ste dag van het jaar. Jullie weten dus allemaal al wat dit betekent….
WE SPELEN VANDAAG HET MEGA GROTE SUPER TOFFE VERRASSINGSSPEL!!!!!!
(Joepie joepie joepie)
Trek dus allemaal jullie stoerste scouts-outfit aan en kom om 13u45 naar de Joengele en om 17u mogen
jullie vliegensvlug naar huis om aan jullie ouders te vertellen wat jullie hebben uitgespookt.



Zondag 14 april
Dag liefste kapoentjess, vandaag is iedereen weer vol enthousiasme wakker geworden, want een nieuwe
zalige scoutszondag staat weer voor de deur. De zon schijnt, het begint wat warmer te worden en de
vogeltjes beginnen te fluiten. Vandaag gaan we een super fantastisch zot spel spelen dat je nog nooit hebt
gespeeld! We verwachten jullie om 13u45 aan de joengele, waar jullie om 17u weer opgehaald mogen
worden. Tot dan lieverds!!!!

Zondag 21 april
Hey besties, het is weer tijd voor het hele dorp, JEEEEEEEJ, een hele dag spelletjes spelen in het park en alle
andere verenigen laten verliezen want wij zijn natuurlijk de beste vereniging!!! Wij verwachten jullie om
9u30 met 5€ in het park en om 15u mogen jullie opgehaald worden door jullie ouders en jullie kunnen nog
genieten van het grote eindspel. Tot dan XXX

Vrijdag 26 april- Zaterdag 27 april
Jawel jongens het is zover! Dit weekend gaan we veel tijd met elkaar doorbrengen. Deze keer gaan we niet
gewoon overnachten in de Joengele maar we gaan naar een geheime slaapplek. OEh spannend hee!!
Zaterdag gaan we ook een mega leuke activiteit doen JEEEEJ!!!
Nu de grote vraag: wat mee te nemen?
-Matje(als je dit niet hebt mag een veldbedje ook maar onze voorkeur gaat naar
een matje).
-Slaapzak
-10 euro
-pyjama
-Toiletzak
-klein rugzakje
Als jullie al deze spullen verzameld hebben en er klaar voor zijn om de leukste
tijd van jullie leven te beleven, verwachten we jullie vrijdag om 18u aan de
Joengele.(We gaan samen eten)
Zaterdag om 17u mogen de kapoentjes opgehaald worden.
We gaan zeker nog een mailtje sturen om nog wat info te geven en dan kunnen jullie laten weten of je kind
meegaat of niet.
TOT DAN XXX

Openhartige maki, ondeugende kwikstaart, schroefhoorngeit, leeuwaapje, beloega, saterhoen en impala
Laten jullie iets weten als jullie ondeugende kwikstaart gezien hebben???



WELPEN

Zondag 3 maart
Heyy welpen! Ik hoop dat jullie alle straten van Hoeilaart vanbuiten kennen, want we gaan vandaag een
mega cool spel spelen over heel Hoeilaart! Jullie mogen om 13u45 aan de joengele komen en om 17u
mogen jullie opgehaald worden. Tot snel xxxxxxx

Zondag 10 maart
Wie is de slimste welp ter wereld? Wie is de snelste welp ter wereld? Wie is de sterkste welp ter wereld?
Om op deze vragen een antwoord te vinden moeten jullie om 13u45 naar de joengele komen. Als we op
alle vragen een antwoord hebben, mogen jullie om 17u weer naar huis. Kusjes van
jullie leiding!!!

15, 16, 17 maart
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA weppels wij gaaaaaan op
weeeekend!!!!!!!!!! Deze keer gaan wij niet één nacht samen spenderen maar
twee! wij kijken er alvast super mega hard naar uit. Bereid jullie maar voor op het
leukste weekend allertijden. Verdere info volgt nog…
Kusjes jullie lievelingsleiding.

Zondag 24 maart
Liefste welpjes, vandaag is het de dag om te bewijzen dat wij de aller aller aller
beste scouts zijn. hou jullie vast aan de takken van de bomen en kom om 13u45
naar de joengele. waaaant wij hebbennnnnn DISTRICTENSPEL!!!!!!!! Om 17u
mogen jullie als winnaars naar huis gaan.
Kusjes team welpenleiding.

Zondag 31 maart
Helaas wij zijn onze overwinning van het districtenspel nog aan het vieren dus vandaag is het Geen scouts.
volgende week staan wij weer helemaal paraat voor jullie!!!!

Zondag 7 april
Kunnen we het maken nouw en of, leiding is keitof.
Vandaag maken we een vlot en gaan we varen op de woeste wateren jieeeeeep.
Van 13u45 tot 17u aan de joengele

Zondag 14 april
Opgepast en niet gelachen! Begin alvast te bibberen en te beven! Want vandaag
wordt Hoeilaart bedreigd door een gangsterbende die het gericht heeft op onze
scoutsgroep. We laten dit niet zomaar gebeuren en hebben jullie hulp nodig! Kom
dus zeker om 13u45 naar de Joengele om de gangsters te verslaan. Hopelijk is ons
dit gelukt tegen 17u wanneer jullie ouders jullie terug komen ophalen.

Zondag 21 april



Vaandag ist t Hele dorp kom maar allemaal af. We gaan sowieso met de troffeeeee naar huis. Om 9u30 ist
int park te doen. Om 15u mogen jullie weer huiswaarts maar als jullie willen zien hoe de leiding het
eindspel knalt kan je nog blijven.

Zondag 28 april
Sorryyyy maar wij moeten vandaag onze voetjes en teentjes eens goed wassen om er volgende week weer
goed in te vliegen dus vandaag Geen scouts

Guitig zeepaardje- principiële orka- Mara- Geit- Nijlpaard- Kameleon



WOLVEN

Zondag 3 maart
Zou er iemand in Hoeilaart een ei willen ruilen? We zullen het zelf eens gaan uittesten want wij gaan op
ruiltocht!! Om 13u45 verwachten wij jullie aan de joengele om aan deze intensieve en spannende tocht te
beginnen. Om 17u hebben we de ruil van ons leven gemaakt en mogen jullie naar huis.

Vrijdag - Zondag 8-9-10 maart
Na het vorige super de luxe weekend is de tijd aangebroken om nog is met zen allen er tussenuit te gaan. Je
kan het al voelen aankomen in je grote teen, WIJ GAAN OP WEEKEND!!!! JOEPIE!!
Poets je stevige wandelschoenen almaar vast, laat je slaapzak snel nog verluchten en controleer je matje op
lekken dat je niet voor verrassingen komt te staan. Verder info volgt nog dus hou zeker je mail in het oog!

Zondag 17 maart
Dag rakkers , vandaag doen we iets te gek, we gaan op jacht… er
is namelijk een mol onder ons en die gaan we vandaag vinden!
Rarara wie o wie is de mol, is het misschien bever of één van
jullie…. Spannend Je komt het te weten als je om 13u45 met een
frisse kop aan de joengele staat en om 17u (hopelijk hebben jullie
tegen dan de mol gevangen) mogen jullie naar huis

Zondag 24 maart
Vandaag gaan wij op wolven avontuur.
Welkom in de wereld van de wolfjes van Scouts Hoeilaart, hier gaan jullie de natuur doorkruisen en jullie
eigen grenzen verkennen. Wil je weten hoe het nu eigenlijk echt is om wild te zijn?
We spreken om 13u45 af aan de Joengele, na deze wilde dag mag je weer naar huis om 17u.
Kijk onderstaande video om je voor te bereiden op deze wilde dag.
https://www.youtube.com/watch?v=sc4Yf5Pv8As

Zondag 31 maart
Omdat de Eiffeltoren vandaag al 135 jaar geleden is ingehuldigd, moeten wij dat met onze eigen ogen gaan
zien in Parijs. Helaas is het dus geen scouts vandaag. Graag tot volgende week dus, bisous!

Zondag 7 april
Schip ahoy piraatjes, Trek allemaal jullie stoerste piraten outfit aan en kom al huppelend naar de haven in
de Joengele om 13u45 waar ons een woelige dag staat te wachten vol avontuur op de gevaren van de
Hoeilaartse oceaan. Om 17u mogen jullie naar huis als de woeste oceaan ons niet gevangen neemt.

Bekijk de foto als je niet weet hoe een piraat eruitziet of als je geen inspiratie hebt.

https://www.youtube.com/watch?v=sc4Yf5Pv8As


Zondag 14 april
Dag wolven, vandaag gaan we ons voorbereiden wat er komen gaat. Binnen exact 17 dagen is het Pasen.
Raad jij dus al wat wij gaan doen? Als je denkt dat je het juist hebt kom dan om 13:45 uur naar de Joengele
en keer terug huiswaarts tegen 17:00 uur. Tot dan makkers!!
Ps: mocht je geen idee hebben wat we gaan doen, kom dan ook af om dit te weten te komen xoxo

Zondag 21 april
Joepie het is vandaag….. hele dorp!!!!!!! Dat betekent hele dag leuke spelletjes spelen en zien dat de scouts
wint! Om 9u30 is het in het park te doen. Dan spelen we om te winnen en om 15u mogen jullie naar huis.
Maar je mag ook nog supporteren voor de leiding tijdens het eindspel. Hoe meer supporters hoe beter!

Zondag 28 april
Jullie kleine sloebers hebben ons super moe gemaakt, waardoor jullie leiding vandaag alleen maar languit in
de zon kan liggen en EINDELIJK is een weekendje in al de stilte kan meemaken (als Ijsduif geen protjes
begint te laten). Het zal dus spijtig genoeg geen scouts zijn.

Als je je verveeld op deze sombere dag mag je altijd een mega cool kunstwerk voor ons maken, dit zou ons
heel blij maken.

Zonnige groetjes vanuit het zeetje!
Kleine sfeerfoto van op het straand

xxx - Otter - Ijsduiker - Amicale Coscoroba - Toegewijd Konijn - xxx



JONGVERKENNERS

Zondag 3 maart
Sli sla soep met knopen vandaag gaan we lekkere dingen verkopen. Hou je
vast aan de takken van de🌳 bomen de Sint🎅 is wel al gekomen maar
geen gezeur en getreur want wij gaan verkopen aan mensen hun deur🚪.
Om 13u45 in de Joengele begint het hangen. Tot 17u gaan
wij💲flappen💲vangen.

Zondag 10 maart
Vandaag spelen wij een spel met onze aartsvijanden van scouts OV wie
doet er mee? Niemand want ze stinken naar🚽wc💩. Toch zal het moeten kom om 13u45 naar de
Joengele gerent met je voeten👣. Om 17u is het weer gedaan dan mag je met je smokkelbuit weer naar
🏠 huis toe gaan.

15 - 16 - 17 maart
Joepiejeej, eindelijk gaan we weer op weekend!!
Uiteraard is het nog een grote verrassing waar de reis ons zal brengen, maar we
kunnen al een tipje van de sluier geven; het wordt een weekend om U tegen te
zeggen.
Na al jullie jaren in de scouts weten jullie uiteraard dat jullie je meest comfortabele
trekrugzak moeten meenemen gevuld met een slaapzak, matje en rapid boef.
Daarnaast zijn verse kleren en zwemkledij+handdoek ook zeker geen overbodige
luxe. Omdat we natuurlijk niet gaan kamperen in het park van Hoeilaart, mogen
jullie ook €20 meenemen om aan de leiding te geven.
Nu kunnen jullie dit weekend al volledig vrijmaken of vrijhouden in de agenda, en
verdere info zal nog volgen!

Zondag 24 maart
Haal allemaal jullie kaart en kompas boven, en oefen al wat op je oriëntatie, want dat kan vandaag wel eens
van pas komen! Jullie worden verwacht om 13u45 aan de Joengele, en hopelijk zijn jullie om 17u terug om
naar huis te gaan #spannend

Zondag 31 maart
hallo jong-verkennertjes vandaag hebben we een hele moeilijke rekensom voor jullie in petto. wat is
15.789x 3.456-2.345:67x195.789+564.546:12.369+789.654=.............? Kennen jullie het antwoord? Kom het
dan binnen een weekje vertellen op de scouts want deze week is er geen scouts.

Zondag 7 april
Hopelijk hebben jullie allemaal lekker geslapen, want vandaag gaan wij ons super hard amuseren. Jullie
worden verwacht om 13u45 aan de joengele. We gaan spelletjes spelen in het park. Hopelijk schijnt het
zonnetje ook want dan is het dubbele pret. Om 17u mogen jullie terug huiswaarts keren.



Zondag 14 april
Beste jongverkenners, hopelijk hebben jullie een leuke vakantie gehad en zijn jullie klaar om de handen uit
de mouwen te steken. Vandaag is de dag dat ons lokaal een coole make-over krijgt. Ik zeg altijd beter laat
dan nooit en daarom worden jullie om 13u45 aan de joengele verwacht. Om 17u mogen jullie terug naar
huis met jullie knutsel- en schildershanden. Zorg er trouwens voor dat jullie kleren aandoen die vuil mogen
worden. Kusjes van jullie leiding xx

Zondag 21 april
Deze nacht hadden we een droom. Een sappig kipje danste op ons bordje zonder schroom. Daarrond de
knapperige frietjes gedopt in de mayonaise van de Delhaize. We namen een hap oftewel een kleine chap
en… Pif paf poef… We wonnen elke proef. Toen werden we wakker en gingen we 10 pistolets halen voor
mijn mama en papa. Kom maar gewoon naar het park om 9u30 en dan winnen we in het echt. Om 15u
weer richting huis tenzij je wil kijken naar de leiding die wint tijdens het eindspel.

Zondag 28 april
Sapperdepitjes, potvolkoffie vandaag is een hele trieste dag waarop je niet naar de scouts komen mag.
Want lieve vrienden, in de Joengele zijn wij dit weekend niet te vinden. Gelukkig zijn we er volgende week
dan kunnen we misschien lekker ploeteren in een beek. Ti ta toedeloe volgende week weer feest joehoe.

XOXO
Chinchilla - Excentrieke Zalm - Narwal - Hartstochtelijke Gnoe - Serval



VERKENNERS

Zondag 3 maart
pokpok zegt de kip, geike doet vandaag een backflip
kobe is een arianator en emma een slechte navigator
de mannen van ERC, kuisen vandaag de wc
vandaag vervoeren wij allen goederen, maar blijven wij ten strengste onder de radar!
indien het nog niet duidelijk was: vandaag spelen wij het beruchte smokkelspel!
be there @ joengele om 13u45-17u

Zondag 10 maart
Vandoag doen we weer iets lekker scoutsig want wat is er heerlijker dan da.
We gaan iets epic maken en iedereen zijn sjorskillz op punt zetten.
Ga thuis al maar wat bomen villen, want deze hebben we zeker nodig om iets chills te verzinnen
Verwacht om 13u45-17u, in jullie mooie thuis de Joengele

Slaapzacht sgatjes😘

Zondag 17 maart
tsjik tsjik! ‘foto gemaakt’ vandaag spelen wij het mega grote vermommingsspel. Wat dat inhoud zal je nog
zien maar zorg al maar dat je je gsm mee op zak gaat hebben want dit is
je camera. Hier is al een tip: wie zoekt die vindt! Kom dus maar om 13u45
naar de joengele en dan kunnen jullie om 17u als ervaren fotografen naar
huis!

Zondag 24 maart
Vandaag gaan we onze dead ride skills weer boven halen. Op naar het
bos! Grenzen verleggen, angsten overwinnen en hoogtes opzoeken. Kom
zo stijlvol mogelijk en maak de meest flatterende poze op de dead ride.
Van 13:45u tot 17u zijn jullie welgekomen in de joegelen.

https://emojipedia.org/face-blowing-a-kiss


Zondag 31 maart
Verdorie, laatste zondag van de maand. Dat wil zeggen geen scouts van de week! Spijtig :( Wij gaan onze
batterijen dees weekend opladen om volgend weekend goed te kunnen gaan fietsen.

Zondag 7 april
Vandaag op de planning van de ronden van de druivenstreek. Etape Tour De Glace. Een etape met 2
beklimmingen van buiten categorie en 2 beklimmingen van 1 eerste categorie. Een iconische parcours langs
de legendarische Hertstraat, Holstheide, Smeysberg en niet te vergeten de verzuring op zichtzelve De
MOSKESTRAAT. Een route van zo een 40 km. Met als tussen stop beneden aan de Holsheide een heerlijk ijsje
op grootmoeders wijze.

Zondag 14 april
Chillen met schuddende billen dat moet je willen het is om te gillen je zou er voor killen liefst zonder pillen
om 4u appeltje schillen de mannen gaan drillen bij de renbaan fossielen. Dit rijmpje was niet fijn, om 13u45
moet je er zijn. Vond je dit rijmpje stom? Dan heb je pech. Om 17u mag je terug weg.

Vrijdag-Zondag 19-21 april
Jippie ja jee we gaan op WEEKEND!!!! We gaan er dus nog een dik weekend in knallen. Meer informatie zal
volgen via de Whatsapp groep. Wij kijken er sowieso zeer hard naar uit! Leuke dingen doen, fijne plekken
ontdekken. Weekend wordt lit!!! Hopelijk komen jullie allemaal! Tot op weekend!

Zondag 28 april
Weekend was wel vermoeiend eh! Wij gaan dit weekend uitrusten aangezien ons weekend vree
vermoeiend was. Tis dus geen scouts! Het was super fijn dus je kan nog nagenieten van de foto's en vids!
Veel plezier dit rustend weekend. Love y'all xx de leiding!

Vermakelijke Agame Lijster
Snoek Luimige Ringstaartmaki



JINS

Zondag 3 maart
Zoals jullie waarschijnlijk al weten is het deze week (26 februari - 3 maart) (j)inleefweek met de leiding.
Grijp je boekentas en sportzak voor de hele week bij de hand want naar huis keren is zeker en vast geen
optie. Elke dag worden er chocopops gefret om met een goed gevoel de bus op te stappen. Huiswerk laten
we even achterwege net als hobby’s of andere nutteloze dingen. S’avonds kruipen we lekker gezellig bijeen
in het stinklokaal van de welpen om samen 1 of ander programma te bingen. Klinkt leuk toch, we kijken er
naar uit luitjes!!!

Zaterdag 9 maart + Zondag 10 maart
Dag jinnies, vandaag en morgen gaan we onze massaal verkochte wafels uitdelen aan de poort.
We organiseren een ophaalmoment op zaterdag 9/03 tussen 11u en 12u en ook één op zondag 10/03 om
14u en 17u (voor en na de scouts). Gelieve aanwezig te zijn van 13u30 tot 17u15 aan de Joengele. Hou
jullie Whatsapp in het oog en laat zeker weten wanneer jullie kunnen. Tot dan xx

Vrijdag 15 - zaterdag 16 en zondag 17 maart
Dag liefste jinners van me. Het is tijd om elkaar echt te leren kennen. Hoe kunnen we dit beter doen dan op
ons geweldige weekend naar Durbuy <3 Zorg dat je vrijdagavond gepakt en gezakt klaar bent om je te
amuseren, blesseren, concentreren en veel drankjes te consumeren. We maken er een zalige tijd van
samen. Verdere info volgt, tot snel snoesjes xxx

Zondag 24 maart
Jammer genoeg gaat ons geweldige idee de “Hawajin Quiz” niet door dit weekend maar niet getreurd!!
Vandaag gaan we actief op zoek naar andere dingen die we kunnen doen om geld te verdienen. Daarnaast
maken we definitieve plannen voor het 1ste deel van ons kamp, wees er dus zeker bij! Wij verwachten jullie
om 13u45 met een hoofd vol ideeën aan de Joengele en om 17u mogen jullie met een leeg hoofd terug
naar huis. Doeiiii

Zondag 31 maart
De leiding is zo benieuwd naar waar we op kamp willen gaan, dat we dees weekend al een paar landen
zullen afreizen. Zodat we zeker weten wat de meest ideale bestemming is. Daardoor is het vandaag geen
scouts. See you next week!

Zondag 7 april
We gaan vandaag naar Walibi. MOPJEEEEE, 7 aprieeeel. Gelukkig doen we wel iets anders leuks deze week.
Wat het is, zullen jullie zelf nog wel zien. Kom dus met je goed humeur & nieuwsgierigheid naar de Joengele
om 13u45. Om 17u mogen jullie wederkeren naar mams en paps!!!



Zondag 14 april
De zomer staat voor de deur, geen mop. Maak van deze dag gebruik om de
zomerzon op te snuiven en ga in je bikini of sexy slipje voor de boys in je tuin
zonnebaden. Cate is zieke expert en zal zeker en vast het goede voorbeeld geven.
Insmeren met factor 50 is allesbehalve cool en dus overbodig. We laten nog via
Whatsapp weten wat de stand van zaken is voor vandaag. Bakken maar!

Zondag 21 april
Hello everybody. Vandaag staat een van de ‘’leukste’’ activiteit gepland…
genaamd … prrrrr… tromgeroffel. Het hele dorp. Yeaah, yes, jippie, hoe leuk, zo veeeell zin
inn! We spreken af int park van hoeilaart. Tis om 9u30 tot 15u te doen. Doei!!!

Zondag 28 april
Dit weekend zal waarschijnlijk onze “Jin Zomerbar" plaatsvinden. Hoe nice is daaaaaat? Hou het hele
weekend vrij om centjes te verdienen voor ons kamp, het is bijna zover en dan zitten we op de vlieger. De
leiding kijkt er zo naar uit, maar eerst nog even een weekendje inspannen. Cmoooon jins, we geloven in
jullie <333333

Dikke piepers
Frivole Streepmuis - Trotse Ekster - Montere Ani



A K A B E
Zondag 10 maart
Jullie weten het misschien nog niet, maar deze dag is zowaar een feestdag in de akabe-kalender! Het is
namelijk akabedag voor alle scouts uit de buurt! We komen samen met verschillende akabe-takken op de
scouts van Zaventem om elkaar te leren kennen en samen te spelen! We zullen daar eens laten zien hoe fijn
onze tak is! We spreken af om 13h30 aan de Joengele, aangezien we eerst nog in Zaventem moeten
geraken. We zullen weer in de Joengele zijn tegen 17h!
PS: Vergeet je uniform + das niet aan te doen als je die hebt!

Zondag 17 maart
Beste avonturiers, vandaag hullen we ons in een uiterste mysterie.
We gaan op tocht, maar er is geen nood voor hysterie. Het lot
bepaalt ons pad, hopelijk zonder enige miserie. Wie weet komen we
uit bij het Rijksministerie? Of bij een heerlijke chocolaterie? We
kunnen het jullie nog niet vertellen, maar dit lijkt wel duistere
materie. Wat we wel al weten is dat we niet zullen opgehaald
worden in Oost-Siberie.
Wie nog niet afgeschrikt is, verwachten we om 14h aan de
Joengele. Om 17h eindigt onze tocht en kunnen jullie (hopelijk
veilig) naar huis keren.

Zondag 31 maart
HOOOOUUUUD HALT!!!
Wie denkt te slagen in onze stevige training die enkel de
stoerste en sterkste krijgers kunnen doorstaan? Wij
betwijfelen of jullie de perfecte kandidaten zijn voor ons
team, daarom willen we dat wel even testen voor we met
jullie ten strijde trekken. Kunnen jullie wel goed klimmen?
En heel snel lopen? Wie kan zich behoorlijk verbergen voor
de vijand? Wij zijn benieuwd naar jullie resultaten op onze
test, soldaten!
Afspraak: basiskwartier De Joengele
Tijdstip: van veertienhonderd uren tot zeventienhonderd
uren (14h-17h)



Zondag 21 april
Ra ra ra, wat ben ik? Ik besta uit melk, bloem, eieren en wat vanillesuiker… Als je het kan raden, zal je
hopelijk lekker smullen van mij!
Maar dat zal niet zo gemakkelijk zijn, want die ingrediënten zijn niet zomaar voor jullie beschikbaar😯.
Na een succesvolle verzameling kunnen we lekker beginnen kokkerellen en uiteraard ook gezellig samen
smikkelen :)! We spreken af aan de Joengele, van 14h-17h, tot dan!

De allerliefste akabe-groetjes van Kookaburra, Farah en Jennifer


