
 

  

KORREL  
SEPTEMBER-OKTOBER 

2023-2024 



 

Leidingsgegevens 
GROEPSLEIDING 

 
LEIDING 

 

Amicale Coscoroba (Robbie 
Callens) 

0497/23.43.91 Kameleon (Nora Van Der Elst) 0468/30.08.21 

Vermakelijke Agame (Kobe 
Charlier) 

0483/39.14.84 Excentrieke Zalm (Elysee Gellynck) 0471/40.10.92 

  
Toegewijd Konijn (Cyriel De Cooman) 0471/83.10.46 

ADJUNCTEN 
 

Schroefhoorngeit (Hanne Charlier) 0488/72.79.21 

Montere Ani (Cate Battheu) 0466/01.80.79 Luimige Ringstaartmaki (Emma 
Roussev) 

0479/10.34.34 

Principiële Orka (Kobe 
Vandervelde) 

0471/41.36.46 Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29 

Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29 Snoek (Gus Joly) 0468/35.08.72 
  

Jennifer Meert 0497/07.07.91 

TENTENMEESTERS 
 

Chinchilla (Martha Sterckx) 0485/13.14.57 

Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29 Guitig Zeepaardje (Daan Menu) 0483/33.77.43 

Excentrieke Zalm (Elyséé Gelincxk) 0471/40.10.92 Hartstochtelijke Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41 

Beloega (Ella Menu) 0468/33.10.13 Ondeugende Kwikstaart (Miel De 
Cooman) 

0471/78.14.35 

  
Vermakelijke Agame (Kobe Charlier) 0483/39.14.84 

MATERIAALMEESTERS 
 

Kookaburra (Sofie Raveyts) 0492/02.06.98 

Principiële Orka (Kobe 
Vandervelde) 

0471/41.36.46 Openhartige Maki (Jarno Lechène) 0471/90.15.23 

Guitig Zeepaardje (Daan Menu) 0483/33.77.43 Principiële Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46 

Impala (Nico De Bois) 0495/60.64.92 Trotse Ekster (Torre Vaeremans) 0491/64.86.61 
  

Montere Ani (Cate Battheu) 0466/01.80.79 

LEIDING 
 

Amicale Coscoroba (Robbie Callens) 0497/23.43.91 

Impala (Nico De Bois) 0495/60.64.92 Frivole Streepmuis (Ian De Coster) 0484/82.61.83 

Mara (Marthe Guns) 0476/04.06.53 Farah Ottenbourg 0491/06.52.00 

Ijsduiker (Luna Roekens) 0485/18.34.48 Narwal (Yarno Van Zuijlen) 0491/87.6420 

Serval (Lukas Menu) 0470/51.21.98 Otter (Ruth De Ceulaer) 0468/41.77.09 

Nijlpaard (Lena De Rudder) 0468/46.08.07 Saterhoen (Renz De Bois) 0470/29.78.11 

Beloega (Ella Menu) 0468/33.10.13 Geit (Quiten Demesmaeker) 0471/12.41.16 

Leeuwaapje (Auke De Muylder) 0468/46.08.28 
  

 
 



 

Voorwoord 
Beste leden en ouders! 
 
Het nieuwe scoutsjaar kan bijna weer van start gaan! Zoals gewoonlijk beginnen we met 
overgangsspel de eerste zondag van september. Zondag 3 september is dus de eerste activiteit 
van dit jaar. Die dag zal iedereen zijn leiding van dit nieuwe jaar te weten komen! Spanneeend!! 
 
Nadien zijn er 2 woensdagen om het dansje voor de stoet te oefenen aangezien de druivenfeesten 
en de stoet weer om de hoek liggen. De leiding is alvast volop bezig met een prachtige wagen te 
bouwen en het scoutsdorp ineen te sjorren. Hopelijk zien we iedereen een heel weekend (15-17 
september) in het scoutsdorp om de scouts te steunen en jezelf een leuke tijd te geven.  
 
Belangrijk: Dit jaar moeten de kinderen die mee willen doen aan de stoet zich daarvoor 
inschrijven en 4 euro betalen zodat we hun prachtig kunnen opmaken voor de stoet. Je kan je 
inschrijven via deze link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwg_0w4iR02EisDu-
dJ5xSUBPbR2b_4tH0ueEcULcblf0D8A/viewform 
 
En betalen kan op de dans momenten cash of via payconiq. Pas als je ingeschreven bent en 
betaald hebt mag je kind bij ons meedoen.  
 
Kom ook zeker elke avond langs in het scoutsdorp en ook zondag in de middag is iedereen zeer 
welkom voor de heerlijke jaarlijkse BBQ. Wij kijken alvast met heel de leidingsploeg enorm uit naar 
de druivenfeesten. Hopelijk jullie ook!  
 
Om dan het jaar echt te starten is het startdag 1 oktober. Je kan je dan inschrijven en nieuwe kledij 
kopen voor het nieuwe jaar opgeknapt te starten.  
 
Na een drukke periode kan het jaar echt beginnen en zijn er de gewoonlijke scouts zondagen.  
 
Tot slot hoort bij het nieuwe scoutsjaar ook nieuwe hoofdleiding! Dit jaar nemen wij, Amicale 
Coscoroba (Robbie) en Vermakelijke Agame (Kobe) dat op ons. Dit jaar mag je ons aanspreken 
voor vragen en bedenkingen en wij staan paraat om jullie te helpen. Wij zullen er ook voor zorgen 
dat de leiding zich op en top inzet om jullie of jullie kinderen de tijd van hun leven te geven.  
Groetjes de nieuwe hoofdleiding! 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwg_0w4iR02EisDu-dJ5xSUBPbR2b_4tH0ueEcULcblf0D8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwg_0w4iR02EisDu-dJ5xSUBPbR2b_4tH0ueEcULcblf0D8A/viewform


 

Info 
 
Lokalen 
Onze lokalen zijn gevestigd te J.B.CHARLIERLAAN 76a in Hoeilaart.   
  
Uniform  
Het basisuniform is voor alle takken hetzelfde: beige hemd - groene trui of trui van Scouts en gidsen 
Vlaanderen - groene, bruine of zwarte broek of rok (GEEN JEANS) - groengele groepsdas met reflecterende 
strook. 
  
Groepsdas   
Groen-geel met reflecterende strook: € 14. Te verkrijgen bij de groepsleiding (voor en na de vergaderingen) 
en cash, gepast te betalen.  
  
Rekeningnummer  
BE16 1030 1663 6174 op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen De Korrelaar Hoeilaart   
  
Ongevalaangiften  
Formulieren beschikbaar bij de takleiding en de groepsleiding.  
  
Tweedehandsuniformen  
Wij (ver)kopen tweedehandsuniformen (hemden, truien, broeken, rokken, dassen en T-shirts) vanaf de helft 
van de prijs van een nieuw uniform. Wij voorzien hier zelf momenten voor.  
  
Verhuur  
Wij verhuren onze tenten, onze shelters en materiaal. Verder in de korrel vind je meer informatie.   
 
Foto’s 
Foto’s van onze activiteiten staan met een link naar google drive op onze  facebookpagina (Scouts & Gidsen 
'De Korrelaar' Hoeilaart) en binnenkort ook op onze nieuwe website! 
 
Website  
Je kan steeds surfen naar onze website op het volgende adres: www.scoutshoeilaart.be of mailen naar : 
vvksmdekorrelaar@hotmail.com 
  
Scoutshuis Scouts en Gidsen Vlaanderen  
Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen; Tel.: 03 226 46 06 
E-mail : info@scoutsengidsenvlaanderen.be; Site: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be 
  
Scoutswinkel De Hopper   
(http://www.hopper.be) 
 
 
 
 
 

http://www.scoutshoeilaart.be/
mailto:vvksmdekorrelaar@hotmail.com
http://www.hopper.be/


 

Lidkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen = klantenkaart Hopper winkel! 
De lidkaart dient voor alle leden en leiding als klantenkaart in de Hopper winkels! Leden sparen per betalend 
kasticket 5% van het bedrag op en krijgen na 5 betalende bezoeken de kans om dit gespaard bedrag in 
vermindering te krijgen vanaf hun 6de bezoek. Leiding krijgt er ook zelfs 10% korting mee bij aankoop van 
groeps-  en kampmateriaal! In de Banier (knutselwinkel van de Chiro) krijg je op sommige aankopen 
rechtstreekse korting als je je kaart kan tonen.  
 
De Hopper Leuven        
Diestsevest 92A, 3000 Leuven; 016/ 23.55.25; winkel.leuven@hopper.be 
Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u.  
Vrijdag en zaterdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u.  
Gesloten op 25 december tot en met 31 december. 
  
Jeugdraad  
Onze afgevaardigden bij de jeugdraad zijn Vermakelijke Agame (Kobe Charlier), Amicale Coscoroba (Robbie 
Callens) en Kookaburra (Sofie Raveyts).   
  
Jeugddienst  
Sam Vanderstraeten (jeugdconsulent).   
Koldamstraat 11, 1560 Hoeilaart; 02/657.98.38.  
  
Schepen van Jeugd  
Pieter Muyldermans 
 
  



 

Het uniform 
Basis voor alle takken en is verplicht: 
 

● Beige hemd 
● Groene, bruine of zwarte broek of rok (dus: géén jeans!) 
● Groen-gele groepsdas met fluorand (moet bij ons worden aangekocht).   
● T-shirt en pull: Kapoenen, welpen, wolven, jong-verkenners en verkenners: trui en T-shirt Scouts en 

Gidsen Vlaanderen.  Jins: groene jin T-shirt en trui. Leiding: bordeaux  leidingspull en T-shirt 
 
Extra: 
T-shirt Scouts en Gidsen Hoeilaart (wij verkopen deze t-shirt) en trui van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 
Waar komt welk kenteken 
 

● Het beloftekenteken van de welpen* komt op de linkerborstzak. 
● Het nesthoekje (welpen)* komt op de linkermouw met de punt naar boven. Het bestaat in 

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille (nest) waarin de welp zich bevindt. 
● Het patrouillelint (JVK en VK)* komt aan de linkerschouderklep van het hemd. Het bestaat in 

verschillende kleuren, afhankelijk van de patrouille waarin de (J)VK zich bevindt. 
● Het beloftekenteken van de JVK en VK* komt op de linkerborstzak, naast dat van de welpen. 
● Het lintje België -Europa komt boven de linkerborstzak. In de plaats hiervan komt soms het lintje 

“Scouting” voor; dit is echter geen echt kenteken (het kan opgenaaid worden op regenkledij, 
slaapzakken en rugzakken, maar hoort eigenlijk niet op het uniform). 

● De Vlaamse leeuw komt bovenaan de linkermouw. 
● Het internationaal kenteken Scouts komt op de linkermouw, in het midden van de bovenarm. 
● Het groepslintje* komt onder de schoudernaad van de rechtermouw. 
● Het jaarkenteken* komt boven de rechterborstzak. 
● Het takkenteken* komt op de rechtermouw, onder het groepslintje. De takkentekens verschillen van 

tak tot tak: Kapoenen: gele narrenmuts; Welpen: groene vliegers; JVK: oranje rugzak; VK: blauwe 
fiets; Leiding: paarse bomen. 

● Jaarkentekens van andere jaren komen best achteraan op het hemd, net zoals de JEKA-of andere 
kampkentekens*. 

Kentekens met een * moeten normaal gezien niet aangekocht worden. Ze worden door de leiding gegeven: 
sommige in het begin van het jaar, andere na het opsplitsen in patrouilles of na de belofte of na een kamp. 
Het scoutsuniform (uitgezonderd het oude uniform) en de kentekens zijn verkrijgbaar in de scoutsshop de 
Hopper. 
 



 

Waar hoort welk kenteken 



 

Verhuur 
Wij verhuren het hele jaar door (behalve tijdens ons kamp):  
  
4 dubbele piramidaaltenten groene/beige 
Afmetingen: L: 10m x B: 5m x H: 3,10m met 3 middepalen   
Prijs: €150 per tent per dag   
Vervoer en opzetten: €45  per tent extra  
  
2 x 16 Meter tent    
Afmetingen: L: 16m x B: 6m x H: 3m  
Prijs: € 190 per tent per dag  
Vervoer en opzetten: €60  per tent extra.  
  
3 x Shelter  
Afmetingen: L: 8m x B: 6m x H: 3,10m  
Prijs: €50 per dag   
Vervoer en opzetten: €20  per shelter extra  
  
 
Wij verhuren ook ons materiaal zoals :   
 
Vuurschaal: €10/dag 
BBQ en Grill: €10/dag   
Tafels: €6/stuk   
Banken: €4/stuk   
Gasflessen en bekkens: €20   
Kook en ander materiaal: €15/set 
Lichtslingers: €15/dag 
 
Kilometervergoeding (van bovenstaande materialen, exclusief tenten): 0,5€/km en minstens 10 
euro  
 
 

TENTENMEESTERS 

Orka (Kobe Vandervelde) 0471/41.36.46 

Gemoedelijke Fret (Warre Charlier) 0491/54.90.76 

Gnoe (Kato Guns) 0478/28.78.41 

TENTENMEESTERS 

Lijster (Ari Poot) 0494/18.67.29 

Excentrieke Zalm (Elyséé Gelincxk) 0471/40.10.92 

Beloega (Ella Menu) 0468/33.10.13 

 



 

 

 
TAK 

NIEUWS  



 

 

KAPOENEN 
 

Zondag 3 september  
Woehoeeeeee! Op deze super belangrijke dag kunnen 
jullie ein-de-lijk ontmaskeren welke coole pagadders de 
kapoenenleiding van dit jaar zullen worden. Het grote 
overgangsspel begint om 14u. Na 2u keihard zoeken en 
speuren, kunnen jullie (hopelijk) superblij terug naar 
huis keren. Om 16u afspraak aan de Joengele! 
 

Woensdag 6 september  
Al wat ik dans. Alles wat ik heb gesjanst.  Elke groove, elke move, elke stoet heeft mij tot mij 
gemaakt. Voor het eerst in je leven, vliegen benen in de lucht. Ooh ooh ooh ik dans voor jou! 
Lichtstoet! Lichtstoe-oe-oet! Lichtstoet!! Lichtstoet dans ik mee! 

 
Het is weer die tijd van het jaar! De scouts heeft jullie schattige hoofden nodig. Kom daarom om 
14u het dansje van de lichtstoet oefenen aan de Joengele. Twijfel je nog? Stop! Kom! De eerste 
lichtstoeten zijn degene waar je de mooiste herinneringen aan overhoud. Het maakt jullie slim, maar 
school is dom. Sint-Clemens en Groenendal dansen misschien binnen, maar met jou erbij gaan we 
zeker winnen! Om 16u kunnen jullie dan weer naar huis. Vergeet zeker geen drankje mee te nemen.  
 

Woensdag 13 september 
Ave vriendjes en vriendinnetjes van de scouts. Zoals elk jaar doen wij mee met de mega coole gekke 
fantastische lichtstoet tijdens het druivenfestival van Hoeilaart. Maar eerst moeten we nog ons 
dansje een beetje oefenen, kom dus allemaal goed opgewarmd in het scoutsdorp, gelegen in het 
park van Hoeilaart, om 16u en ga met een leuk dansje, dat je vaak thuis zal oefenen. Naar huis om 
18u. Tot dan!! 
 

DRUIVENFEESTEN 15,16 en 17 september   
 

Zaterdag 16 september 
Vandaag is het HET grote hoogtepunt van de druivenfeesten, de lichtstoet!! Eindelijk kunnen 
we onze coolste danspasjes aan heel Hoeilaart tonen en die prijzen allemaal binnenhalen.  
Kom allemaal snel naar de Joengele om 18u  en na het grote spektakel mogen jullie trotse 
mama’s en papa’s jullie daar weer komen ophalen. SPANNENDDD!!!!!  

 
 



 

 
 
 

Zondag 17 september 
Joejoe liefste kapoentjes, na een geweldige lichtstoet en een nachtje van dansen, springen 
en zingen is het tijd om samen wat lekkers te eten. Het is deze middag namelijk bbq in het 
scoutsdorp waar jullie allemaal welkom zijn vanaf 12 uur met jullie mamsi’s, papsi’s, 
braddas, sisters, moekes, vakes…  Zie je daar, zonder gemaar en met een nuchtere maag! 

 

Zondag 24 september 
Door het dansen, eten en springen tijdens de druivenfeesten, zijn onze maagzakken flink door elkaar 
geschud. Daarom zijn we met zijn allen op de vlieger gesprongen en op zoek gegaan naar nieuwe. 
Momenteel zitten we in Lazytown op zoektocht. We moeten nu door want Robbie Rotten komt 
achter ons aan. Het is dus geen scouts. 
 

Zondag 1 oktober 
Jeeeej, vandaag is het startdag! Jullie kunnen eindelijk voor de allereerste keer met jullie nieuwe 
leiding spelen en jullie nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leren kennen. Jullie worden om 14u aan 
het park verwacht met jullie goed humeur. Om 16u mogen jullie helemaal uitgespeeld weer met 
jullie perfecte ouders naar huis. Spannennnnnnnd, we kijken er al heel super hard naar uit. Tot dan! 
 

 
Zondag 8 oktober  
Oegaboega oerkapoenen! Deze zondag gaan we terug in de tijd en ons eten zelf bereiden op een 
vuurtje. Neem jullie blote handen, een koksmuts, een schort, een kompas, een keukenhanddoek, 
een tak uit het bos en een korreltje zout mee naar de Joengele om 13u45. Met volle buikjes en 
een glimlach mogen jullie dan weer om 17u worden opgehaald door jullie geweldige ouders! 
 

Zondag 15 oktober  
J’aime, j’aime la vie! 15 oktober, of zoals jullie hem eerder zullen kennen: de verjaardag van 
Sandra Kim. Onder het motto van deze klassieker, gaan we vandaag genieten en kennismaken met 
het echte scoutsleven. Doe dus jullie vuilste kleren aan. Kom om 13u45 naar de joengele en om 
17u mogen jullie weer naar huis! 
 

 



 

Zondag 22 oktober  

Ewa snottebelletjes, de dag van de week is weer daar. 1 2 3 klaar 🤲? Spelen maar!! Kom om 
13u45 naar de joengele om te achterhalen wat wij gaan uitspoken vandaag en om 17u mogen 
jullie weer uitgespeeld naar huis. Tot dan! 
 
 
Zondag 29 oktober  
Bie, Bah, Boeeeee! Al dat wachten maakt me moe. Kindjes hier, kindjes daar, al het snoep ligt 
klaar. Vanavond gaan we de bevolking van Hoeilaart beroven en bestelen. Mopje uiteraard… We 
gaan het lief zingen, vragen en onze puppy-oogjes het werk laten doen. Daarna eten we lekker 
snoep met onze leuke groep. Jullie worden verwacht in jullie griezeloutfit om 18u30 aan de 
joengele. Om 20u mogen jullie naar huis en jullie ouders verder het leven zoet maken! 
 

Zondag 5 November 
Omdat jullie ons zo bang hebben gemaakt, hebben we even een pauze van jullie nodig. We zijn op 
onspanning naar Spa. De meisjes worden gemasseerd door glimmende mannen en de jongens 
bubbelen in het bad. Het is vandaag dus geen scouts.      

 

 
 

 

 

xxx jullie (nog) anonieme leiding xxx 



 

WELPEN 
 
 
 
Zondag 3 september  
Dag boeren en boerinnen, het spektakel kan gaan beginnen. Woehoeeeeeeeew  
Jullie zijn allemaal welkom op de eerste scoutsactiviteit van het mega tof jaar… namelijk het 
OVERGANGS SPEL dat door zal gaan tussen 14u-16u aan de Joengele!! 
Vandaag gaan jullie dus de overstap maken naar de welpen oftewel naar het tweede welpen-jaar in 
je levenscarrière.  En hoe gaan we dat doen, dat weet alleen de leiding, maar we kunnen jullie al 
verklappen dat het leuk, spannend, cool en mega krokant is. Hmmmmm heerlijk. Tot strakjes xx 

 

Woensdag 6 september  
Alo, bonjour, ola, vandaag gaan we een dans’ke placeren. Want wij moeten schitteren op de 
lichtstoet en die mooie eerste prijs binnenhalen eh. Wie gaat er winnen? DE SCOUTS GAAT 
WINNEUUUN! oleeee pistoleeee!! Kom dansen tussen 14u-16u aan de joengele. Kleine tip: vergeet 
je dansbenen, dansarmen, danshoofd en dansvoeten niet eh! Hihi  
 

Woensdag 13 september 
Jaja beste vrienden, het is bijna zo ver… LICHTSTOET!!!!!!!!!! Binnen enkele dagen is het de 
bedoeling om te tonen dat wij de beste zijn maaaaarrrrrrr daarvoor moeten jullie nog heel veel 
oefenen. Kom dus massaal om 16u naar het scoutsdorp en om 18u zijn jullie helemaal ready om 
weer naar huis te gaan. Haal jullie dansbenen  maar weer boven! Dikke smakkers van jullie favo 
leiding  
 

DRUIVENFEESTEN 15,16 en 17 september   
 

Zaterdag 16 september 
OOOH MYY GOOOOOOODDDD liefste welpjes HET moment van de waarheid is EIN DE LIJK 
aangebroken…… LICHTSTOEEEEEEEETTTT. Kom allemaal snel naar de joengele om 18u  en 
na het grote spektakel mogen jullie trotse mama’s en papa’s jullie daar weer komen ophalen. 
SPANNENDDD!!!!!! Kus kus kus!!!!! 

 

Zondag 17 september 
Hallo lieve welpjes, na een geweldige lichtstoet en een nachtje van dansen, springen en 
zingen is het tijd om samen wat lekkers te eten. Het is deze middag namelijk bbq in het 
scoutsdorp waar jullie allemaal welkom zijn vanaf 12 uur met jullie mama’s, papa’s, broers, 
zussen, oma’s, opa’s, …  Tot dan! 

  



 

Zondag 24 september 
Omdat de leiding vorige week een zwaar weekend heeft gehad, zullen jullie ons vandaag moeten 
missen en is het deze week geen scouts. Maar niet getreurd, volgende week zijn jullie weer allemaal 
welkom voor super leuke spelletjes. Geniet nu maar van jullie weekendje vrij en tot volgende week! 
 

Zondag 1 oktober 
EINDELIJK!! Vandaag is het onze allereerste echte scoutsactiviteit, dus maak jullie klaar, want het is 
startdaaaag!! Wij hebben er super veel zin in, en hopen dat jullie jullie allemaal inschrijven voor het 
nieuwe scoutsjaar. We verwachten jullie vanaf 14u tot 16u in het park. Kusjesss 

 
Zondag 8 oktober  
Dag liefste welpen, vandaag gaan we ravotten in het bos en eens kijken hoe goed jullie getraind 
zijn in coole kampen bouwen en leuke spelletjes spelen. We verwachten jullie om 13u45 aan de 
joengele en na het spelen mogen jullie om 17u uitgespeeld terug naar huis gaan. 
 

Zondag 15 oktober  
Koekoek welpjes. Wie is de sterkste, snelste en wie kan het verste en hoogste springen. Dit gaan 
we allemaal zien op de scoutsspelen. We verwachten jullie om 13u45 aan de joengele en mogen 
weer met veel medailles naar huis om 17u. Begin al maar te trainen.  
 

Zondag 22 oktober  
Yo welpjes! Vandaag gaan we kijken wie de snelste welp is en gaan we van de hoeilaartste bergen 
af race! Hou jullie dus maar vast aan de takken van de bomen en maak jullie dus klaar voor de 
race van de eeuw en kom dus om 13u45 naar de joengele en om 17u kan je weet naar huis race! 
 

Zaterdag 28 oktober 
Dag monstertjes van ons, vandaag gaan we de buurtbewoners eens flink laten verschieten en hun 
snoep aftroggelen! Haal dus je engste outfit uit de kast en kom om 18u30 met je griezel gezicht 
naar de joengele en om 20u30 kan je met de buit huiswaarts keren!! 
 

Zondag 5 November 

Door de grote nachtmerries die we hebben gekregen van vorige week. Zit de leiding nog steeds bang 
onder kussens en dekens. Daarom is het vandaag geen scouts. Hopelijk kunnen we volgende week 
opstaan. 

  



 

 
WOLVEN 

 
 
Zondag 3 september 
Wie o wie wordt jullie nieuwe leiding??? Jullie kunnen het komen ontdekken om 14u aan de 
Joengele! Om 16u mogen jullie thuis met veel enthousiasme gaan vertellen wie jullie toffe nieuwe 
leiding is. Spanneeennddd!!! 
 

Woensdag 6 september 
Liefste boefjes vandaag schudden we de benen los en swingen we met die hips! De lichtstoet komt dichterbij 
en dat betekent dat we onze beste choreografie moeten bovenhalen. Jullie worden verwacht om 14u aan de 
joengele en om 16u kunnen jullie uitgedanst naar huis om nog veeeel te oefenen!!!!! 

 

Woensdag 13 september  
Ik ben in de buurt, ik moet hosselen. Politie wil me pakken speel verstoppertje. Vrouwen en mannen 
moeten dansen, dus da gaan we doen eh. Kom lekker oefenen op je danspasjes tijdens dit leuke 
dansmoment om 16u tot 18u in het scoutsdorp (stukje gras in het park aan het gemeentehuis met 
zeer mooie constructies op). 
 

DRUIVENFEESTEN 15,16 en 17 september  
 

Zaterdag 16 september  
Jaja het is weer die tijd van het jaar! We hebben 2 weken lang onze benen zitten pijnigen om 
het perfecte dansje voor de lichtstoet te oefenen. We gaan verkleed als echte daltons en 
gaan de straten van Hoeilaart onveilig maken. 
Want wie gaat er winnen? De SCOUTS gaat 
winnen. Jullie worden verwacht om 18u aan 
de Joengele. Nadat we de winst gepakt 
hebben, mogen jullie weer opgehaald 
worden aan de Joengele. 

 

Zondag 17 september 
Hopelijk zijn jullie bekomen en hongerig na 
het dansspektakel van gisteren. Vandaag is 
het tijd om jullie buikjes te vullen met onze 
overheerlijke bbq in het scoutsdorp vanaf 
12u. Breng jullie roedel mee want het wordt 
een spetterend  eetfestijn!  



 

Zondag 24 september  
Groot nieuws selana gomez en justin bieber zijn terug samen. Hierdoor heeft jullie leiding het even 
emotioneel zwaar door de liefde die ervanaf spat. Het is dus geen scouts. 

 

Zondag 1 oktober  
Na al dat wachten is het eindelijk zover: de start van een super mega 
fantastisch scoutsjaar is weer daar, whoehoeee!! De startdag begint om 
14u in het park van Hoeilaart. Om 16u mogen jullie terug huiswaarts 
keren en nagenieten van deze leuke dag. 

 
Zondag 8 oktober  
Wij vinden scouts echt ons leven, misschien gaan we dit wel eren! Wolf 
zijn is fijn, daarom organiseren we dit jaar misschien wel een lijn. Wat wil dit nu zeggen? Kom 
gewoon naar de Joengele om 13u45 en al wenend naar huis om 17u. 
 

Zondag 15 oktober 
Wat wij vandaag gaan doen is TOP SECRET!! Dat mogen wij als leiding dus nog niet 
verklappen…We weten wel dat we elke wolf gaan nodig hebben aan de Joengele om 13u45. 
Jammer genoeg moeten jullie om 17u al terug naar huis. 
 

Vrijdag tot zondag 20-21-22 oktober  
Het weekend is daar waar we een worden met de natuur en waar de groepsfeer kilometers de 
lucht ingaat. Verder info volgt nog, maar hou de datum al maar vrij!  
 

Zaterdag 28 oktober 
Aangezien halloween voor de deur staat is het tijd om lekker te griezelen. Kom allemaal in jullie 
engste outfit naar de joengele (ps als je de leiding kan laten verschieten krijg je een extra 
verassing). Kom om 19u naar de joengele en om 21u mogen jullie met knikkende beentjes naar 
huis gaan. 
 

Zondag 5 November 

Ohnee de boze heks (agame) heeft beermarter, kwikstaart, ringstaartmaki en kameleon ontvoerd 
(aka jullie ex leiding). Jullie leiding is vandaag dus druk in de weer om deze boze enge heks op te 
sporen. Hierdoor is het spijtig genoeg geen scouts. Vraag maar aan jullie mama/papa/grote 
broer/kleine broer/grote zus of kleine zus om een spel voor jullie te bedenken dat je ons niet te 
veel hoeft te missen. 

tip voor wie jullie leiding is: we staan op de foto van jong naar oud 
xxx - onbekende leiding 1 - onbekende leiding 2 - onbekende leiding 3 - onbekende leiding 4 - xxx 

 
 

 

 



 

JONGVERKENNERS 
 
 
Zondag 3 september  
Dag allerliefste jongverkennertjes, eindelijk komen jullie te weten wie jullie meeegaleuke 
leidingsploeg wordt waarmee we dit jaar een onvergetelijk jaar gaan beleven. Om dat te weten te 
komen moeten jullie allemaal naar de Joengele komen om 14u, als jullie flink jullie best doen weten 
jullie hopelijk tegen 16u wie wij zijn!! Wij kijken er naar uit <3 

 

Woensdag 6 september  
Opgelet! Here comes trouble want wij gaan Hoeilaart onveilig maken met onze dansskills. Maar het 
echte werk is nog niet voor vandaag. Vandaag gaan we enkel en alleen oefenen hoe we dat gaan 
doen. Zeer belangrijk dus. Jullie worden om 14u verwacht aan de joengele want dan begint jullie 
opleiding tot Dalton en om 16u mogen jullie weer naar huis. 
 

Woensdag 13 september 
Omdat wij het dansen met jullie vorige keer zoooooo leuk vonden, willen wij jullie vandaag opnieuw 
ten dans vragen. Dit keer gaan we dansen op de mooiste plek op aarde… het scoutsdorp. Jullie zijn 
welkom om 16u en om 18u is het weer eens tijd om naar huis te vertrekken. 
 

DRUIVENFEESTEN 15,16 en 17 september   
 

Zaterdag 16 september 
Warm jullie dansbenen maar goed op want vandaag is DE DAG  waarvoor we de afgelopen 
2 weken zo hard geoefend hebben. Vandaag is het tijd om de rest in te maken en die 
lichtstoet keihard te winnen!!!! Jullie worden om 18u verwacht aan de Joengele zodat we 
jullie kunnen omtoveren in echte Daltons. Nadat we alles hebben gegeven en die stoet 
geknald hebben en Hoeilaart dit keer echt onveilig hebben gemaakt, mogen jullie ouders 

jullie ook weer komen halen aan de Joengele.  

 

Zondag 17 september 
Njam njam, lekker chappen want de lekkerste, beste, gezelligste BBQ van de wereld wordt 
weer eens georganiseerd door ons. Zin in een lekker vleesje (of een veggie maaltijd is ook 
mogelijk natuurlijk), drankje, ijsje, koffietje of gewoon zin om heel veel plezier te maken? 
Kom dan maar naar het scoutsdorp vanaf 12u met je ouders, broers, zussen, liefje, oma, opa, 

hond, kat,... want het wordt lit 😛. 
 

 



 

Zondag 24 september 
Dag jongverkenners, wij hebben heel heel heel slecht nieuws… Sinds dat het scoutsdorp is 

afgebroken hebben wij geen thuis meer ☹. Daarom gaan wij deze zondag met de leiding op zoek 
naar een nieuwe plek waar wij kunnen leven, jammer maar helaas betekent dat voor jullie dus geen 
scouts.  
 

Zondag 1 oktober 
3,2,1… start! tijd om naar het park te rennen zodat je daar om 14u staat want vandaag is het de 
officiële start van het nieuwe jaar, wuhuw dat werd tijd. Op startdag kan je u zoals elk jaar 
inschrijven, maar er zijn nog veel leukere dingen te doen zoals nieuwe scoutskleren kopen of lekkere 
taart enzo kopen van de verkenners en we gaan ook zuperduper toffe spelletjes spelen. Kort gezegd: 
deze dag wil je niet missen. Maar aan het plezier komt ook een einde en vandaag is dat einde om 
16u om precies te zijn. 

 

 
Zondag 8 oktober  
Een nieuw scoutsjaar betekent natuurlijk een nieuwe groep met nieuwe 
leiding #spannend!!! Om te zorgen dat de groepssfeer meteen goed zit 
gaan we vandaag zorgen dat we elkaar door en door kennen en dat we 
elkaar volledig kunnen vertrouwen. Jullie raden het waarschijnlijk al, maar 
vandaag gaan wij dus op… teambuilding, YEEHAW! Jullie worden om 
13u45 verwacht aan de Joengele en om 17u mogen jullie weer huiswaarts 
keren. 
 

Zondag 15 oktober 
Hebben jullie zin in een SUPER tof leuk spel?? Wij alleszins wel!! Vandaag leren we elkaar op een 
andere manier kennen. Wie zal bezwijken onder de stress en wie zal erin slagen om het spel tot 
een goed einde te brengen? Jullie worden om 13u45 aan de joengele verwacht en mogen weer 
naar huis om 17u. 
 

Zondag 22 oktober 
Lekker luilakken…Nee daar doen wij niet aan. Wij zijn graag in de natuur en houden van het 
bouwen van DIKKE kampen. Vandaag ga je leren hoe je een ECHTE SCOUT wordt. Het is tijd om 
te sjorren en te tonen wat je allemaal in je mars hebt. Jullie worden om 13u45 aan de joengele 
verwacht en mogen als echte scout weer naar huis gaan om 17u. 
 

Zondag 29 oktober 
Voor een geheime reden die wij op dit moment niet aan jullie kunnen vertellen, zitten wij op het 
vliegtuig richting Portugal. Jammer genoeg kunnen wij daardoor onmogelijk scouts geven. Het is 
dus geen scouts maar wij zien jullie graag volgende week terug <3.  

 
 
 
 



 

Zondag 5 November 

Yow besties vandaag wordt de tofste dag van jullie leven 🤩! Hiervoor worden jullie om 13u45 aan 

de Joengele. Droom al maar van een originele kreet want voor je het weet laat coscoroba een 
spetterende scheet. We vliegen erin met een grote verrassing en jammer genoeg is de pret niet 

van lange duur want om 17u draaien we het stuur en keren we weer naar huis 😢. 

 

 
 

 

GROETJES VAN JULLIE NIEUWE FAVO LEIDING xxxx 

 

 

 

 

  



 

VERKENNERS 
 

Onze stoetkar bouwt zichzelf niet, jullie mogen zeker komen helpen na school of wanneer je 
kan. Het is daar ook altijd heel gezellig. 

 

Zondag 3 september  
Yoooo verkenners, de aller aller eerste activiteit van het scoutsjaar komt eraan: OVERGANGSSPEL!!! 
Klaar om jullie nieuwe leiding te ontdekken? Want wij wel jihaaa → kom dan om 14u-16u naar de 
joengele voor de ontknoping van het jaar. s-p-a-n-n-e-n-d 

 

Woensdag 6 september 
Lieve verkenners trek jullie dansbenen almaar aan want vandaag gaan wij oefenen om een 
topchoreografie neer te poten op de lichtstoet. Als wij da hier willen winnen is allemaal komen zeker 
de boodschap! 14u- 16u @joengele 

ps: voel u daarna zeker vrij om nog lekker wat te komen loodsen, we need you!! 
 

Woensdag 13 september 
En vandaag gaan we nog meer dansen en shaken met de billetjes. Blijkbaar hebben jullie vorige 
week al goed geoefend maar zo gaan we nog niet winnen he! Komt dus maar allemaal af van 16-
18u in het scoutsdorp deze keer. 
 

DRUIVENFEESTEN 15,16 en 17 september   
 

Dag verkenners, zoals de meesten onder jullie al weten verwachten we dat jullie samen met 
de leiding een heel weekend paraat staan. Hieronder zullen we even een kleine planning 
meegeven. Als je niet kan komen door bv ‘voetbalmatch LOLOLOL’ dan laat je iets weten aan 
uw leiding. Als je kan, wordt je dus gewoon verwacht want dat is ook gewoon mega super 
zalig de max tof om in het scoutsdorp te chillen en te helpen. Jullie zijn ook welkom om bij 
ons in de tent te blijven slapen *Zzz*.  Je moet dit wel vragen aan je mammie en pappie. 

 

Vrijdag 15 september 

OKE, klaar om het weekend met een KNALLER erin te blazen. We gaan jullie nog laten weten 
hoelaat we jullie verwachten om te komen helpen op vrijdag. Op vrijdag komen jullie helpen 
aan de toog en dergelijke in ons prachtig scoutdorp! JOEPIE JA JEEJ! 

 

 

 

 



 

Zaterdag 16 september 
Om 9u worden jullie vandaag verwacht om groentjes te komen snijden in ons scoutsdorp 
voor de bbq morgen. Vergeet zeker ook geen snijplankje en mesje want anders snijd je met 
je handen <3 

 

om 18u worden jullie dan verwacht in de joengele voor te komen shaken op de stoet. Want 
ait guysssss, wij gaan dees hier winnen letsgooooo 

 

SUPER DUPER DANK JULLIE WEL DAT JULLIE DEES WILLEN DOEN XXX 

 

Zondag 17 september 
yuplaaa vandaag mogen jullie allemaal afkomen om 9 uur met jullie frisse koppekes om te 
komen helpen in het scoutsdorp voor als de mensen straks van onze overheerlijke bbq 
komen smikkelen. Nodig dus ook allemaal zeker jullie bffs en mama’s en papa’s en gf’s en 
bf’s en hondjes en katjes uit om mee te komen smullen in de middag 

 

Zondag 24 september 
Vorig weekend was zeer heftig dus deze week is het platte rust. Geen scouts dus geniet van de rust.  
 

 

 

Zondag 1 oktober 
Op uw plaatsen, Klaar? START! Jawel hoor, het is weer zo ver! 
Startdag is daar! Bak allemaal een lekker koekje, cake of stuk taart 
zodat wij ons eigen standje kunnen maken! Zorg dat het er 
aantrekkelijk uitziet en gebruik zoveel mogelijk kleur! Wij zien jullie 
graag om 14u in het park en om 16u mogen jullie weer terug naar 
huis!!  

 
Zondag 8 oktober 
Dag verkennertjes, maak een powerpoint waarin je jezelf voorstelt en geef het beste van jezelf. 
Verras ons. Grappige anekdotes over elkaar zijn ook altijd welkom. Op deze manier kunnen we 
elkaar een beetje beter leren kennen en er een top scouts jaar van maken! Zet je ppt op een USB-
stick en vergeet deze zeker niet mee te nemen naar deze plezierige scouts namiddag! om 13u45 
aan de Joengele 17u terug naar huis! 

Dikke kussen, jullie leiding! 

 
Zondag 15 oktober  

Elaba verkennertjes, Vandaag is het internationale muziekdag! Zorg dus allemaal maar dat je ritme 
op maat is en je kan zingen als een nachtegaal! Jullie gaan namelijk voor een groot muzikaal 
spektakel moeten zorgen en daarvoor zien we jullie graag om 13u45 aan de joengele! Graag lijsten 
wij al onze favoriete genres op: Jazz,Rock,House,Pop en techno (das die Untz Untz muziek) en 
natuurlijk dub! Om 17u mogen jullie de joengele weer verlaten!  



 

 

 

Zondag 22 oktober  
Whadup verkenners! Het jachtseizoen is officieel geopend dus gaan wij ne keer testen hoe goed 
jullie kunnen jagen. Om te jagen heb je veel tijd en geduld nodig dus gaan we vandaag iets langer 
scouts hebben, jeeej! Wij verwachten jullie deftig optijd om 12u45 aan de Joengele. We gaan niet 
lokaal jagen dus pak u buzzypass mee als je dat hebt of iets anders om de bus te betalen. Na het 
jagen gaan mag je weer naar huis om 17u30 vanaf de Joengele. Bereid jullie dus al maar voor op 
een serieuze jacht. Peace out de jager bond druivenstreek! 
 

Zondag 29 oktober 
Verdorie nog aan toe, geen scouts BOEEE! Om jullie scouts loze zondag te vullen  heb ik hier 
een ziek raadsel voor jullie dat jullie kan bezig houden.  
 

 
• Niemand wil het, maar niemand wil het verliezen. Wat is het? 
• Wat is het dat als je er één krijgt, je er twee of geen hebt? 
• Een een kreeg 9 euries, een spin 36 euries en een bij 27 euries. 

Hoeveel geld zou een kat moeten krijgen? 

 
Oplossen die handel en tot volgende week! Love y’all 
 

Zondag 5 November 
Ewa Verkenners! Kheb probleempje… En jullie kunnen mij helpen. Ik was aant rijde in mijn merrie 

aka mijn mercedes en ik rijd over een drempel BOEM mijn voorbumper loessoe! Helpen jullie mij 

met een nieuwe bumper te fixen? Kom dan om 13u45 joengele Maar doe snel want om 17u ben ik 
talla. Merci strijders! 

  

  

  

 

 

 

xxxx Anoniempjes  



 

JINS 

 
Zondag 3 september  
Liefste jinnies, voor jullie is het waarschijnlijk geen verrassing meer maar bij deze nodigen wij jullie 
toch uit om het overgangsspel bij te wonen. Heb je zin in een dag vol spanning en sensatie, kom dan 
zeker om 14u naar de Joengele. Om 16u mogen jullie uitgespeeld weer wederkeren naar het 
thuisfront. Groetjes jullie splinternieuwe leiding xxxx 

 

Woensdag 6 september  
Jihaaaaaaa, schud die dansbenen al maar los want je zal ze nodig hebben. Onze eerste repetitie voor 
het dansje van de lichtstoet staat op de planning AMAZING. Wij zijn in ieder geval benieuwd wie de 
beste dancemoves heeft (Nina zal het niet zijn). Trek je cowboyboots aan en kom om 14u naar de 
Joengele. Om 16u mogen jullie uitgeswingd huiswaarts keren!!! 
 

Woensdag 13 september 
Dag jonkies, al bekomen van vorige week?? Let op, vandaag is het weer van dat. 
We gaan nogmaals het dansje voor de lichtstoet inoefenen JEEEEES!! Vorige 
week was het wel duidelijk dat Arthur het beste van zichzelf liet zien, wie is deze 
week onze topper? Kom je bewijzen om 16u in het Scoutsdorp. Om 18u mag je 
weer wederkeren naar je ouders als je uitgedanst bent <3 

 

DRUIVENFEESTEN 15,16 en 17 september   
 

Zaterdag 16 september 
Ewa hosselaars, het mooiste weekend van het jaar staat weer voor de deur. De 
druivenfeesten zijn van start gegaan. Breng dus zeker je kater mee om 9u IN DE OCHTEND 
aan het Scoutsdorp om er stevig in te vliegen. Vergeet je goed paar handen niet want er zal 
gewerkt moeten worden! Ook verwachten wij jullie fris en monter om stipt 18u aan de 
Joengele voor de lichtstoet. Wij kijken er naar uit om jullie een heel weekend lang bij ons te 

hebben 😻 

 

Zondag 17 september  

Ale seg tis al de laatste dag van het scoutsdorp😥. Maar niet getreurd we gaan 100% van de 
laatste dag genieten. Daarom gaan we lekker vroeg uit de veren om 9u (hoe kut) om lekker 
veel groentjes te snijden voor de beste bbq die ge al ooit hebt gegeten. Dus maak u borst al 

maar nat en vergeet zeker ni te drinken😉 See you xx 

 



 

Zondag 24 september  
Rozen zijn rood, de hemel is blauw. Ik eet niet graag Kabeljauw. Maar Ian en Cate vinden dat ik het 
toch moet proberen, en daarom gaan wij met ons 3tjes naar Holland om diene vis mijn maag te 

laten keren. Daarom zal het geen scouts zijn. Wens mij succes 🤢 

 

 

Zondag 1 oktober  
3………..2……….1………STARTdag! Vandaag begint officieel het beste jaar van 
jullie scouts carrière en da gaan we natuurlijk vieren met een tof spel en een 
klein drankje. Jullie worden verwacht om 14u aan het park, dit kan nog 
veranderen maar dat zullen we jullie dan wel laten weten. Nadat de kinderen 
om 16u naar huis zijn, zijn jullie altijd welkom om de leiding te helpen met 

opruimen (#hoechill). Be there or be a chiro 😲 

Zondag 8 oktober  
Bob de bouwer, kunnen we het maken. Bob de bouwer, nauw en of! 
Vandaag gaan we onze mouwen is opstropen om ons lelijk lokaal is in een chique en duur jasje te 
steken. Daarom is het motto van vandaag: '' mouwen opstropen, en gaaann! De werkzaamheden 
beginnen om 13u45 en om 17u mogen de mouwen terug naar beneden worden gerold. Komt 
zeker af, want dees wilde ni misse ze.  
 
Zondag 15 oktober  
Hey, hallo, aangenaam, wie ben jij? Zet maar een stap naar voor en stel jezelf voor. Voordat wij 
verder gaan met het scoutsjaar willen wij jullie vanbinnen en vanbuiten kennen! Dus vandaag 
mogen jullie jullie creatieve PowerPoint skills al eens opwarmen en een super leuke PowerPoint 
presentatie over jezelf maken. Opgelet: de jury geeft punten en je kan in de prijzen vallen! Wij 
verwachten jullie om 13u45 aan de Joengele en om 17u zal de voorstelling gedaan zijn.  
 
Zondag 22 oktober  
Vandaag is het BAKdag!!! Ela ela ik zie jullie al denken xp Helaas niet zo’n bakdag, maar we gaan 
koekjes bakken mmmm. Jullie worden om 13u45 aan de Joengele verwacht met jullie bakgerief 
maar nog veel belangrijker met jullie meest fancy keukenschort. Om 17u mogen jullie met jullie 
volle maagjes terug naar huis rollen. Tot dan keukenprinsen en -prinsessen  
 

 
Zondag 29 oktober  
Oooooh nee, de laatste zondag van de maand is weer daar maar toch scouts!!!  
Yoehoewww, Halloween kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan dus daarom nodigen 
wij jullie uit om een horrorfilmpje te komen kijken in het spookhuis van de Joengele. Neem gerust 
een hapje en drankje en dan verwachten wij jullie om 20u aan de Joengele, om 22u mogen jullie 
ouders jullie terug komen ophalen. Kom als je durft! 
 
Zondag 5 November 

Puuuup … Puuuup … Puuuup … Puuuup … Dit is het antwoordapparaat van Trotste Ekster, Montere 
Ani en Frivole Streepmuis, spreek een boodschap in na de biep. Jullie leiding zit een weekje op een 

onbewoond eiland om even tot rust te komen. Het is vandaag dus geen scouts 🙁 

 
 

         



 

 

AKABE 
Zondag 3 september  
Zijn jullie ook zo benieuwd naar de leiding van dit jaar? Wij verklappen nog niets, maar jullie zullen 
alles te weten komen tijdens het overgangsspel… spannend!! Oké, we zullen misschien al 1 hint 
geven: we zijn met 3! Wij staan popelend op jullie te wachten aan de Joengele om 14h. Tegen 16h 
zullen jullie meer weten en kunnen jullie al beginnen dromen over het fantastische scoutsjaar dat 
eraan komt! 
 

Woensdag 6 september en woensdag 13 september 
Binnen een paar weken is het weer zover en kunnen we naar de leukste feesten van het jaar gaan: 
de Druivenfeesten van Hoeilaart! Deze vinden plaats van vrijdag 15 september tot maandag 18 
september. Tijdens de feesten wordt er op zaterdagavond (16 september) een lichtstoet 
georganiseerd waaraan onder andere de Scouts meedoet! Heb je ook zin om mee te dansen achter 
onze prachtig versierde wagen, laat het ons zeker weten (P.S.: er valt een prijs te winnen voor de 
beste wagen)! Indien je graag meedoet, is het wel handig om de dansjes op voorhand eens te 
oefenen. Dit kan op woensdag 6 september, 14h-16h in de Joengele EN op woensdag 13 
september, 16h-18h in het scoutsdorp (park).  
Is dit niets voor jou? Geen probleem, je kan ook gewoon komen genieten van de feesten in het 
scoutsdorp waar op zondagmiddag vanaf 12h een heerlijke BBQ georganiseerd wordt! 
 

Zondag 1 oktober 
Houd jullie maar vast aan de takken van de bomen, want vandaag start *officieel* het nieuwe 
scoutsjaar! Op de startdag kunnen leden zich inschrijven terwijl ze al eens proeven van wat de 
scouts zoal inhoudt. We verzamelen in het park om 14h, waarna we jullie tegen 16h weer naar huis 
laten gaan. 

 

Zondag 15 oktober  
Aangezien we tijdens ons vorige bezoek aan het park van Tervuren niet veel verder geraakt zijn 
dan de speeltuin, gaan we toch eens terugkeren om verder op expeditie te gaan. Maar geen 
zorgen, de speeltuin loopt ondertussen niet weg ;). We vertrekken in principe aan de Joengele en 
zullen met de auto naar Tervuren rijden, indien we een andere regeling moeten treffen, zullen we 
nog iets laten weten! We vertrekken zoals altijd om 14h en zijn waarschijnlijk tegen 17h weer terug 
(wij houden de ouders natuurlijk op de hoogte als we later zijn!). 
 

 

Zondag 29 oktober 

Brrr, het begint stilaan koud te worden en de bladeren beginnen van de bomen te vallen… Dat kan 
maar 1 ding betekenen: Halloween staat voor de deur!! Trek vandaag je beste Halloween-outfit 
aan en warm je stem op, want wij gaan trick-or-treaten! We spreken af aan de Joengele om 14h 
en zullen tegen 17h weer terug zijn met onze (hopelijk erg grote) buit.  
 



 

Zondag 5 november 
Aangezien jullie ons de week ervoor de stuipen op het lijf gejaagd hebben tijdens Halloween, zijn wij 
op dit moment nog aan het bibberen van angst en durven wij nog steeds niet buitenkomen. Vandaag 
zal er dus geen scouts zijn! Hopelijk zijn we tegen volgende zondag weer stabiel genoeg om jullie 
leiding te geven ;).  

 

 
 

 

 
Veel liefs van ons: leiding X1, leiding X2 en leiding X3 

 
 


